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GİRİŞ 

Toplumsal cinsiyet, kadm ve erkeğin biyolojik farklılıkları dışındaki ayrımlarına ilişkin bir bilgidir. Bu bilgi tek, mutlak, doğru, veri bir bilgi değildir. 
Cinse dayalı toplumsal farklılıklar kurgulanırlar. Bu kurgulanma sonucudur ki; her bilgi gibi, toplumsal cinsiyetin bilgisi de toplumsal örgütlenmeden ve iktidar- egemenlik ilişkilerinden bağımsız olarak düşünülemez (Scott, 1988: 3-5). Kadını erkekten ayırdığı varsayılan özellik nedir? sorusunun bu bağlamda cevabı yoktur.Bu soruya verilen her cevap ‘siyasi iktidar’ ilişkisini yaratmaktadır. Boyun eğen kendisinden istenileni zorla yapıyorsa veya karşı koyduğunda yok varsayılıyorsa, o iktidar ilişkisi ‘güç’ ilişkisine dönüşür. Erkek egemenliğindeki güç ilişkisinde, kadm bedeninin denetlenmesi birinci plandadır. Kadınların önce bedenlerini, yani kimliklerini kurtarmaları gerekir, çünkü toplum bu iki kavramı kadm için özdeş kılmıştır. Doğurganlık, kadm statüsü, beden ya da kimlik (...) Kadının bedeninden öte kimliği olamaz. Ama kadm bedeniyse, bedeni ondan başka bir şey demektir; kadının bedeninden yola çıkılarak, onun erkeğe göre aşağı ve bağımlı konumu temellendirilmeye çalışılır. Bu bedenle değişik biçimlerde sürekli oynanarak ve yeniden biçimlendirilerek, kadına ‘kimlik’ verilir. Durkheim’a göre; siyasi iktidar, erkeklik, dinsellik ve toplum aynı alanı ifade eden özdeş kavramlardır. Erkekler toplumuna ait olmak topluma ait olmaktır. îlkel toplumlarda yapılan inisyasyon törenlerinde erkeklere yönetmeyi ve denetlemeyi, kadınlara erkek hakimiyetine itaat 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etmeyi ve boyun eğmeyi öğretirlerdi. Modem toplumlarda ise bu tür törenlerin yerini, kadını erkeğe bilinçli olarak bağımlı kılacak sözleşmeleri yapmasını öngörecek kurumlar, örgütler ve yasalar almıştır (Akal, 1994: 36-41). 

Toplumsal cinsiyet anlayışının oluşması ve biçimlenmesi de devletin yönetim şeklinden ve devlet yöneticilerinin görüş ve kararlarından ayn olarak ele alınamaz. 
Bir millet kültürü vasıtasıyla kendini ifade etmez, bir anlamda, “milleti” üreten şey kültürdür diyebiliriz. Bundan dolayıdır ki, modem-ulus devletin doğuşunda, modem öncesi devletten tamamen farklı bir toplumsal örgütlenme biçimi görebilmek mümkün olmamaktadır. Geniş aile ve akrabalık ilişkileri aynen devam etmekte, hatta geleneksel ailevi ilişkiler siyasi örgütlenme ve iktidar alanında etkili olabilmektedir. Bu nedenle, rollerin, statülerin, kimliklerin kültürel kurgulan] şında toplumsal cinsiyet ilişkileri önem kazanmaktadır. Kadın ile erkek arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğu ve sürdürüldüğü kadar, kadınların erkekler tarafından nasıl denetlendiği de önemli bir problemdir. 

Türkiye Cumhuriyeti, kurulma aşamasında modernleşmeyi Batılılaşma ile eşdeğer görerek, toplumsal dönüşümü ve yeniden yapılanmayı, Batı değerlerine göre oluşturmaya çalışmıştır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet anlayışı ve kurgulanması da Batı değerlerinden etkilenmiştir. Söz konusu olan Batı değerleri kurucuların ve yönetenlerin kafasındaki Batıdır. Çünkü, Batıda toplumsal cinsiyet problemlerini çözmüş, örnek alınacak bir modernleşme projesi yoktur. Ailenin, kadının ve erkeğin yeniden kurgulanması, statü ve rollerinin yeniden belirlenmesi Batının/modemin Cumhuriyetçilerce yemden yorumlanan kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yapılan reformlar, o güne kadar belli bir tarihsel-toplumsal gelişme çizgisi içerisinde, kültürel olarak birikerek gelen yaşam 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pratiklerini baştan olumsuz ve gelişmeyi engelleyici olarak görüp, onları yoksayıcı ve yokedici bir politika izlemiştir. Tek Parti dönemi ise, Batılılaşma kararlarının her alanda en kesin ve yoğun olarak uygulandığı, kanunlaşarak hayata geçirildiği bir dönemdir diyebiliriz. 

Cumhuriyet’i, kültürel ve toplumsal çerçevede OsmanlI’dan ayrı bir olgu olarak ele almamız mümkün görünmemektedir. Osmanlı’mn özellikle son zamanlarında gerçekleştirdiği ekonomik ve toplumsal program ve dönüşümler. 
Cumhuriyet döneminde kısmen değiştirilerek de olsa sürdürülmüştür. “Güçlü devlet geleneği” ile “asker-bürokrat seçkinlerin önderliği”, OsmanlI’dan Cumhuriyet’e geçmiş ve aynen devam etmiştir. Bu geleneğin ve anlayışın temelinde pozitivist ilkeler vardır. Seçkinlerin önderliği ve halkın bu seçkinlerin önderliğinde aydınlatılması düşüncesine Şerif Mardin (1985: 342-351) dikkat çekmiştir: “Platon’un düşüncesi ile Osmanlı düşüncesi arasındaki benzerlik önemlidir. 
Platon’un, özellikle, ‘Devlet’ adlı yapıtında ortaya koyduğu ‘ideal devlet’ tasarımı bir çok bakımlardan, hem hristiyan hem de İslam dünyasına belli dönemlerde ağırlığım koymuştur. Bu tasarım, bilindiği gibi üçlü bir toplumsal tabakalaşma üzerine inşa edilmiştir. Bilge Hükümdar (filozof kral)-Koruyucular-Üreticiler. 
Platon, ideal devlet tasarımında, ‘yaşanılan dünya’ da gerçeğin bilgisinin bulunmadığım, gerçek bilginin (episteme), ‘idealar dünyası’n da olduğunu, ideal ar dünyasındaki gerçek bilgiye ise herkesin erişemiyeceğini, bunu ancak yaratılıştan bu yeteneğe ve gerçeği görme isteğine sahip olanların (mayası ‘altın’ dan olan insanların) edinebileceğini ileri sürmüştür.” Osmanlı’da da bu tabakalaşma tarzının korunduğu gözlenir. Bu üçlü tabakalaşma kuramına göre; gerçek bilgiye ancak padişah ve askeri kesim sahip olabilir, buna karşılık toplumun geri kalan kesimini 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oluşturan reaya, bu bilgiden yoksun olduğu için devlet işlerinde hiç bir şekilde söz sahibi olamayacaktır. OsmanlI’daki “nizam-ı alem” anlayışı, dünyanın düzeni, devletin mevcut örgütleniş tarzıyla gerçekleştirilmiş bir iyiliktir ve bunun değişmemesi, korunması gerekmektedir. OsmanlI’daki devlet düzenini koruma amaçlı, toplumu uzaktan denetleme ve gözleme işlevi. Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, devlet düzeninin sağlanması ve sürdürülmesi amaçlı olarak topluma/bireye/yaşantıya her alanda, geleneksel ile hesaplaşmadan ve geçmiş yeniden yorumlanmadan, müdahaleye dönüşmüştür. Egemenliğin kaynağına millet yerleştirilmiş, ancak millet rüştünü ispatlamamış olarak kabul edildiğinden, iktidar sahipleri tarafından her konuda eğitilerek/terbiye edilerek medenileştirilecek bir millet düşüncesi söz konusu olmuştur (Cangızbay, 2000; Köker, 1990; însel, 1996; Özlem, 1998). 

Toplumsal cinsiyet anlayışının oluşması ve biçimlenmesi, devletin ve iktidarın etkisi altındadır. Kadınların yaptıkları tüm çalışmaların ve kadınla ilgili olan bütün yaşam biçimlerinin gündeme gelip gelmemesi, erkek egemen iktidarların iznine bağlıdır. Cumhuriyet dönemine baktığımızda, kadınların çalışmalarının ve kadınla ilgili gerçekleştirilen reformların, “Cumhuriyet dönemi” ile sınırlı tutulduğunu görmekteyiz. Bu durumun nedenlerinden bir tanesi, Cumhuriyet’in kuruluş ve yapılanma yıllarının, her konuda olduğu gibi, bu konuda da geriye baktırmayan, tarihsel süreci bilinçli olarak atlatan tavrıdır diyebiliriz (Demirdirek, 1993:9-10). İkinci neden ise, kadınların yaşantı, talep ve çabalarının, erkek egemen iktidarın sunmuş olduğu “kurtuluş ve dönüşüm” projesi içerisinde eritilerek görünmez hale getirilmesidir. İki temel nedenden dolayı, Osmanlı ve Cumhuriyet kadınlarının, “hem kendi cinsleri hem de memleketin sorunları ile ilgili olarak 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yaptıkları çalışmalar”, geleneği ve geçmişi olmayan birbirinden kopuk, biri diğerini tamamlayamayan, bundan dolayı da “değiştirme ve etkileme gücü” az eylemler ve söylemlermiş gibi algılanmıştır. 

Modernleşme projelerinin Osmanlı bürokratları tarafından tepeden inme uygulanmaya başlamasından itibaren, kadınlara gelenek ve modemite arasındaki sınırları belirlemek gibi zor bir görev yüklenmiştir. Kadirim yeniliklerin ve değişmelerin sembolü kabul edilmesinin yanı sıra kutsallaştırılarak; ahlakının ve namusunun kendisinin olmaktan çıkıp başkalarının (babasının, kocasının, vatanın, milletin, devletin, aşiretin, cemaatin vb.) olduğu eski ve reddedilen geleneksel yaşam tarzının sürdürücüsü olmasının istenmesi, toplumsal cinsiyetler arasındaki problemlerin çıkmazım ve çözümsüzlüğünü getirmiştir. 

Türkiye’de hem İslam dini hem de “resmi ideoloji”*, kadınların toplumsal konumuna, bir başka deyişle, insan-birey-vatandaş sayılmasına temelsiz bir önem vermişlerdir. Cumhuriyet reformlarına bu çerçeveden bakarsak, reformların aslında kadım kamusal yaşamdan uzaklaştıran, toplumsal yaşamdan tecrit etmeye çalışan, erkek egemen kontrollü bir yapılanmayı yeniden ortaya çıkardığım söyleyebiliriz. 

Cumhuriyet döneminde, kadınlarla ilgili reformların, kadınların dışında, “Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesine taşıyan aydm, devrimci, erkek seçkinler” tarafından gerçekleştirildiği, değişik vesilelerle yapılan konuşmalarda gündeme 


* “Resmi ideoloji en genel anlamıyla, devlet aygıtmı elinde tutan veya etkileme yeteneğine sahip olan elitlerin/seçkinlerin, ellerinde tuttukları devlet aygıtmı, kendilerini meşrulaştırmak, varlıklarını sürdürmek, kendilerine yönelik itaati/bağlılığı sağlamak için çoğunlukla, gevşek, pragmatik, irrasyonel, eklektik ve sistematik nitelikli değerler bütünüdür; dar anlamda egemen siyasal kültür olarak da tanımlanabilir. Resmi ideolojinin aktarımı ile itaat ve/veya sadakati sağlayan üç temel kurum ordu, bürokrasi ve eğitimdir. Siyasi belgeler, müfredat programlan, açılan okulların özellikleri, okulların yetiştirmek istediği insan tipi, eğitimin amaçlan, bürokraside ve devlet yönetiminde varolan yasalar ve yasaların kimleri nasıl kapsadığı, yaygın olarak kullanılan terimler vb. resmi ideolojinin ne olduğunu okuyabileceğimiz belgelerdir “(Alkan, 2001:378-380). 
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getirilmiştir. Cumhuriyet’in kadını, öncelikle namuslu ve faziletli, evine ve çocuklarına hizmet eden, cinsiyetini bastırmak koşuluyla kamusal hayata -uygun görülen mesleklerin uygun görülen basamaklarında- katılabilen, erkeklerle yarış halinde olmadan geri hizmetlerde destek görevini üstlenmeyi kabullenen, eğitim ile aldığı aydınlanmayı özellikle ev içinde çocuklarına aktarmayı vazife bilen, ülke dışından bakıldığında Türk modernleşmesini temsil edecek giyim ve davranış kalıplan içerisinde olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcisi olabilen kadındır. 

Arzulanan Türk kadım imajının başka bir boyutu da, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, toplumsal ve kültürel yapılanmadan kaynaklanan şehir ve köy ikileminde kendini göstermektedir. Şehirde yaşayan ve eğitim alabilme şansına sahip olan kadın kesimi ile kırsal kesimde yaşayan ve eğitim başta olmak üzere her türlü toplumsal ve kültürel gelişmenin dışında kalan kadın kesimi için Cumhuriyet reformlarının ifade ettiği anlam birbirinden çok farklı olmuştur. Hatta, kırsal kesimdeki kadınların çoğunluğu, Cumhuriyet reformlarından ve bu reformların kadınlar için/vatandaşlar için getirdiği imkanlardan habersizdir denilebilir. 
Cumhuriyet reformlarından haberdar olan ve bu reformların getirmiş olduğu yeniliklerden ve değişmelerden faydalanan kadınlar, modernlik ile geleneksellik - bir anlamda “hanımefendilik ile hoppalık” arasındaki çizgide- kendini anlayamadan, kendisinin olmayan bir dünyanın dengesini sağlamaya çalışmıştır. Cumhuriyet öncesi kadından iyi bir anne, iyi bir eş ve iyi bir müslüman olması istenirken, Cumhuriyet, iyi bir anne, iyi bir eş ve iyi bir vatandaş olmasım talep etmiştir. Bu bağlamda, kadınla ilgili reformların temelinde, kadının özgürleşmesi, kendi kararları çerçevesinde erkek ile aynı koşullarda kamusal hayatta yer alabilen bir insan olabilmesi değil, reformların anlamını ve amacını çocuklarına aktarabilen iyi bir 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anne ve kocasının en iyi şekilde çalışabilmesinin hazırlayıcısı, iyi bir eş olabilmesi amacı vardır. Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin nüfusunun çoğunluğunun kırsal kesimde yaşıyor olması sonucu kadınlar, tarlalarda ve hayvan yetiştirilmesinde emeğinin parasal karşılığı olmadan, aile işçisi olarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. 
Şehirlerde ise, kadınların kamu hayatında yer almaları, kadınlara ihtiyaç duyulan ve kadınlar için uygun görülen alanlarda olmuştur. Küçük sanayinin kısmen gelişiyor olması ve erkeklerin yönetim ve karar alma kademelerinde bulunmaları dolayısıyla, kadınlar fabrika işçiliği, dokumacılık gibi alanlarda istihdam edilmişlerdir. Okuma- yazma öğrenme ve eğitim görme şansına sahip olan kadınların çoğunluğu ise, nüfusu eğitme görevini üstlenmiştir. Yönetim ve karar alma kademelerinde kadınlar parmakla gösterilecek kadar az sayıda olmuşlardır. 

Bu çalışmanın amacı; Tek Parti döneminde, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının varlığım, kadma verilen hak ve özgürlüklerin, sağlanan her türlü imkanın, siyasal ve toplumsal düzenlemeler (düzenlememeler) çerçevesinde, nasıl bir çözümsüzlük ve çelişkiler yumağı haline geldiğini açıklamaktır. Siyasal, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla Tek Parti döneminin toplumsal cinsiyet anlayışı nedir? Bu anlayış toplum yaşantısında nasıl tezahür etmiştir? gibi sorulara cevap aranacak ve dönemin toplumsal cinsiyet anlayışının bir analizi yapılmaya çalışılacaktır. 

Tezin birinci bölümünde; modernlik, ulus-devlet ve toplumsal cinsiyet başlığı altında, Batı’nın modernlik anlayışım gerçekleştirmeyi hedef almış bir ulus-devlet ideolojisinin, yeni bir toplumsal gerçeklik inşa etmeye çalışırken, toplumsal cinsiyete nasıl baktığı ele alınmıştır. Burada, toplumsal cinsiyet anlayışının toplumsal yaşam içersindeki varolan konumunun, “anayasa ve yasalar” çerçevesinde nasıl değişime uğratıldığı ve bu değişmelerin pratikte yaşama nasıl yansıdığı (veya yansıyamadığı) 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incelenmeye çalışılmıştır. Modem/Batılı ve bağımsız bir ulus-devlet projesinin, milli ve geleneksel ol anın yaşatılması ile yok sayılması ekseninde gidip gelen kararlarının yaratmış olduğu “kimlik” karmaşasının toplumsal cinsiyete olan yansımaları da bu bölümde ele alınmıştır. 

Tezin ikinci bölümü, birinci bölümde vurgulanan ve ulus-devletleşmenin yegane temel unsuru olan “vatandaş” kavramının toplumsal cinsiyete nasıl yansıdığının incelenmesidir. Yeni ulus-devletin, yeni “vatandaş kadım” ve yeni “vatandaş erkeği” nasıl oluşturulmuştur? Bu bölümde tarihsel dönüşümler ve reformlar altbaşlığı altında, kadınların konumu incelenerek, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının belirtilmesi amaçlanmıştır. Cumhuriyet, kadım vatandaş yapacak bazı reform ve dönüşümleri gerçekleştirmesine rağmen, ev içi ataerkilliği engellenememiş tam tersine, meşrulaştırılarak gizlenmesi sağlanmıştır. Tevhid-i Tedrisat ile kız çocuklarının erkek çocuklarla beraber ilkokula devam etme haklan, Türk Medeni Kanunu ile tek eşle yasal olarak evlenme haklan, seçme ve seçilme hakları tanınmış olmakla birlikte, devlet yasallaşan bu hakların hayata geçip geçmediğinin takipçisi olmamıştır. Dolayısıyla, yaptırımı ve yaygınlığı gerçekleşmemesine rağmen, bu haklar kadınlar için yapılabilecek herşeyin yapıldığı gibi bir görüntünün sergilenmesine yol açmıştır. Kadınların bu konularda sorgulayıcı ve takip edici olmamalarında, devletin ve toplumun hoşgörüsünün bulunmaması etkili olmuştur denilebilir. 

Cumhuriyet döneminden sonra toplumsal cinsiyet alanında gerçekleştirilen bir çok inceleme ve araştırmanın, yasal düzeydeki bu kabulleri hayata geçip geçmediğine bakmaksızın veri olarak kabul etmesi, toplumsal cinsiyet aynmcılığımnın gizli kalmasında önemli bir rol oynamıştır. Üstelik, kadın 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konusunda geçmişten kopuş hareketlerinin radikal olduğu iddiadan öteye gidememiş, kadm ve erkek ilişkilerindeki kültürel/yaşamsal pratiklerde geçerli olan töre, gelenek, inanç aynen devam etmiştir. Böylece toplumsal cinsiyet anlayışının sadece kanun, kural ve reformlarla gerçekleştirilemiyeceği gerçeği de ortaya çıkmıştır. 
Çünkü, “insan her türlü belirleyicilikten yalıtılmış bir boşlukta, mükemmel bir “no man’s land” de değil, mutlaka bir belirleyicilikler hiyerarşisinin hüküm sürdüğü bir ortamda devinmektedir” (Cangızbay,1999: 19). Varolan belirleyicilikler hiyerarşisini değiştirmeksizin, kadınlan içinde bulunduklan tarihten kopararak, yeni düzenin özneleri kılmaya çalışmalım sonucunda, Cumhuriyet’in yasalar önünde haklanna kavuşan, ancak “özgürleşemeyen kadınlan” ortaya çıkmıştır. 

Tezin üçüncü bölümü, “siyasi”nin ve “toplumsaf’m erkekler tarafından belirlendiği, hem modem hem de yeni bir ulus olmaya çalışan bir toplumun kadınlarının, modernleşme, uluslaşma, demokratikleşme sürecindeki yapılanmanın içinde yer alma imkanlarının ne kadar olduğunu, bu imkanlann ne kadannm kadınlar tarafından kullanılmasına müsade edildiğinin ve kendisine sunulan imkanları değerlendirebilecek konumda olan kadm sayısının ne kadar olduğunun belirlenmeye çalışıldığı bir bölümdür. 

Tez konusu tarihsel analiz yaklaşımı ile incelenmiştir. Toplumsal cinsiyet başlığı altında ele alman kadınlık sorununun, adeta yeni bir kadm bilimi yaratacak şekilde, tüm tarihsel ve toplumsal belirleyiciliklerden kopartılarak ele alınmamasına özellikle dikkat edilmiştir. Kadm sorununu toplumsal ve tarihsel bütünlük içersinde ele almayan bir çalışmanın, kadınlar için varolan kavramların ve hayatların dışında kavramlar ve hayatlar ortaya konmasına yol açarak, iktidar ve egemenlik ilişkilerinin görmezden gelinmesine yol açacağı açık bir gerçektir. Kadınla ilgili alınan 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kararların kim ve kimler tarafından, hangi amaçlarla, nasıl bir çerçevede ele alındığım ortaya koymak, kadın sorununun kaynağım görmek açısından büyük önem arzetmektedir. Varolan egemenlik ilişkilerinin, toplumsal cinsiyet boyutunda kadım ve erkeği nereye koyduğu ve bu yolla egemenliği yeniden üretmeyi nasıl sağladığı önemlidir. Her türlü farklılık, hiyerarşik yapılanma içersinde eşitsizliğe dönüştürülebilmektedir; hiyerarşik yapı gözönüne alınmadığında farklılıklar doğal veriler olarak kabul edilmekte, daha da ötesi bu veriler üzerinden toplumsal ve tarihsel gelişmenin okuması yapılmaktadır. 


«. «S: 
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BOLUM I 


MODERNLİK, ULUS-DEVLET VE TOPLUMSAL CİNSİYET 


Kadınlar ve erkekler arasında toplumsal olarak kurulmuş, kültürler arasında ve her bir kültürde zaman ve mekan içerisinde değişiklikler gösteren farklılıklar “toplumsal cinsiyet” olarak tanımlanmaktadır (Cins Bakış Sözlüğü). Toplumsal cinsiyet, diğer bütün toplumsal kurumlar gibi, tarih içerisinde zamanla yapısallaşan, değişik rol tanımları ve konumsal değerler içeren bir özellik kazanmıştır. Kesiştiği ta rihs ellik ve toplumsallık etmenlerine bağlı olarak gelişme göstererek, toplumsal eşitsizliğin izlenebildiği önemli alanlardan birisi olmuştur. Toplumsal bir eşitsizlik olarak cinsiyetin ortaya çıkması, sanayi devrimi ve ulus-devlet oluşumlarıyla beraber, bir taraftan sımfsal/konumsal, diğer taraftan da hukuksal/siyasal bir zemine oturmuştur. Tarihsel ve toplumsal/ekonomik yaşanmışlık farklılıklarından dolayı, Türkiye’nin bir ulus-devlet olarak kurulma sürecinde toplumsal cinsiyet alanında ortaya çıkan eşitsizlik ve sorunlar, benzemeye çalıştığı ülkelerden ve kültürlerden farklılık göstermektedir. 

Herf, “genelde modemite diye bir şey yoktur. Sadece her biri kendi tarzında modem olan milli toplumlar vardır” (Çiğdem, 1997:35) demektedir. Modemitenin Batı’da başarılı olduğundan yola çıkarak, aym modelin diğer ülkelerde de uygulanması düşüncesi başarısızlığa uğramıştır. Batı’nm geçirmiş ve yaşamış olduğu tarihsel ve toplumsal deneyimler modemite sürecinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Türkiye’deki ulus-devlet oluşumunun modemleşme/medenileşme modelini Batı’dan 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almasındaki başarısızlığının temel nedeninin sadece, kapitalist pazarın, sekülarizmin, formel hukuk, rasyonel bilim ve siyasi çoğulçuluğun uyarlanamamasından değil, siyasal jakobenlik ve despotizmin varlığından ötürüdür denilebilir. Batı’daki güçler ve değerler özgürleştirici bir modemite deneyimine yol açarken. Batılı olmayan toplumlarda (millet/toplum) hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı bir işlev görmüşlerdir (Çiğdem, 1997:220-221). Bu çerçevede, Türkiye’nin Tek Parti dönemini incelerken, ulus-devlet oluşturma ideolojisi, modernleştirme sürecinde yaşananlar ile bu dönemi hazırlayan koşullar üzerinde önemle durulmalıdı 

Modernleşmenin temel dinamiği, verili bir toplumun bireylerine, bir taraftan toplumsal yeniden üretime ilişkin çeşitli imkanlar sunulması, diğer taraftan insanların bu imkanlara ilişkin müdahale haklarının yaratılmasıdır. Modernleşme, bireylere kurumsal bir imkan sunma süreci olduğu gibi, aynı zamanda da bireylerin bu imkanları alma/algılama sürecidir. Modemiyeti tanımlayan sadece kapitalist gelişme dinamiği veya yeni fikir ve inançların getirdiği rasyonalite değildir, aym zamanda devletin örgütleyici ve düzenleyici pratiği bu gelişmeyi belirlemiştir. Devlet seçkinleri eliyle yapılan değişimlerin, devlet otoritesi dışında yer alan toplumsallık katında kabul görmemesi -daha doğru bir deyişle Cumhuriyet dönemi yöneticilerinin böyle bir kabul olmasının ne kadar önemli olduğunu görememeleri/devlet dışında oluşan toplumsallığa hoşgörü ile bakamamalan-Türkiye’deki modemleşme/Batılılaşma/medenileşme projesinin en büyük ve önemli eksikliğidir diyebiliriz (İnsel, 1990: 39-47). 

Modernleşmenin temel dinamiğinden bahsedip bir tanımlama yapmamamızın nedeni, modernleşmenin tanımının “bulunulan/bakılan yere” göre değişkenlik 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göstermesidir, bir başka deyişle çıkış noktası Batı Avrupa olan bir sürecin Batı’lı olmayan toplumlara yayılmasının ve yayılmanın alınma/algılama biçimlerinin farklılık göstermesidir. Modem olan ile modem olmayan veya geleneksel ile geleneksel olmayan, yeni ile eski, ileri ile geri vb. kavramlar çerçevesinde modernleşmeyi tanımladığımızda belirsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Bizatihi varolan, (zamansız, mekansız, kişisiz) kendinden menkul bir “modem”in olması mümkün değildir. Bu bağlamda; Batı modernleşmenin tarihinden ve gelişiminden bağımsız olarak, kendi ülkesine uygun gördüğü modernleşmenin tanımını yapanlar ile modernleşme sürecini belirleyenlerin kimliği önemli olmaktadır. Modernleşme öncelikle Avrupa merkezli/temelli bir süreçtir ve Avrupa merkezli kapitalizmin ve kapitalizmin yayılmasıyla birlikte, sonradan modem olmaya çalışan “örgütsüz” ve “melez” toplumlann kurulmasına öncülük etmiştir. Bu toplamlardan bir tanesi de Türkiye’dir (Çiğdem, 1997:17-20). 

Kurumsal düzenlemelerin, kanunların, toplumsal, siyasal, ekonomik yapılanmaların “modem” çerçevesinde haklılaştınm sorunu ortaya çıkmaktadır. 
Belirlenmiş bir “modem” çerçevesinde oluşturulan toplumsal yapılanmanın “kabul görüp görmemesi” (uygulanabilirliğinin olup olmaması) sorunun esas kısmım oluşturur. Modem olduğu iddia edilen toplumsal yapılanmalım ve belirlenen amaçların “kabul ve uygulama merkezi” o toplumda yaşayan insanlar olmalıdır. Bu nedenledir ki, bir toplumda, ilk olarak seçim yapma olanağının insanlara tanınıp tanınmadığı, ikinci olarak da “modem” olan veya “modem olmayan”a karar vere nin “” kim ya da “kimler” olduğuna bakmak gerekmektedir (însel, 1990:23-25). 
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Bu yönüyle “toplumsal cinsiyet” tanımlaması da modem tanımlaması ile aym akıbete sahiptir. Kültüre, zamana, bilgi-tecrübe birikimine, toplumsal yaşantı biçimine, aym toplumdaki farklı mekanlara göre değişmesine rağmen, toplumsal cinsiyet tanımlamaları da total ve homojen bir yapı varmış gibi düşünülerek ve hatta tıpkı modernleşmede olduğu gibi, total ve homojen bir yapılanma üretmek üzere kullanılmıştır. Söz konusu durumun ideolojik herhangi bir haklılaştınmı söz konusu olamaz çünkü; ideolojiler bireylerin içinde yaşadıkları gerçek koşullar üzerinde hayali bir ortak tasarım kurma işlevini görürler (Althusser, 1994:53-54). Modem toplumlarda ise, varolan gerçeği yansıttığı iddia edilen ama gerçeği özel çıkarlar doğrultusunda saptıran önyorumlar, ideolojik amaçlarla kullanılmaktadır. Böylece ideolojinin işlevi, modernleşme ile birlikte, belli çıkar gruplarının çıkarlarının korunması için bu grupların çıkarma işleyen bir toplumsal yapının tüm toplum üyeleri tarafından hakça bir düzen olarak görülmesinin düşünsel ve kültürel koşullarını oluştıırmakdır (Atiker, 1998:110). Görülmektedir ki, modernleşmenin ve toplumsal cinsiyetin “toplumsal” yanını yok saydığımızda, geriye “doğal”, “mekanik” ve insan ürünü olmayan tanımlar ve yapılanmalar kalmaktadır. 

Toplum sorunları, her zaman bir toplumsal yeniden üretim ve değiştirme/değişme süreciyle birlikte, belli bir zamanda ve belli bir toplumsal yapı içersinde oluşur. Öncelikle toplumsal yapının varoluş dinamiklerinin saptanması, ortaya konulması ve daha sonra “yeniden üretilmesi-düzenlenmesi”, özgün toplumsal sorunların çözümü açısından kaçınılmazdır. Türkiye’de, hem dış konjonktürler esasmda modem bir Cumhuriyet kurmak, hem de “özü” korumak (ki bu öz, yani varolan toplumsal yapılanma, hiçbir zaman tüm boyutlarıyla ortaya konulamamış ve böylece “Türkiye’ye ait” olanların da görülmesi ve değerlendirilmesi engellenmiş ve 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hatta ithal modemler marifetiyle bertaraf edilmiştir) gibi birbiri ile çelişen iki ayrı sürecin birarada yürümesi Cumhuriyetin kapsayıcı olamamasına yol açtığı gibi. 
Cumhuriyet rejiminin temeli olan “vatandaşlık” nosyonunun oluşmasında da engelleyici bir unsur olmuştur diyebiliriz (İnsel, 1999:35-37). Dolayısıyla, “toplumsal cinsiyet” yaklaşımlarının ve bu yaklaşımlar çerçevesinde “kadın varlığının ve örgütlenmelerinin” incelenmesinin, vatandaşlık nosyonunun sekteye uğradığı ve toplumun devletleştiği bir toplumsal ve siyasal düzenleme çerçevesinin varlığı gözönüne almarak yapılması kaçınılmazdır. 

Birinci bölümde bu iki ana kavramın tanımı etrafında, Türkiye’nin modernleşme, ulus-devletleşme ve bu iki olgu arasında, hem belirleyen hem de belirlenen olarak, “toplumsal cinsiyet” anlayışına bakılacaktır. Toplumsal cinsiyet temelli ayrımların, Türk modernleşme ve uluslaşma sürecindeki yeri, nedenleri ve sonuçlan incelenecektir. Burada sözü edilen, bir bakıma, ulusallığın cinsiyetin bedeni üzerinde somutlaşmasının tarihidir diyebiliriz. Bu anlamda da doğrudan kadın çalışmalan alanına ait olmakla birlikte, bu alanın giderek cinsiyetçi bir özellik kazanan teorik ve metodolojik öncülleriyle sınırlanamaz, sınırlan mam alıdır. 

Türkiye’de 1923-1946 yıllan arasındaki Tek Parti Dönemi, ulus-devletleşme sürecinin başlangıcı olması bakımından önem arzetmektedir. Zira, bu dönemdeki “toplumsal cinsiyet” anlayışı, bugün için de belirleyici ve yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Toplumsal cinsiyetin iki farklı kanadı olan kadınlann ve erkeklerin tarih üretmekte belirleyici olup olamadıkları, belirleyici olabildikleri ve olamadıkları durumlarda cinsiyet farklılıklarının bulunup bulunmadığı, böyle bir farklılık söz konusu ise bunun nedenleri ve sonuçlan, bizim için önemli göstergelerdir. Bu 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göstergelerden yola çıkarak, toplumsal cinsiyet, modernleşme ve ulus-devlet üçlüsünün birbiri ile kesişerek nasıl bir model ortaya koyduğunu, kavramsal çerçeveyi de çizerek, bu bölümde ele alacağız. 

Modernlik ve modernleşme kavramlarının sınırlarının çizildiği ve tanımlarının yapıldığı alt bölüm başlığı içerisinde, “Cumhuriyet’in kurulduğu ve Tek-Parti yönetiminin başta bulunduğu” yılların modernleşme anlayışının yanısıra, bu dönemi önceleyen Osmanlı modernleşme hareketlerini de ele alacağız. 
Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk yıllarım ve Tek Parti Dönemi yapılanmasını daha iyi anlayabilmek için, öncelikle Jön Türklere ve ittihat Terakki iktidarı dönemine bakmak gerekir. Çünkü Cumhuriyet dönemine ait olarak gördüğümüz “millet”, “hürriyet”, “egemenlik”, “halk iradesi” gibi kavram ve düşünceler Tanzimat döneminde ortaya çıkmıştır ( Türköne, 1989:36-47). 

Türkiye’de Cumhuriyet ideolojisi, modernleşmenin temel dayanakları olan anayasacı, milliyetçi ve laik ilkeleri paylaşmakta ve bu ilkeler bir bütünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu üç temel ilkenin gelişimi, Cumhuriyet döneminden önce, Osmanlı modernleşme hareketleri içerisinde başlamıştır. İttihat ve Terakki’nin düşünsel ve siyasal yapılanma biçimi, Cumhuriyet dönemi ile birlikte yaşama geçirilmeye başlanmıştır diyebiliriz. Mustafa Kemal ve ismet İnönü ittihatçı idiler. 
İttihat ve Terakki’nin kadrosu, küçük buıjuva aydm, subay ve bürokratlardan ibaretti. 
Bu nedenle bir çok araştırmacı ve tarihçi Cumhuriyet’in kuruluşunu 1908’e kadar götürmektedir (Mardin, 1971:197-211). 

Cumhuriyet döneminin modernleşme anlayışı, Osmanlı’mn devamı olmasına rağmen, Osmanlı değerler sistemine karşı olarak kurulmaya çalışılmış, bu nedenle de 
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Cumhuriyet döneminin kurucuları ve Tek-Parti Döneminin yöneticileri, 1923 
tarihinden öncesini yok saymıştır. Halbuki, kültür uzun bir geçmişin eseridir ve bir birikimdir. Osmanlı yaşantısından ve kültüründen radikal bir kopuş gerçekleştirilmek istenmiş olmasına rağmen, hem bu kopuş gerçekleştirilememiş hem de yerine eski olandan bağımsız olarak, “yeni” konulamamıştır. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi; OsmanlI’dan kopuşu isteyen aydınların arasında, yeninin üretilmesini sağlayacak bilgi birikiminin olmamasından kaynaklanmaktadır diyebiliriz. Çünkü, kaldırılan her eski kurum veya yaşantının yerine yeni olanın konulabilmesi için herhangi bir düşünsel ön hazırlık bulunmamaktadır. Çeviri yasalarla yapılan “hukuk değişimi” bu durumun önemli göstergelerinden birisi sayılabilir. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu (ilk ikisi İsviçre’den, üçüncüsü İtalya’dan, dördüncüsü Almanya ve İtalya’dan alınmıştır), 1926 yılının ilk yansında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen temel yasalardır. Tanzimat döneminde de Batıdan yasalar alınmış olmasına rağmen, İslami yasalar da yürürlüktedir. Cumhuriyet döneminde bu ikilik ortadan kalkmış, kanunlar konusunda salt Batıya yönelinmiştir. Başka bir ülkeden kanun alınması konusu, diğer Batı ülkeleri için de söz konusudur. Ancak, Türkiye’nin Batı ülkelerinin ortak Hristiyan kültürünü paylaşmıyor olması, bir takım tutarsızlıklara yol açmıştır. Uygulamanın içtihatlar ile zaman içerisinde toplumsal yapımıza kendiliğinden uygun hale geleceği düşünülmesine karşın, sonuç böyle olmamıştır. Arap harflerinin atılıp yeni harflerin kabul edilmesi de yeni nesillerin yüzyıllardır birikerek gelen kültür mirasından mahrum olmasına neden olmuştur (Aydın, 1993: 227-229). Toplumu tepeden biçimlendirmeyi amaçlayan Batı kökenli yasalara ek olarak, dil ve din ile ilgili olarak üretilenler, topluma yabancı bir değerler sistemi ortaya çıkarmıştır. Söz 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konusu değerler sistemi, devlet tarafından dondurularak, eğitim ve öğretim aracılığı ile benimsetilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminin reddedilmesi ile yaşanan “suni kopukluk”, kadm çalışmalarının değerlendirilmesinde de dikkate alınması gereken bir durumdur. Osmanlı kadınlarının yaşadıklarının ve yaptıklarının, Latin alfabesinde yeniden yaratılmış bir tarihten öğreniliyor olmasının özellikle dikkate alınması gerekmektedir. Bir çok kadının anılarını okuduğumuzda, hatırlamanın ve unutmanın bireysel olduğu kadar, toplumsal ve politik bir süreç olduğunu da görüyoruz. 
Anlatımlarda ortaya çıkan çelişkiler, hem Osmanlı döneminin hem de Cumhuriyet’in kadm çalışmalarını ele alırken dikkat etmemiz gereken noktalan ortaya çıkanyor. 
Çelişkilerden en önemlisi ve çalışmamızda bize yol gösterecek olanı: Kurtuluş Savaşmda milli inanç ile savaşan ve ülkesinin insanlarını bilinçlendirmeye çalışan kadm kitlesinin, yerini bir anda “eğitimli ev kadınlanna” bırakmasıdır. Kadm haklan için mücadele ettikleri söylenen kadınlar ve kurdukları demek ve örgütlenmeler. 
Cumhuriyet söylemi ve geleneği dikkate almdığmda “gerçekdışı” görünüyor. 
Cumhuriyet’in kurulmasından itibaren ve özellikle Tek Partili dönemde kadınlardan, “iyi ve faziletli/eğitimli/özellikle Batı kaynaklı değer yargılan ile donanmış” birer “aile kadım ve yeni nesillerin yetiştiricisi” olması isteniyor ve bekleniyor. Türk kadınından haklan ve geleceği için savaşması, vatandaş olarak hakkım araması, evinin dışındaki hayata aktif olarak katılması gibi bir isteği gösterecek delil yok. 
Kadınların ev ve aile hayatlannı kolaylaştıncı hiçbir kurum ve kuruluşun bulunmaması ve kurulması için çaba gösterilmemesi de kadının ev ve aile içinde yaşantısını sürdürmesinin özellikle tercih edildiğini gösteren bir delil olarak karşımıza çıkıyor. “Tarihinden öte düşen bir millet için milliyetçiliğin nasıl 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işlenemeyeceği, en iyi ‘feminizmin’ devletçe kullanıldığı zaman değerini kaybetmesinden anlaşılıyor” (Akşit, 2001: 316-317). 

Geçmişi inkar edilen ve geçmişinden koparılmaya zorlanan insanlar, tarihi kendi tarihi yapabilmek için, tarih ve hafıza arasındaki açığı çeşitli yollarla kapatmaya çalışıyorlar. Sunulan veriler, toplumsal ve siyasal gerçekler gözardı edilerek olduğu gibi kabul ediliyor ve bu kabuller üzerinden sonuçlara varılıyor. 
Cumhuriyet öncesinin ve Cumhuriyet sonrasının modernleşme anlayışının toplumsal- siyasal bağlamda incelenmesinin nedeni, kadın çalışmalarının yeniden yorumlanması için temel teşkil edecek verilerin ortaya konulmasıdır. Cumhuriyet döneminde tepeden inme olarak dahi oluşmayan toplumsal cinsiyet yapılanmaları ve kadınların var olma (hatta olmama) biçimleri de öncesiz değildir. Cumhuriyet, insanların toplumsal ve bireysel yaşantılarını, kendi hayat deneyimleri aracılığı ile izleyip anlamlandıramamal arına neden olmuştur. Gelenek oluşumuna (kültür oluşumuna) ve sürdürülmesine katılma olanağı ortadan kaldırılmıştır. Kadınlar olarak, kadınlar için artık, geçmiş yaşam deneyimlerinden kazanılan bilgilerin devamlılığı kalmamıştır. 
Kadınlar yaptıkları çalışmalarda ve oluşturdukları kurumlarda, öncesiz ve de doğal olarak sonrasız bir biçimde sadece o günü yaşamak ve üretmekle yetinmek zorunda bırakılmışlardır. Cumhuriyetten önceki kadınların yaşantılarından “haberdar olma” konumuna düşülmüştür. Geçmişe ait yaşantı lann bir çoğu, Cumhuriyet’in süzgecinden geçerek, unutulması gereken olaylar kategorisine yerleştirilmiştir. Elif Ekin Akşit, “Yürümek” adlı makalesine şöyle başlıyor: “Cumhuriyetin ilk zamanlan, Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlanndan getirdiği yeni hayat coşkusuyla aynlıyor. Lâkin gerek tarihin öznesi olan devlet büyükleri, gerekse günlük hayatın tekrarlanan pratikleri açısından değişikliğe yol açmayan yeni hayat, ancak iki hayat 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tasavvurunun aralığından bakınca fark yaratıyor. Bu aralıktan da ne kalabalıklar, ne kurumlar; ancak Adalet Ağaoğlu gibi ikinci kuşak ve Sevgi Soysal gibi üçüncü kuşak Cumhuriyet Kızlarının önceli ve bu makalenin konusu olan birinci kuşak kızlar bakabiliyor. Cumhuriyet 5 e değil Osmanlı İmparatorluğu 5 na doğan kızlar. 
Cumhuriyet tecrübesiyle olgunlaşıyor, ama hafızalarıyla tarihleri örtüşmedikçe büyümüyor...Cumhuriyet 5 in çocukları uygarlığın nimetlerinden faydalanma söylemi içinde kendi öznelerinden yoksun büyüyor...çok kültürlü geçmişlerini ve bunu sona erdiren yeni hayatm yaşamlarına girişini beraber düşünebilen kızların ulus-devlet değerlerini benimsemiş olması onları milliyetçiliği sorgulayan değil, onaylayan bir grup olarak düşünmeyi gerektirmiyor. Bu hanımların hatırladıkları kiliseli havralı şehir coğrafyaları ile mitik Türk tarihi arasındaki aralık, bu çeşit bir onaylamayı engelleyecek bir çelişki yaratıyor. Milli tarih yazımı, çelişkiyi tekil Türk kimliğiyle, uymayan sesleri marşlarla bastırdığı oranda, aslında ancak modem bir dünyanın bir parçası olan etnik kimlikleri altı yüzyıllık tarihe değişmez kimlikler olarak yazıyor. 
Cumhuriyet kızlarının hafızalarındaki çelişki, ezberlenmiş Türk milliyetçiliğinin hangi noktalarda işlemediğini ortaya çıkarıyor. Kadınların hafızalan, anlattıkları ve 
yaşadıkları geçmişin reddedilerek ‘Ttirklerden oluşan Türkiye Cumhuriyeti 5 
projesine uygun düşmüyor. Cumhuriyetin kadınlarının anılarının Ermeni ve Yunan kadınlan ile olan ortak yaşamlarım ve yaşadıklan mekanları kapsaması, başka hiçbir kimliğe yer vermeme ile bağdaşmıyor: “Bir şehirde yürümek, yürüyerek tarihe bakmak, bir şehri bir devlete ait olan muallak ya da kanla sulanan bir toprak o lm aktan çıkanyor.” ( Akşit, 2001:301-317). 

Halide Edip Adı var, hem OsmanlI’nın hem de Türkiye Cumhuriyeti 5 nin önde gelen politik-aydm kişiliklerinden birisi. Halide Edip Adı var 5 m çalışmalanna 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ve söylediklerine baktığımızda hem kadm kimliğini hem de milli kimliğini birlikte ortaya koymaya çalıştığım görmekteyiz. Bu nedenledir ki Halide Edip, Cumhuriyetin ilanından sonraki yapılanmada kadınların siyasal ve toplumsal hayattan dışlanmasını hoş karşılamamış ve aradığım bulamamanın küskünlüğünü yaşamıştır. Korporatist-milliyetçi bir çerçevede şekillenen “cinslerarası eşitlik ideolojisi” (Durakbaşa, 2000:25), aydın bir yazar ve siyasetçi olan Halide Edip’in düşüncesindeki “Türk kadım modeline” uymamaktaydı. Kadınların çoğunluğu Cumhuriyet ile birlikte birçok kanuni haklarım kazanmakla birlikte, ev dışındaki hareket kabiliyetlerini kaybetmişlerdi. Türk milletinin millet olma sürecinde aynı ideal ve sorumlulukları benimseyen, aynı hak ve görevlere sahip olan kadm ve erkek yurttaşların eşitliği söz konusuydu (Kardeş, 1977:257). 

Kurtuluş Savaşı’nda askere yardım eden güçlü köylü kadının varlığının öne çıkarılması, Türk milletinin kahramanlık söylemlerine Türk kadınım da dahil ediyor. 
Kurtuluş Savaşırım kahraman ve çalışkan kadm varlığı; Kurtuluş Savaşı sonrasının eğitimli, modem. Batı tipi ev kadınlarının hareketsizliği ile çelişiyor. Kemalizm, radikal ve modemist bir dönüşüm iddiasında olmasına rağmen, kadm konusunda çelişkiler ortaya koyan projeler üretilmiştir. Kemalist kadınlar, peçe ve çarşaflarını çıkarmışlar (ki bu konuda kesin kanuni yasaklamalar dahi getirilmemiştir), buna karşılık daha farklı bir örtü altma girmişlerdir. Kurtuluş Savaşının savaşan, çalışan, toplumsal olarak görünen kadınından artık evinde oturması, aile düzenini sağlayarak yeni toplum düzeninin yerine oturmasında yardımcı olması ve bunları yaparken kendisini de bilgili ve becerili kılması istenmektedir. Toplumsal alan içerisinde yer alıp belirli bir meslek edindiğinde ise temiz kalmaları ve kendilerine zarar vermemeleri için, kadınlık yaşamlarından ve özelliklerinden ödün vermeleri 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istenmektedir. Yeni Cumhuriyet yaşamının cinsiyet toplumsallaştırılmasında kadm ve erkek için farklı “etikler” tanımlanmıştır (Durakbaşa, 2000: 26). Cumhuriyet tarihinin sıradışı kadınlarından olan Nezihe Muhittin ve Halide Edip’in itirazları da tam bu noktadadır (Erdoğan, 1998; Durakbaşa, 2000). Bu noktadan baktığımız da diyebiliriz ki, Kemalist rejim, erkek egemen ilişkileri yeniden yapılandırmış ve meşrulaştırmıştır. Eğitim sistemi, ekonomik ve toplumsal yaşamda kadirim yerini değiştirecek bir müfredata sahip olmadığı gibi, tam tersine toplumsal cinsiyet rollerini ayrımlaştıran erkek egemen ideolojiyi kuvvetlendiren ve aktaran bir şekil almıştır (Arat, 1994:72). Bu çelişkiyi açıklayabilmemiz için, Cangızbay’ın (1998: 
33) şu saptamalarına bakmamız gerekmektedir: “... Burada önemli olan, ithal edilenin kendi içinde ne olduğundan bağımsız olarak, toplumun tıpkı bilinç unsuru taşımayan ve tarihsiz bir nesneymiş gibi kendi dışmdan/üstünden biçimlendirilmeye çalışılıyor olmasıdır ve Cumhuriyet’in (isterseniz Kemalizm’in de diyebilirsiniz) temel paradoksu da işte tam tamına bu bağlamda ortaya çıkar: İnşam, Tanrı da dahil hiç kimse karşısında kul olmayan şerefli bir varlık konumuna sahip kılan ‘Aydınlanma’ değerlerinin ve bu değerlere denk düşen hukuksal, yönetsel, eğitsel vb... çerçevelerin ‘sur mesure’ (ısmarlama) bir toplum inşa etme teknolojisi olarak, yani insanların artık ‘kul’da değil, doğrudan doğruya dıştan belirlenip biçimlendirmeye amade amorf bir kütle yerine konulduğu bir toplum projesi çerçevesinde devreye sokulmaları”. Hafiza ile tarih arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde doldurulamayan boşluk buradan kaynaklanmaktadır. Cumhuriyet Türkiye’sinde herhangi bir düşünce sadece düşünce olarak değil, bir “iktidar aygıtı” olarak inşa edilmektedir. Cumhuriyet bir anlamda, neyin nasıl düşünülmesi gerektiğini de öğretmektedir. Yanyana duran “eski” ve “yeni” nin hangisinin 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sürdürülüp hangisinin yasaklanarak ortadan kaldırılacağına karar veren devlet gücü, insanların hafızaları ile yaşadıkları ve tanık oldukları tarih arasına ister istemez bir duvar örmektedir. Bu duvar daha sonraki nesillere anlatılan hikayeler ve efsaneler ile zaman içerisinde şekil değiştirmektedir. 

Fiziksel görünmezliğin getirdiği toplumsal görünmezlik çerçevesinde kadınların yapıp ettikleri açısından baktığımızda, bu durum daha vahim hale gelmektedir. Ev işleri yalnızca kategorilerin ayrılması ve sürdürülmesiyle değil, ayrıca bu kategorilerin iktidar bağlamında düzenlenme yollarıyla da ilişkilidir. 
Toplumsal cinsiyet sınıflandırmaları ( kadınların ev ve aile ile ilgilenmesi, erkeklerin ev dışında çalışması, kadının her eyleminde temiz ve namuslu kalması zorunluluğu, cinsler arası işbölümü vb.) arasındaki sınırlar iktidarlar tarafından dayatılır ve bu sınırların olmamasmdan veya bulanıklaşmasından daima düzensizlik doğacağı sürekli gündeme getirilir. Aynı zamanda bu noktada iktidar sahiplerinin kendi egemenliklerini kuvvetlendirmek ve meşrulaştırmak için kullandığı simgesel bir sistem de mevcuttur. Kadın bu simgesel sistemin en önemli araçlarından bir tanesidir (Scott, 1988:31). 

Toplumsal cinsiyet, cinsler arasındaki farklılıklara dayanan toplumsal ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan ve tanımlanması yapılan bir kavram olarak, güç ilişkilerinin en görünür hale geldiği alanların en önemlilerinden bir tanesi olmakta. 
Güç dengelerinde yapısal bir değişim olduğunda toplumsal cinsiyetin simgesel ifadelerinde de önemli değişimler meydana gelmekte. Bu simgeler aracılığıyla (dinsel, eğitimsel, hukuksal, siyasi vb.) kadm olmak ve erkek olmak sabit kategoriler şeklinde belirleniyor hatta dayatılıyor diyebiliriz (Davidoff, 2002:146-149). İktidar 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toplumsal sisteme dahil olan “toplumsal cinsiyet’i, bu simgeler vasıtasıyla siyasal sisteme dahil etmiştir. Kadınlara yeni ‘rol ve statüler’ vermek, yeni güç dengelerini sağlamlaştırmanın yollarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle baktığımızda kadınlar bir yandan Cumhuriyet ile gelen değişimin özneleri olurken öte yandan toplumsal yapılanmada ağır basan din ve milliyetçilik çatışması arasında nesneleştirildiklerini görürüz (Baykan, 1999:20-22). Bu nedenledir ki, “toplumsal cinsiyet” çalışmalarında hangi güç ilişkilerinin, “kadın” kategorisini yeniden oluşturduğuna bakılmalı, kadirim toplumsal ve kültürel boyuttaki simgesel yansımaları, toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmalarda deşifre edilmelidir. 

Batıdaki toplumsal cinsiyet incelemelerine ve araştırmalarına baktığımızda da millet oluşturma ideolojisi olan milliyetçilik bağlamında kadının görüntüsünün ve algılanmasının aym problemlerle gündeme getirildiğini görmekteyiz. Kadın bir vatandaş olarak kabul edilip siyasal haklarına kavuşmasına rağmen, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlarda görünür olması engellenmektedir. Toplumsal cinsiyet ile ilgili sorunlar söz konusu olduğunda, yeni bir millet yaratma iddiasındaki milliyetçilik ideolojisi, eski patriyarkal, dini ve muhafazakar yapılanmayı tekrar üretmeyi tercih etmektedir. Milliyetçilik olgusu ile ilgili bütün teorileştirmelerde milli tutkuyu ve ortak kaderi paylaşması istenilen “kadın” gizli kalmaktadır, saklanması istenmektedir. Toplum içerisindeki farklı ırk, et nik grup, sımf, yaş, eğitim düzeyi, yaşanan yer çerçevesinde kadınların toplumsal konu ml an da farklılıklar göstermektedir. Kadınlar açısmdan da farklı vatandaşlık biçimleri olmasma rağmen bu vatandaşlık biçimleri ve toplumsal aktiviteler hep erkeğe göredir ve aile/çocuk çerçevesinde belirlenmiştir. Türkiye’de olduğu gibi Batıda da kadın milli güçler tarafından sembol olarak kullanılmıştır. Kurtuluş savaşlarında kadın yiğitlik, cesaret 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gibi sembollerin vücut bulmasında kullanılırken, yeniden yapılanma sürecinde kadm “buyruğun kontrolü “ altına alınmak istenmektedir. Bu buyruğun gücü, dayandığı nokta, dini, geleneksel veya kanuni olabilir. Ancak, en büyük kontrol kadirim evine, ailesine ve çocuklanna hapsedilmesi yolu ile olmaktadır. Üstelik bu yol, egemen güçlerin-iktidarlann, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini itirazsız meşrulaştırabilecekleri bir yol olmaktadır (Yuval-Davis, 1993:623-629; Hail, 1993:99-100). Görüldüğü gibi, Batıda toplumsal cinsiyet problemlerinin çözümlendiği herhangi bir modernleşme projesi mevcut değil. Baktığımız zaman Batıdaki kadımn da milletleşme ve vatandaşlaşma sürecinde aynı problemleri yaşadığım görmekteyiz. Bir anlamda Batıdan alman modernleşme projesi, kadının ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin problemli olduğu bir modernleşme projesidir. 

Kadınlar, toplumsal olarak homojen bir grup olmadıkları gibi, bir toplumsal grup içinde de homojen olarak yer almamaktadırlar. Milli ve kişisel bir üst kimlik kurmak gibi bir problemi en az yaşayan cinsiyet olarak varolan kadm çoğunluğuna rağmen, milliyetçiliği ve bir Türk kimliği kurmayı dert edinmiş kadın imajı, bir çok kadınla ilgili araştırmada ve anlat ım da özellikle vurgulanmaktadır. Böylece kadınların, yeni ulusal ideoloji ile belirlenen çerçeve içerisinde, homojen bir şekilde düşündükleri ve davrandıkları efsanesi pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum pekiştirilen bu efsanenin konusu olarak kadınların, gerçekleştirdikleri her türlü eylemin ve kurdukları her türlü örgütün içerisinde kendilerinin özne olarak bulunmadıkları gerçeğinin gözden kaçırılmasına yol açmaktadır. Kadınlar kendilerine kendilerinin dışmda biçilen rol ve statüler çerçevesinde biçimlendirilmişler; efsaneleşmiş/hikayeleşmiş olarak geçmişlerini ve bugünlerini ‘öğrenmişlerdir’. Bu tür bir öğrenme, kadınların ‘özgür’ ve ‘özgün’ düşünebilen ve 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örgütlenebilen vatandaşlar olmalarının önündeki engellerin en önemlisidir denilebilir. 

A. MODERNLİK VE MODERNLEŞME 

Son yıllarda sosyal bilimler literatüründeki tartışmalara dikkatle bakıldığında modernlik kavramının ele almışında önemli bir ayrıma dayanıldığı görülür. Bu ayrım modernlik (modemite) ve modernleşme (modernizasyon) arasmda yapılmaktadır. 
Kısaca söylemek gerekirse, modernlik bir proje, modem toplumsal formasyonu oluşturan bir idea, modernizasyon ise bu ideanm nesnel (toplumsal, ekonomik) temelleri olmaktadır. Bu ayrıma göre denilebilir ki, modemite düşünsel, buna karşılık modernizasyon süreçseldir. Doğal olarak bu ayrımın kurgusal bir nitelik taşıdığım ve sadece analiz nesnesi olarak anlamlı olduğundan söz etmek gerekir. Bir başka deyişle, elbette modemite de özgül süreçlere sahiptir ve özgül süreçlere yol açmaktadır; buna karşılık modernleşme de özellikle 1945 sonrası literatüre yansıdığı üzere, daha baştan zaten “modernleştirici” bir misyonu içerisinde barındırmaktadır. 
Jürgen Habermas (1992), modernliğin bir proje olarak değerlendirilmesini önermektedir; modernlik bir dünyaya bakış, bir dünyayı kavrayış ve algılayış biçimine işaret etmektedir. Diğer taraftan modernleşme, her şeyden önce Habermas’m belirttiği gibi, modernlik sürecinin kuramsal altyapısını ve bu altyapıdaki evrimi gösterir. 

Siyasal araştırmalarda değişik modernleşme ölçütleri kullanılmaktadır. 
Okuryazarlık oram, gazete okuma alışkanlığı, kitap okuma alışkanlığı gibi hususlar “demokratik” bir toplum olmanın ölçütleri sayılagelmiştir. Kuşkusuz bütün bunlar, bir toplumun “yatay” olarak evrimini gösterebilir, eğer modemiteye ve 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modernleşmeye evrensel-tarihsel bir anlam atfediyorsak, esas olarak, dikey evrime, yani kültürel ve ona bağlı bir süreçler ve değerler dizgesinin dönüşümüne ihtiyaç duyarız. Kurumsal/yapısal olanın içeriğinin ne olduğuna ve nasıl olması gerektiğine ilişkin bir tutum beklentisi içerisine gireriz. Başka bir deyişle, bireyin kendi dışına yöneliminde, dünyaya ve gerçekliğe yaklaşımında bir davramş, oryantasyon ve kavrayış farklılığı gözlemlemek ve bunların geleneksel kalıplara mesafeli durmasını, hatta kimi zaman onları aşmasını talep ederiz. 

Cumhuriyet öncesi Osmanlı modernleşmesine ve onu takip eden Cumhuriyet modernleşmesine baktığımızda. Batı kaynaklı bir modernleştirme projesi uygulamaktaki temel amacın, öncelikle devletin nasıl modem hale getirileceği olduğunu görürüz. Modernleştirme projesinin toplum katında da uygulanır hale gelmesi isteği dile getirilmekle beraber, toplumsal düzeydeki modernleşme çabalan devlete karşı ve devletin zayıflatılmasına yönelik bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Devletin modernleşmesinin daima toplumun modernleşmesine baskm olması, modernliğin sadece araçsal bir değişim olduğu kanısını yaygınlaştırmıştır. Böylece modernliğin ‘sivil bir zihniyet ve uygarlık olarak kavranılıp benimsenmesi’, ‘devleten bağımsız toplumsal örgüt olamayacağı’ görüşü sonucunda (Laçiner, 1998:18) engellenmiş olmaktadır. Toplumsal olanın devletten bağımsız olarak modernleşmesini ve gelişmesini istemek devletin güçsüzleşmesini istemekle eşdeğer kabul edilmiştir. Böylece, Batı’dan alman modernleşme projesi; projenin uygulanma biçimi ile uygulamada kullanılan araç ve gereçlere Batı’dakinden farklı anlamlar atfetmek suretiyle Türkiye’ye özgü kılınmıştır diyebiliriz. 




a) Cumhuriyet Öncesi Osmanlı Modernleşmesi 

OsmanlI’dan Tanzimat ve Cumhuriyet’e kadar yaşanan tarihsel süreçte bütün toplumsal ve siyasal değişimlere rağmen iktidar alanının kendisi ile bu alanın koruyucularının varlığının değişmemesi, burada vurgulanması gereken önemli noktadır. Türkiye’de uzun yılların devlet geleneği, fikir plamnda Tanzimat ve pratik (uygulama) plamnda İttihat Terakki zihniyeti ile şekillenen, Cumhuriyet ile de kökleşen biçimiyle değişmeyen bir yapılanma ve tarihsel sürekliliğin sonucu olarak siyasal bir süreklilik arzetmiştir . Devlete sahip olunduğu takdirde bütün problemler kendiliğinden çözülecektir; dolayısıyla bu noktada önemli olan “ o devleti ilelebet yaşatmak” olacaktır . Osmanlı siyasi kültürüne, özellikle Jön Türkler ile yerleşip İttihatçılarla süren pozitivizm damgasını vurmuştur. Pozitivist felsefe hakikatin tekliği ve bilinebilirliği öncülüne dayanır. Comte’a göre doğrulan bilmek önemlidir ancak bu doğrulan herkes bilemez. Doğrulan bilebilecek üstünlüğe sahip olanlar bu doğrulan bilmeyenlere ileteceklerdir. Cumhuriyetin kurulmasına öncülük eden daha önceki tüm kadrolar bu düşünce çerçevesinde, kendilerinin bu doğrulan bilebilecekleri ve topluma iletebilecekleri kanaatindeydiler. Bu kanaatte olanlar kapitalizmi ve modemi zmi kavrayabilmiş değillerdi. Yönetimin ve bir devletin sürdürülmesinin, biçimler, kurumlar ve ideolojilerden ibaret olduğunu sanmaktaydılar. Bütün bunların arkasındaki belirleyici dinamikleri ve harekete geçirici unsurları kavrayamadılar. Yani, eskinin yerine yeniyi koyabilecek düşünsel güç eksikti. Kemalistler de Jön Türkler ve ittihatçılar gibi, millet için doğru istikametin batılılaşmak, modernleşmek ve laikleşmek olduğu hususunda karar 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kılmışlardır. Bu hedefin gerçekleşmesi için zor kullanmakda dahil her türlü yolu denemek mübah kabul edilmiştir. Recep Peker’in ifadesiyle; “İnkılapçı pazarlık etmez, ne halkla ne de bir başkasıyla...” (Saraçoğlu, 1998:261-271). 

Tanzimat bürokratları, devlet yönetiminde sadece kendilerini yeterli görmelerine ve Batı tipi eğitim görmüş kişiler olmalarına rağmen Batı’nın incelemesini yapmadan, sadece kurumlann aynen kopya edilmesinin yeterliliğine inanan kendi içine kapalı bir gruptur. Şimdiye kadar süregelen gelenekle, kendileri tarafından oluşturulan batı taklidi siyasetin kamu yararına olacağım ve milli iradeyi temsil edeceğini düşünmektedirler. Padişahın etkisinden kurtularak emredileni yapma durumundan, kendi başlarına uygulamalar yapma konumuna geçmişlerdir (Aykaç, 1997:150; Durgun, 2002: 86-87). “Cumhuriyet 5 ] kuranlar, ta en başta söylediğimiz gibi Osmanlı’mn bürokratlarıdır, yani memurlar; ama göreli iktidarlarının kaynağındaki (kendilerini göreli de olsa iktidar sahibi/iktidarlannı göreli kılan) nihai amiri -Halife/Sultan’ı- başlarından atmış memurlar. Amiri de memuru da kendisi olan bir bürokratik yapılanmanın temel tercihi (toplumu homojen kılmak amacı çerçevesinde) merkezi/merkeziyetçi tiniter bir ulus-devletin oluşturulması olacaktır. Osmanlı bürokrasisin de Tanzimat’tan itibaren ortaya çıkan bu durum, İkinci Meşrutiyet döneminde de sürdürülmüştür. Kısacası en geniş anlamıyla ulus-devlet bir sonuç, yani tarihsel-toplumsal bir olgudur; yoksa zaman ve mekan koordinatlarından bağımsız bir model değil. Buradan çıkan sonuç; kendi kontrolü dışındaki her türlü toplumsal düzenleme mekanizmasının etkisiz kılınmasıdır. Etkisiz kılmamayan veya yokedilemeyenler ise devletleştirilecek, devlete bağlanacaktır. Toplumsal unsurlardan hiçbirisi diğerine hakim olamayacak 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hale getirilmeli, homojenize edilmelidir ki, devlet bürokrasisi elindeki gücü koruyarak aym şekilde sürdiirebilsin” (Cangızbay, 2000:35-55). 

1902 yılında toplanan II. Jön Türk Kongresi’nde, iki farklı yaklaşım dikkati 
çeker: Ahmet Rıza ve Ziya Gökalp öncülüğündeki bir grup aydın, ‘reformların yukarıdan aşağıya ve devlet eliyle yapılması gerekliliğini’ savunurken, Prens Sabahattin öncülüğündeki bir başka grup, ‘teşebbüsi şahsinin geliştirilebilmesi için merkezi devletin zayıflaması’ m öngörüyorlardı. Bu çatışmanın Cumhuriyet döneminde de devam ettiğini görmekteyiz. Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre, Tanzimat devrinin ilk ideolojisi medeniyetçiliktir. Daha sonra ortaya çıkacak olan Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık gibi bütün fikir akımlarının temelinde bu yatar. Tanzimat dönemindeki kullanılışında medeniyet kavramı, herşeyi ifade etmektedir. Herşeye kadir, kendisinden bir din gibi bahsedilen, din haline getirilen bir kavramdır. Bütün Tanzimat yazarları, medeniyet ile terakki arasında güçlü bir bağ kurarlar. Medeniyetin aynlmaz bir parçası olarak kabul edilen terakkinin savunulmasında dini argüman tekrar karşımıza çıkar. Fuat Paşa’ya göre insan sürekli kendini aşmak eğilimindedir. ‘İlim Çin’de dahi olsa arayıp bulunuz’ cümlesi bu dönemin en çok kullanılan özlü sözlerinden birisi olmuştur. Fuat Paşa’mn söyleminde, bilim tektir, ışıktır, yol gösterendir; îslamm ayrı Avrupa’ nın ayrı bilimi yoktur. Dolayısıyla Avrupa’nın bulmuş olduğu her türlü yeniliği bizim de onlardan almamızda bir salonca bulunmamaktadır. Tanzimat’m ilk dönemlerinde devlet adamları bu görüşü savunmuşlardır. Medeniyet ve terakkinin ölçüsü ise, toplumun değişik kesimlerine göre farklılık gösterir. Tüm toplum kesimlerine göre inşam saadete götüren herşey maddi, manevi medeniyettir; oteldir, lokantadır, kaldırımdır, kağıt paradır, müzedir, trendir, baloya gitmektir, rokfor peyniri yemektir. Devlet 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adanılan açısından baktığımızda ise, demiryolu, karayolu, şirketler, nüfus çokluğu, şehirleşme, kanun, nizam, emniyet gibi şeyler toplumun medeniyet seviyesini ve terakki derecesini göstermektedir (Tosun, 2001:235-238). 

Tanzimat söyleminde, medeniyet ve terakki ile bilgi/bilim kavranılan arasında güçlü bir ilişki kurulur. Avrupa medeniyetinin sebebi, ilim ve fendir. 
Görüldüğü gibi ilk dönem Tanzimat adanılan için, genel olarak Avrupa’da ilimin gelişmesini teşvik eden unsurlar, OsmanlInın kısa zamanda pratiğe geçirmesi mümkün olan, Müslüman halkın zihniyet ve dinini değiştirmeden benimseyebilceği özelliklere sahiptir. İslam kimliği ve kültürü korunarak, Avrupa’dan arzu ettikleri kurumlan ve değerleri ithal etmenin mümkün olduğunu düşünen bir yaklaşımı savunan bu bürokratlara göre, yapılacak bazı siyasi ve idari reformlar/kurumlar yoluyla Osmanlı toplumunda Avrupa toplumu gibi eğitimli ve bilimde ilerlemiş bir toplum yaratılabilecektir. Bu yüzden Tanzimat bürokratlannın, Osmanlı ile Avrupa arasındaki farkları çoğunlukla sosyal, iktisadi ve benzeri harici şartlar esasmda açıkladıklarını; din, zihniyet ve ilmi gelenek gibi “dahili” farklılıktan vurgulamadıklarını görmekteyiz. Tanzimat’ın devlet adamları açısmdan, medeniyet ve terakkinin en önemli esaslanndan biri, temel/tabii ferdi hakların teminat altma alındığı, iktidarın keyfî yönetiminin sınırlandığı, kanun hakimiyetinin sağlandığı bir hukuk devletine imkan tanımasıdır. Muntazam devlet olarak adlandırılan bu sistem medeniyetin bir gereğidir. Böyle bir kanun devleti kurmak, sihirli bir el gibi devleti kurtarmanın bir çaresi olarak görülmekteydi. Kanun ve nizama dayalı muntazam devletin üç temel yaran vardır. Bunlardan birincisi, cam, malı, ırzı güvence altma alınmış olan kişi devlete ve vatanına daha gönül hoşluğu ile bağlanır ve bunlardan endişe duymadan devlet için de yararlı olabilecek şekilde kendi işlerini düzene 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koyar, çalışır ve vatana millete hayırlı olur. İkinci olarak, inşam ıslah ve terbiye ancak kanun yoluyla mümkündür. Üçüncü yarar ise, devlet ile halk arasındaki hak ve vazifelerin adaletli olarak dağıtılmasının sağlanmasıdır. Kanun devleti , birbirinden farklı istek ve emelleri olan halkın hakkım korumakla ve de onların vazifelerini eksiksiz yerine getirmelerini kontrol etmekle yükümlüdür. Tanzimat döneminde ilim ve fen esasdır. İlim ve fen olmadan medeniyet ve terakki mümkün değildir. 
Medeniyet ve terakki ise ancak kanun ve nizam ile sürekli olabilir. Kanun ve nizam olan memlekette halk ile yönetenler arasındaki iyi ilişkiler saadet ve refahın oluşmasım sağlar. Burada görüldüğü gibi Osmanlı/İslam modernleşmesi, sosyoloji ve ekonomi perspektifinden uzak, sadece siyaset ağırlıklı bir proje olarak ortaya çıkmaktadır (Çetinsaya,2001:55-70). 

b) Cumhuriyet (Tek-Parti) Dönemi Modernleşmesi 

Türkiye’nin taklit etmeye çalıştığı, model olarak aldığı Batı devletlerinin modernleşme ve ulus-devlet haline gelme süreçleri önemlidir. Batı 17. yüzyıldan itibaren sanayi devrimi ile birlikte ve sonucu olarak ortaya bir buıjuva sınıfı çıkarmıştır. Bu tür ekonomik ve sımfsal dönüşümler sonucu ulus-devlet oluşmuştur. 
Osmanlı İmparatorluğun’da ise buıjuva sınıfını yaratacak herhangi bir potansiyel mevcut değildir. Dolayısıyla en temelde ulus -devletin oluşma biçimi Batıdan farklılık göstermektedir. Batıda modernleşmeyi üreten ve sürdüren bir sınıf varken, Türkiye’de bu üretim ve sürdürmeyi “bürokratik siyasal elitler” yapmışlardır. Bu nedenle de Türkiye’de devlet ve toplumu birbirinden ayrı kılacak dinamikler gelişemediğinden, ulus-devletin kurucuları olan seçkinler, kendilerini devletin ve toplumun sahibi ve koruyucusu gibi görmeye başlamışlardır. Onlar için toplum bir 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özne değil, istedikleri gibi şekillendirebilecekleri bir nesne olmuştur (Bilgin, 2002:70-74). 

Toplumsal cinsiyete ilişkin kurumsal, eğitimsel, hukuksal, ekonomik gerçekliğin nasıl dönüştüğü ya da dönüştürüldüğü kadar, bu cinsiyetin içinden bakan bireylerin dünya görüşünün nasıl dönüştüğü de önemlidir. İnsan, aym koşullarda aym tepkileri vermediği, kendi bilinçli müdahalesiyle tekrarlanır lık lan tekrarlanmaz kılabildiği, salt koşullara bağlı olmayıp, kendisi de bizatihi koşul teşkil ettiği sürece insandır ve beşeri bir varlıktır. Toplumda yaşayan insanların dünya görüşlerinin nasıl dönüştüğünü dikkate almadan, hatta doğrudan müdahalelerle insanların çok kısa bir zamanda dönüştürülmesininin mümkün olabileceği düşüncesiyle yapılanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, daha sonraki dönüşüm ve değişmelerde de olumsuz etkisini gösterecek olan, kuruluş aşamasındaki en önemli yanlışlarından birisidir diyebiliriz. 
Kafalarda muhayyel bir Batı, muhayyel bir İslam, muhayyel bir medeniyet ve muhayyel bir kadın/erkek yaratılarak, bu muhayyellerin gerçeğe dönüşmesini çok kısa bir sürede sağlamak Tek Parti döneminin projesi olmuştur (Toska, 1998:71). 

Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurulmasından sonraki aşamada, geçmişten gelen bilgi, kültür, yaşama biçimi ve zihniyet birikimi yok sayılarak yeni bir ulus-devlet zihniyeti üretilmeye ve toplumun tümüne ‘öğretilmeye’ çalışılmıştır. İnsanların tarihsel süreç içerisinde üretmiş ve benimsemiş olduğu anlamlar dünyası yerine yeni bir kültür ikame edilmeye çalışılmıştır. Üstelik yeni olarak ortaya sunulan ve insanlara! uyması istenen kurallar, kendisini Batı karşısında ezik hisseden ve Batıyı medeniyet olarak kabul edip onun önünde başım eğerek kendisini ezik gören bir zihniyetin kurallarıdır. Bu zihniyet daha çok Batıyı tanımlamış ve Batımn medeni, 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kendi ülkesinin geri olduğunu kabul ederek yol çıkmıştır. Medeniyet demek Batı demektir; Batı medeniyetinin dışında kalmak geri kalmak demektir. Bu nedenle Batının her türlü medeni eseri alınmalıdır. 

Ziya Gökalp’ın kültür ve medeniyet farkım ortaya koyduğu düşünce ve yazıları bu konuda önceleri yol gösterici olmuştur. Gökalp’e göre kültür “hars” kavramı ile açıklanabilir ve yerli olan, yani bize ait olandır. Medeniyet ise daha çok teknik bir kavramdır ve milletler arasında ortaktır. Bundan dolayı herhangi bir ülkenin, kendine ait olan kültürel değerleri korumak koşuluyla, kaynağı ve kökeni nerede olursa olsun medeniyeti almasında bir sakınca yoktur. Türkçülük arayışları içerisinde oldukça işlevsel olan bu yaklaşım bugün bile en kurtarıcı ve rahatlatıcı açıklamalardan birisidir. Mustafa Kemal’in düşüncesi bu düşüncenin de önüne geçmiş ve kültür ile medeniyeti bir ve tek kabul etmiştir. Yani Kemalist zihniyette yerel olan üretimlerinde gözardı edilebileceği ve Batı medeniyetinin bütünüyle kabul edilebileceği görüşü vardır. Bu düşünce yapısı modernleşmeden daha çok bir tür gizli (içselleştirilmiş) oryantalizmi gündeme taşımaktadır. (Kahraman, 2002: 153-178; İrem, 2002:90-112). Ülkedeki siyasal ve toplumsal krizlerin ve toplumun bir özne olarak değil bir nesne olarak ele alınmasının nedeninin de temelinde bu ikile min yattığım söyleyebiliriz. Formel olarak bakıldığında Türkiye, siyasal, ekonomik, toplumsal kuramlarıyla modernleşmiştir; anayasal bir hukuk devleti de jure yürürlüktedir, ancak bunların içeriği, kavramlarına denk düşmeyen bir özellik arz etmektedir. Çünkü daha açık ve sonuçlandıncı bir belirlemeyle söylersek, Türk modernleşmesi kendisini “modem” kılamamıştır. 
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Yukarıda değindiğimiz gibi, Tanzimat Türk modernleşmesinin en önemli dönemlerinden birisidir. Tanzimat daha sonraları Jön Türk sürecini ve nihayet Kemalizmi doğurmuştur. Bütün bu tarihsel ve zihinsel sürekliliğe rağmen Kemalizm, diğerlerinden olan farklılığım ortaya koymuştur. Kemalizm, diğer dönemlerde özenle dikkat edilen “imtidat” (uzun sürme/uzama) arayışına kesin bir darbe indirmiştir. Bu darbe Kemalizm’in en çelişkili ve de olumsuz diye niteleyebileceğimiz yönüdür. 
Kemalizm bütün Cumhuriyet dönüşümlerinin temeli olarak, Batı/modem adı altında soyut bir hedef belirlemiş, bu hedefi belirlemenin yanı sıra bütün bir toplumu o hedefi ele geçirmek üzere örgütlemeye çalışmıştır. Batılı bir toplum olmanın, hatta Batıyla bütünleşmenin yolu olarak, yeni bir insan tipolojisi yaratmak üzere kurumsal düzenlemelere gidilmiştir. Üstelik, bu kummsal düzenlemeler çok kısa sürede gerçekleştirilmek istenmiştir. Örneğin, hukuk sisteminin inşam zaman içinde yeniden şekillendirmesi istenmemiştir. Mustafa Kemal’in Batı kelimesi yerine medeniyet kelimesini daha çok kullanması da önemli bir noktadır. Medeniyet ile batı özdeş kabul edilmektedir (Kahraman, 2002:55-60). Bu anlamıyla devlet, “Türk siyasal felsefesine ve praksisine yabancı kalmıştır” (Heper, 1992:188). Devlet kendinden ayrı bir toplumun varlığım kabul etmemiş/edememiş hatta devletten ayrı bir toplum isteğini ‘milli birlik ve bütünlüğü bozmaya yönelik bir tür suç’ olarak kabul etmiştir denilebilir. Toplumsal örgütlenmeler gerçekleşememiş veya gerçekleştirildiklerinde de bir çok sorunu da berebarlerinde getirmişlerdir. 

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra devletin rolü değişmiştir. Bu değişim Cumhuriyet’in devletini Tanzimat ve Jön Türk’lerden kısmen ayırmaktadır. 1920’ 1er ve 1930Tarda devlet radikal denilebilecek dönüşümleri gerçekleştirmiştir: Dini mahkemeler kapatılmış, erkeklerin fes giymesi yasaklanmış, tarikatlar kapatılmış, 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Hicri takvimden miladi takvime geçilmiş, İsviçre’den Medeni Kanun tercüme edilerek alınmış, İslam’m devlet dini olması konumuna son verilmiş, Arap harflerinin yerine Latin alfabesi kabul edilmiştir. Bu düzenlemelerin mevcut toplumsal pratikler ile çatışma halinde olup olmadığına ve bu çatışmanın toplumsal problemler yaratıp yaratmadığına dikkat edilmemiştir. Yani bir anlamda Türk vatandaşlarından belleklerini yitirmeleri, hafızalarım silmeleri istenmiştir; ayrıca sadece istenmemiş, bu konuda devlet zorlaması gündeme gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti yeniden “inşa edilen” bir toplumsal alan ortaya çıkarmıştır. Latin alfabesinin kabulü ile, okur-yazar olanlar bile geçmişten kopanlarak, bütün bir millet okumaz-yazmaz hale getirilmiştir. Emest Gellner Aralık 1993 de, ODTÜ’nde verdiği bir konferansta kendisine sorulan bir soru üzerine , “milliyetçiliğin (ulusçuluğun) ortak bir belleğe değil, ortak bir unutmaya (oblivion) dayandığım “ söylemiştir (Akşit, 2001). 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, modernleşme ile gelecek olan değişim istenmekte ancak değişim ile birlikte gelecek olan yenilikler “rejim” i sarsıcı olarak görüldüğünden kuşkuyla karşılanmaktadır. Burada çok önemli iki boyut ortaya çıkmaktadır. Birincisi, değişim ve modernleşmenin ‘ne’ olacağı ve ‘nasıl’ olacağı problemi, diğeri ise değişimin sonuçlarının ‘neyi’ ‘nasıl’ etkileyeceği problemidir. Dolayısıyla bir yandan modernleşmenin getireceği değişimler istenirken diğer yandan da değişimin getireceği ‘yeniliklere’ karşı olmak gibi bir zıtlık ortaya çıkmaktadır ki; bu zıtlık Türkiye’deki sorunlara yaklaşımda ve çözümde hem “kaos” yaratmakta hem de toplumsal, ekonomik ve siyasal olanın ayrı zeminlerde meydana geliyormuş gibi görünmesine ve insanların yanılmasına yol açmaktadır. 
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Devlet kurumlannın ve kişilerin elinde değişik konularda yapılmış araştırmaların sonuçlarına dayalı bir çok somut bilgi (rakam ve yüzde olarak) bulunmaktadır. Türkiye’de bu bilgiler “faiP’siz değerlendirildiği için ortaya çıkan sonuçların rakamlar verilmesi dışmda herhangi bir anlamı olmamaktadır. Gözden kaçırılmaması gereken nokta; eğitim, sağlık, kadm, nüfus, beslenme vb. konularda ortaya çıkan manzara, ülkeyi yöneten tüm kurum, kişi ve kuruluşlarla bağlantılıdır. 
Ölçümleri tek başma ele aldığınızda bu ilişki ortadan kalkmakta ve göstergelerdeki olumsuzluklar veya olumluluklar “kendi başlarına” meydana gelmişler gibi bir sam ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kadınların okuma yazma oranının düşük olması, çocuk öl üml erinin fazlalığı, kadının yönetim ve siyaset alanında geri planda olması vb. 
durumlarda Tek Parti Döneminin başlangıcından bugüne kadar alınmış veya alınmamış kararların ve bu kararların arkasındaki “egemen zihniyetin” büyük payı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla modernleşme ile gelecek olan olumlu veya olumsuz değişimlerin ‘fail’leri ile birlikte sorgulanması, devlet dışındaki toplumsal iradenin varlığım da görünür kılacaktır. 

Ulus-devletin ve ulusal ekonominin kurulmasının yamnda sanayileşme ve şehirleşmenin sağlanması, gelenekselin modeme dönüşümünü kendiliğinden gerçekleştiremez. Üstelik, Cumhuriyet’in modernleşme anlayışında, “modeme dönüşünT’ün bir kerede ve belirli bir tarzda gerçekleşmesi ve sürekli olarak korunarak, değişmez bir toplumsal yapıyı ortaya çıkarması düşüncesi hakimdir . Bir toplumun veya bir toplumdaki farklı toplumsal gruplann, tarihsel dönüşüm ve değişimlerim, ‘kendiliğindenlik’ ve ‘durağanlık’ ile açıklamak tarihin ve insan eyleminin reddi anlamma gelmektedir. “Mevcut eğreti denge, insan müdahalesi sonucu kurulmuştur; yine insan müdahalesiyle değiştirilebilir. Bu eğretiliğin 





temelinde her an yeniden ortaya çıkan ya da çıkabilecek olan gerilim, sürtüşme, karşıtlık, çatışma ve mücadeleler vardır. Bu durumu dikkate almayan bir sosyoloji, bu değiştirici gerilimleri gerek tarihin kendisiyle bütünleştirmekten, gerekse toplumsal gerçeklik içine yerleştirmekten aciz kalacaktır. Sosyoloji, toplumu toplumsal grupların değiştirici eylemleri ve değişen davranışları içinde yakalayamadığı ölçüde, toplumu zahiri durağanlığı içinde tasvir etmekle yetinecektir ki, bu durum da, basit bir sosyografi olmamn ötesine geçemeyecektir” (Cangızbay, 1996:39-40). 

Modernlik deneyimi evrensel değildir, milletlerin toplumsal, tarihsel, kültürel ve iktisadi donanımlarına ve birikimlerine göre farklılaşabilmektedir. Hatta daha ileri giderek diyebiliriz ki, aynı toplum içinde dahi modernleşme deneyimleri kişilere ve gruplara göre farklılık göstermektedir. Her kişi ve grup içinde bulunduğu hayat noktasından başlayarak yoluna devam etmekte, dolayısıyla bütün değişimlerle ve değişen toplumsal yapı ile ilişkileri de birbirinden farklı olmaktadır. Aym şekilde her toplum da birbiri ile aym çizgiden yanşa başlamamaktadır, dünyadaki değişim ve gelişmelerden farklı şekillerde etkilenmektedirler. Dolayısıyla, bu yönüyle modernleşme bazı ülkelere “kazandırırken”, bazı ülkelere “kaybettirmektedir”. Biz de ise Batıdaki değişme ve gelişmelerin kopya edilmesi modernleşme olarak kabul edilmiş, bu kabul etmenin kaybettirip kazandırdıkları (veya kaybettirip- kazandıracaklan) tam olarak yorumlanıp tartışılmadığı için; hem verili durumun hem de modemin dönüşerek ve dönüştürerek ortaya çıkardığı herşey, “kendiliğinden oluşmuş muammalar” gibi görülmüştür. Burada bir tür “hızlandmlmış tarih” söz konusudur; modernleşmenin (Batılılaşmanın) çok kısa bir süre de gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması isteği, tek parti rejimlerinin ve totalitarizmin destekleyici 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unsuru olmuştur denilebilir (Tunçay,1999:12). Üstelik, Türkiye Cumhuriyeti, Batının modernleşmesinin kendisine uymayan yönlerini, “Türk kimliğini” korumak adma taşımamıştır. Batıdan alınması ve alınmaması gereken kurum ve kuralları her iktidar dönemindeki yönetici kişilere ve kuramlara göre zaman içinde değişiklikler göstermiştir. Türkiye’deki “maddi kültür”-“manevi kültür” ayrımı, modernleşme ve Batılılaşmada temel eksen olarak alınmış; maddi kültürün Batıdan alınması tasvip edilirken, manevi kültürün Batı kültürü ile uyuşmadığı ve kendi manevi değerlerimizin korunması gerektiği gibi yanlış ve yanıltıcı bir değerlendirme yapılmıştır (Cangızbay, 1998: 105-138). 

Türkiye, “toplumsal cinsiyet anlayışım” ve “kadın” ile ilgili aldığı kararlan da modemleşme/Batılılaşma düşüncesi çerçevesinde düzenlemiş, ancak aynı ikilemi bu alanda da yaşamıştır. Kadınlar hem geçmiş kültürden gelen gelenekselin hem de kendi dışından belirlenmiş modemin arasında sıkışıp kalmıştır. Türkiye’de “kadına bakış” hem Tanzimat’m hem Cumhuriyet’in modernleştirmeci zihniyetinin dışanya gösterilmesine ve rejimin haklılaştınlmasınm sağlamasına hizmet eden vitrinlerinden birisi olmuştur (Durakbaşa,1988: 39-46). 

Toplumsal cinsiyet ve kadm sorunsalı ile ilgili olarak modemleşme/Batılılaşma çerçevesinde; sürekli, destekli, planlı bir devlet programı söz konusu olmamıştır. Kadım destekleyici ve kamusal yaşama katılımım kolaylaştırıcı örgütlenmeler oluşturulmamış -devletin kendisinin dışmda bir toplumsal irade tanımıyor olmasının bu örgütlenememede büyük payı vardır- varolan kuramların da birçoğu devlet ile yeterince işbirliği yapamamış ve devletten destek görmemiştir. Tek Partili dönemdeçıkanlan birçok yasamn, zaman içerisinde 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insanların yaşamlarının dönüşmesini ve değişmesini sağlayabileceği düşünülmüştür. 
Zaman içerisinde böyle bir gelişimin olamamasının temel nedeni ise; “Osmanlınm katı merkeziyetçi ve kolektif değerlere dayalı patemalistik devlet anlayışının Tek Parti döneminde de etkisini artırarak devam etmesidir. Devletin yurttaş tasarımına baktığımızda, nüfusun büyük bölümünün’yurttaş değil uyruk’, yani iktidara boyun eğmesi gereken kişiler olarak algılandığı, devletin gücünü yurttaşlar’’mâm. değil, yüce ülküsünden, tarihsel görevi ’nden almaya devam ettiği görülür” (İnsel,1996; Tosun, 2001:264-265). Bu nedenle de Cumhuriyetin kadınlar adma yaptıkları da “yasalaşmış haliyle” kalmış ve daha ileriye gidebilmek, yapılanları geliştirebilmek ve değişen koşullara göre yeniden düzenleyerek hayata geçirebilmek, mümkün olamamıştır. Tarihsel gelişmenin bu boyutu, daha sonra kadın sorunsalının ayrı bir ‘kadın bilimi’ yaratacak şekilde ele alınması yanlışlığının temeli olmuştur diyebiliriz. 
Varolan toplumsal ilişkiler hiyerarşisi dışında, yani toplumsal-tarihsel gerçeklik bütünlüğünden ayrı olarak, bir kadın (toplumsal cinsiyet) problemi düşünmek hem toplumsal cinsiyet ve kadın hem de varolan toplumsal ilişkilerin “belirleyiciliklerinin” ortaya konulmaması; toplumsal gerçekliğin açıklanamaması gibi bir durum ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle, Tek Parti Döneminin toplumsal cinsiyet alanındaki yaklaşımını ele alırken, toplumsalı belirleyenleri ortaya koymamız, cinsiyet boyutundaki toplumsal gerçekliği açıklayabilmemiz için kaçınılmazdır. 

Toplumsal yapılanmadaki hiyerarşik konumlar belirleyenleri ve belirlenenleri ayırmaktadır. Cumhuriyetin kadma verdiği “hak ve özgürlükler” bu ayrımın ışığında ele alınmak zorundadır. Örneğin, aşiret yapılanmasının varlığını sürdürüyor -ve hatta sürdürmesinin oy ve seçim amaçlı olarak destekleniyor - 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olması, belli bir bölgede yaşayan kadının konumunu. Cumhuriyetin oluşturduğu değişimlerden ve tanıdığı haklardan uzak kalmasına neden olmuştur. Erkeğe bu yapılanma içinde yüklenen/verilen belirleyicilik payı, kadının üzerinde hak/söz sahibi olmasım ve kendi çıkan ve isteği doğrultusunda hayatı yönlendirmesine/idare etmesine yol açmaktadır. Burada esas olan, sadece kadım ezmek/yoksaymak/insan yerine koymamak değildir; aynı zamanda erkeğin bir aşiret reisi olarak gücünü ispatlayacak ve sürekli güçlendirecek bir toplumsal yapılanma için yapması gereken bir davranış şeklidir. Türk Medeni Kanunu, medeniyetin, modernliğin simgesi olarak öne sürülen ve “yurttaş” kimliğinin Cumhuriyet tarafından tanındığını gösteren bir yapıda sunulmasına rağmen; toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kanuni olarak ortaya konulan göstergelerinden birisi olmuştur. Koca ailenin reisidir ve kadm yapacağı tüm işlerde kocasının iznini almak zorundadır zihniyeti, Medeni Kanun ile somut ifadesine kavuşmuştur ( Davison, 2002: 268-269). 

Kadınlar hayat yarışma boyunlarında aile/ev/çocuk/ahlak problemlerini birer ağırlık olarak tek başlarına taşımaktadırlar. Kadınlan hayat ve medeniyet yarışında “geride bıraktıran nedenler” ortaya bütün açıklığı ile konulmadan ve egemen güçlerin toplumsal cinsiyet planlan deşifre edilmeden toplumsal cinsiyet anlayışım yorumlamak ve açıklamak mümkün görünmemektedir. Toplumsal cinsiyet ve kadm sorunsallan da bir kere çözeceğimiz ve hep o çözümle idare edeceğimiz sorunsallar değildir. 
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B. TÜRK MODERNLEŞMESİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET 
ANLAYIŞI VE KADIN 

Türk modernleşmesi sürecinde kadm sorununun nasıl algılandığı konusu iki düzeyde incelenecektir: hukuksal açıdan devletin “nesnesi” olan kadm ve toplumsallık kapsamında - hukukun yaşama yansıyan yanlarıyla- kadm. Türk modernleşmesi ve kadm sorunu ele alınırken çok önemli bir noktayı irdelememiz, çalışmamızın içeriği açısından önemlidir. Hem Osmanlı ‘da hem de Cumhuriyet döneminde, kadm sorunu ve kadm haklan tek başma bir toplumsal cinsiyet sorunu, olarak ele alınmamış; kurtanlması veya yeniden yapılandınlması gereken devlet siste min in kuruluşuna ve kurtuluşuna yarayacak bir öğe/bir araç olarak ele alınmıştır. 
Varolan veya varolması düşünülen toplumsal yapı içerisinde kadının nasıl yararlı olabileceği konusu, hem OsmanlI’nın hem Cumhuriyet’in bir toplumsal cins olarak kadını ele alış biçimleridir. Kadm konusunda ve toplumsal cinslerin “cinsiyetleri” ile ilgili sorunları hakkında tabandan gelen bir hareket görülmemektedir. Hukuksal açıdan incelediğimizde, hem kadınların toplum içindeki yaşantılarının ve taleplerinin dikkate alınmadığım hem de kanunların uygulamadaki aksaklıklarının ve kadına verdiği zararların üzerinde fazla durulmadığım görmekteyiz. 

a) Devlet ve Kadın 

Ulus-devlet olmaya karar verme sonucunda, yeni bir insan üretilmesi ihtiyacı içinde olan devlet, her “yurttaş’a aynı ulusal kimliği benimsetmek suretiyle bütünlüğü (uluslaşmayı) elde etmeyi hedefler. Bu nedenden dolayıdır ki, ulus-devleti ve uluslaşmayı gerçekleştirme dönemi sürekli bir müdahaleyi içerir. Ulus-devletin merkezi ideolojisi, doğal olarak uluslaşma (milletleşme) olmaktadır. Ulusçuluk (milliyetçilik) ise dünyadaki insanların ulus-devletler dünyası içinde örgütlenmesi 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gereğini kabul eden bir doktrindir. Diğer önemli bir nokta ise, uluslaşmanın sanayileşme (kapitalistleşme) ile beraber yürümesidir. Bütün sosyal ve siyasal yaklaşımlar, bugün artık, uluslaşmanın modernleşme olgusuyla eşzamanlı olduğunu kabul etmektedir (Anderson,1993; Gellner, 1983; Gellner, 1994; Karakaş, 2000 ). 
Görüldüğü gibi tanımlar ve süreçlerin eşzamanlılığı konusunda bir çok düşünürün aym kamda olduğu görülmektedir. 

Uluslaşma ve ulusçuluk sürecinin başlangıç noktası Batı Avrupa’dır. Fransız Devrimi, “egemenliğin ulusa ait olduğu” anlayışım ve egemenlik kendisine ait bulunan ulusun, kendi siyasal düzeninin benimsememesi halinde, bu düzeni değiştirme hakkına sahip olduğu düşüncesini iktidara getirmiştir. Bu yeni anlayışta anahtar kavram “ulus’tur. Fransız ulusçuluğu (milliyetçiliği), Fransız Devrimi ve Napoleon savaşları ile birlikte tüm Avrupa’ya ve Rusya’ya doğru yayılmıştır. 
Buıjuvazinin varlığı ve kapitalist kurumlaşma ile sermaye birikiminin varlığı bu ülkelerdeki uluslaşma sürecinin temel dinamikleridir (Aydm, 1993:60-79). 
Ulusçuluk esas olarak üç temel amaca yönelmiş bulunan bir ideolojidir: 1.Ulusal ekonomiyi yaratmak, 2.Özerk bir yasama/yürütme organı oluşturmak ve ayırıcı bütün bağ ve ilişkileri bu organın denetimi ve bütünleştiriciliği altmda toplamak, 3. 
Ulusal bir kültür (ortak değer ve beklentiler sistemi) ve buna bağlı bir kimlik tanımlaması üretmek. Ulusçuluğun bu üç temel ilkesi, ülkelerinyapılanna ve ülkelerdeki iktidarların yapmak istediklerine göre farklılıklar gösterebilmektedir (Köker, 1990: 27-35). 

Batı modeline uygun olarak uluslaşmak ve modernleşmek isteyen Batı Avrupa dışındaki devletler de varolan toplumsal, ekonomik ve siyasal yapılanma 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biçiminin farklılığı sonucu kendilerine “özgü” modernleşme ve uluslaşma modelleri ve anlayışları üretmişlerdir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde. Tek Parti dönemi ulus- devlet geleneğinin oluşma biçiminin belirlenmesinde çok önemli bir süreçtir diyebiliriz. Batı’yı taklit ederek yeni bir devlet ve toplum modeline geçişin ve devlet-toplum ilişkilerinin yeniden düzenlenişinin başlangıcıdır. Devletin meşruiyet temelleri yeniden biçimlendirilmiş; toplum için varolması gereken “hak” alam devletin imtiyaz alamna dönüştürülmüştür (Mahçupyan, 1994:55-56.) Yeni bir ulus- devleti kurarak devleti ve toplumu modernleştirme çabasma girişen burjuvazi değil, bürokrasiydi. Bu bürokrasinin perspektifi ise; “devleti kurtarmak” (Jön Türklerden devralman bir miras olarak) endişesinin ortaya koyduğu şekliyle, herşeyden önce devlete dönüktü ve hatta ondan ibaretti denilebilir. Devleti kurtarmak, devletin varlık nedenleri uğruna yurttaş haklarını, mali güç uğruna iktisadi gücü ve önderleri arkasında kenetlenme uğruna katılım ve demokrasiyi feda eden bütün gerekçelerin bir özetiydi. Cumhuriyet Türkiye’si eski rejimden devrimci bir kopuşun ürünü değil, bölgesel ve dünyasal koşullar altmda meydana gelen bir dönüşümün ürünüydü. 
Toplumsal hayatm değişikliğe uğrayan bir çok yönü de geçmişten planlı kopuşlar olmadan, tedricen evrimleşmişti. Kurumsal reformlar ve dönüşümler hiç bir zaman bir muhalefetin kazanından sonucunda oluşmamıştı. Konuşma özgürlüğü ve yurttaş haklan ancak devletin izni ile kullanılabilen haklardı ve bireye ait kısıtlanamayacak hiç bir hak yoktu (Keyder, 1993:269-270). 

Türkiye’deki toplumsal cinsiyet anlayışının da devletin ve devlet yöneticisi seçkinlerin ortaya koyduktan anlayışlar çerçevesinde olması kaçınılmazdır. Ulus devletin kurulması ve yapılandınlması aşamasında yeni “ulusal projeler” üretilmektedir. Bu ulusal projelerin birçoğu toplumsal cinsiyet politikalarım da 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direkt veya dolaylı olarak belirlemektedir. Cumhuriyetin ulusal projesinin Batı kökenli olması, Batının ileri/medeni/modem olduğu varsayımından hareket etmesi ve kendisini geri kalmış olarak niteleyerek ürettiği tüm kültürel geçmişi yok sayması, hiç kuşkusuz kadımn konumunu ve kendini değerlendirmesi de büyük oranda etkilemiştir. Kadınların homojen ve sınıfsız bir kitle olmaması nedeniyle Cumhuriyeti ve Cumhuriyet ideolojisini algılamaları farklılık göstermektedir. 
Ülkenin içine girdiği toplumsal, siyasal, ekonomik yapılanmadan kadınların büyük çoğunluğunun habersiz olması, kendilerine yeni adlar ve konumlar sunulması nın “güç dengelerini sağlama” yollarından yalnızca birisi olduğunu algılamalarını da engellemiştir(Baykan, 1999:21). Az sayıdaki bir kadın kitlesi, kendi çabalan ve ailesel destek ile toplumsal özneler olarak çabalamalanna rağmen, bu kadınlar dahi kendilerini Batılı olmak ile geleneksel kalmak arasında biryerlerde buldular. Nezihe Muhittin ve Halide Edip Adıvar örneklerine baktığımızda, bu iki aydın kadımn nasıl çelişkiler içinde yaşadıklarım görebiliriz. Kurtuluş Savaşı’nın yapıldığı dönemlerde yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun kurucularının yanında yer alan bu kadınlar. 
Cumhuriyet kurulduktan sonra “modem ve Batı” olanı sorgulamaya ve zaman zaman geleneksel olanın yarımda yer almaya başladılar (Erdoğan, 1998; Baykan, 1999; Durakbaşa, 2000). Özellikle Halide Edip eski, yeni ve Doğu-Batıyı tartışırken, değişen toplumsal, siyasal ve kültürel yapılanmayı eleştirerek eski’nin ve Doğunun yarımda yer almıştır. Hatta, Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet gibi önemli dönüm noktalarını anlatırken; “kurunun yarımda yaşın da yandığı, ortalığın toz duman olduğu ve bir çok şeyin gizli kaldığı ve bu gizliliğin olmaması gerektiği” hususundaki görüşeli nedeniyle Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal’e ihanet ettiği bile söylenmiştir. Doğu-Batı karşısındaki tavrı şöyle özetlenebilir: “Bütünüyle ne doğu 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kötü ne batı iyidir. Doğu kendi eksiklerini tamamlamak için batıya, batı kendi noksanlarım kapatmak için doğuya gitmeli, birbirlerini öldürmeden bir terkip oluşturabilmelidirler. Osmanlı imparatorluğu geçmişte bu terkibin en güzel örneklerinden birisi idi. Gelecekte de Türkiye’nin böyle bir terkibi gerçekleştirmesi beklenir.” (Bekiroğlu, 1999: 58-63). 

Görüldüğü üzere Halide Edip’te Cumhuriyet ideolojinde olmayan çok önemli bir şey vardır: Kendini Batı karşısında ezik görmemek. Batıdaki kadın “ gibi olmak” Halide Edip’i rahatsız etmiştir ve bu rahatsızlığım romanlarında dile getirmiştir. Anneliğini ve kadınlığım unutmadan, toplumsal yaşam içersindeki yerini alması gerektiğini düşünen kadın için “beşiği sallayan el hükmeder” düşüncesinden yola çıkmıştır. Kuşkusuz, kadımn anne, eş, meslek sahibi, okuyan, yazan, hatta yöneten bir kişi olması için nasıl bir fiziksel ve ruhsal güce sahip olması gerektiği ve üstelik bu tür bir kadın kimliğinin var olmasının koşullan ne Halide Edip tarafından ne de o dönemdeki diğer aydın kadmlar/erkekler tarafından sorgulanmamış, gündeme getirilmemiştir. Bugün bile kadınlar kendi cinsleri ile tüm isteklerinde belli bir etik, namus (toplumun vicdanı) ve görünmezlik çemberi içinde bulunmaktadırlar. 
Batımn sunduğu kadın imgeleminin modem ve medeni olduğu kabülünden yola çıkarak Cumhuriyet Türkiye’sinin bir kısım kadınlan (şehirde yaşayan ve belli bir ekonomik toplumsal düzeyde olan ailelere mensup kadınlar), onlar gibi giyindiler, onlar gibi davrandılar, onlar gibi ev kadınlığı yaptılar hatta bunu kolay yapabilsinler diye özel müfredatlı okullar-Kız Enstitüleri-açıldı (Gök, 1998: 248) . Türk kadının Batılı/modem olması konusundaki görüşlerin Cumhuriyet döneminde çelişkiler içerdiğini de görmekteyiz. Bir yandan kadınların modernleşmeleri Batılı kadınlara benzemeleri ile eş tutulmakta, diğer yanda aile içindeki kadımn konumunun ‘milli 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özü’ koruyucu biçimde olması öngörülmekteydi. Ev ve aile ulusal kültürün manevi niteliğinin yeşerdiği ve korunduğu yer olmalıydı ve yeşertme ve koruma görevi de kadınlara aitti. Bu nedenle, kadınlar ülkenin koşullan ne kadar değişikliğe uğrarsa uğrasın kadınlık erdemlerini asla kaybetmemeliydiler; bir başka deyişle özlerinde Batılılaşmamalıydılar. Modernleşme ve Batılılaşmanın temel ölçütlerinden birisi, kadınların ve erkeklerin toplumsal rollerinin arasındaki temel aynmın sürekli olarak korunmasıydı. Bu konudaki temel haklı]aştınrn gerekçeleri ise -Türk milliyetçiliği anlayışı çerçevesinde- Türklerin geçmişinden alınmaktaydı. Türk kadınlan Osmanlı öncesi dönemdeki yaşamlarında hem Batımn hem de OsmanlI’nın kadınlarından daha üstündüler. Osmanlı -ki burada vurgulanmak istenen özellikle İslam dini idi- kadını geri bıraktırmış, eski üstün niteliklerini ve özgürlüklerini kısıtlamıştı, Batı ile birlikte ise kadın kendi öz (manevi) değerlerini yitirme tehlikesi ile karşı karşıyaydı. 
Cumhuriyet döneminin fikri temellerinin hazırlanmasında önemli katkıları bulunan Ziya Gökalp, aile ve kadın konusunda örnek vererek kültür-medeniyet ikilemini açıklamaya çalışmıştır: “Memleketimizde, medeni ilerleme ile kültürel tekamül arasında bu derin farkların anlaşılamaması yüzünden, diğer müesseseler gibi ailenin de şiddetli bir buhran geçirmekte olduğunu görüyoruz. Bir taraftan garpçiıar, milli kültürün varoluşundan haberdar olmadıkları için, yalnız medeni ilerlemeye ehemmiyet veriyorlar; buna göre her husus gibi aile sahasında da, körükörüne Avrupa’yı taklide çalışıyorlar; modem aileye ulaşacağız diye, milli aileyi tahrip ediyorlar. Diğer taraftan aşın şarkçılar da, geleneğe bağlı aile bozulacak diye, modem kadınlık anlayışım bütün şiddetiyle reddediyorlar. Bize göre bu aşın cereyanların ikisi de doğru değildir. Türk ailesi, Avmpa medeniyetinden yeni zihniyetler alarak, şüphesiz modemleşecektir. Fakat, Türk ailesi, ne Fransız ailesinin, 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ne İngiliz ailesinin ne de Alman ailesinin bir eşi olmayacaktır. Türk kadınlığı modem ilerlemelerden feyzalarak şüphesiz bir takım yükselmelere uğrayacaktır. 
Fakat, Türk kadım, ne Fransız kadınının, ne İngiliz kadınının ne de Alman kadınının bir taslağı olmayacaktır. Kültürün gelişmesi, bütün canlı varlıkların tabii olduğu iç tekamül yoluyladır. Buna göre, kadının ve ailenin kültüre ait kısmı da ancak bu tarzda tekamül edecektir. Bundan dolayıdır ki, Türk ailesinin medeni unsurları itibariyle yarın ne olacağını bu günden az çok tayin edecektir. Fakat, Türk ailesinin ve Türk kadınlığının kültürel tekamülünü tayin etmek için, elimizde objektif olarak hiç bir vesika yoktur. Hayatm doğuracağı bu doğam, ancak o doğduktan sonra vasıflandırabiliriz” (Kardaş, 1977: 329). Ziya Gökalp’de en açık ifadesini bulan kadın ve aile konusundaki modem/Batı olup olmama ikilemi Cumhuriyet ile birlikte sürekli olarak tartışılan ve açıklığa kavuşturulamayan bir konu haline gelmiştir. 
Cumhuriyetin Batılılaşmış kadmlandan uluslaşma sürecine hizmet eden bir misyonerlik görevi bekleniyordu ve onlarda bu görevlerini karşılıksız olarak yerine getirdiler. Cinsel kimliklerini, isteklerini, kim olduklarım unuttular ve sadece kendilerinden yapılması istenileni yerine getirdiler. 

Kız Enstitülerinin, ders programlarına ve içeriklerine bakıldığı zaman, kültürlü, bilgili, aydın “iyi ev hanımı” yetiştiren müesseseler olarak, Türk kadınlarım medenileştirme projesinde başarı sağlanmasında etkili olmuş okullardır. 
Buradan yetişen kızlarımız, ev ve sağlık bilgileri ile toplumun temeli olan örnek ailenin sürdürülmesini sağlayacaklardır. Bir yandan kadınlara seçme, seçilme hakkı, yükseköğrenim ve bilim yapma hakkı, çalışma hayatına katılma imkanı verilirken diğer yandan da, tüm dünyada esas işlevleri olarak görülen evdeki işlerin ve görevlerin yerine getirilmesini düzenlemek gerekmektedir. Geri kalmış kadının 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medenileşmesi olarak Batıklaştırılması öngörülmektedir. Batıdaki kadınların da esas işlevlerinin anne ve ev kadım olarak tanımlanması, Batı düzeninin kadınlara benimsetilmesi konusunda tutarlı olunduğunu göstermektedir. Kız Enstitülerinin temeli, Tuna valisi Mithat Paşa’nın emriyle kimsesiz çocukları barındırmak ve sanat öğretmek için kurulmuş Islahhanelerdir. Kızlar için ilk ıslahhane Rusçuk’da 1865’de kurulmuştur, daha sonra İstanbul Yedikule, Üsküdar, Aksaray, Cağaloğlu şubeleri açılmıştır. Daha sonra bu ıslahhaneler, kız teknik ve kız meslek liselerine dönüştürülmüştür. Kurulmaları sırasında matematik, fen, tarih, yurttaşlık bilgileri dersleri de verilirken zaman içerisinde bu derslerin azaltıldığı ve ev ve aileye yönelik derslerin çoğaldığı görülmektedir (Gök, 1998; 241-248). 

b) Kadının Toplumsallaşması ve Toplumsallaştırma Görevi 

Toplumsallaşma, başkalarıyla olan ilişkileri aracılığıyla bireye, iyi-kötü, doğru-yanlış gibi toplumun yargı ölçütlerinin, diğer tüm değer, kural ve normların, toplumca kabul edilebilir tutum ve alışkanlıkların, becerilerin iletilmesi sürecidir. 
Toplumsallaşma sürecinin içeriğinin ve biçiminin belirlenmesi öğrenme yoluyla gerçekleşir. Bu tanımdan yola çıkarak, toplumsallaşmanın, toplumsal değişmenin en önemli faktörlerinden biri, aynı zamanda toplumsal değişmenin öznesiz olmadığının en önemli göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal ilişkilerin ve bu ilişkilerin somut hale geldiği toplumsal kuramların değişmesi olarak tanımlayabileceğimiz toplumsal değişme, toplumsallaşmanın niteliğine ve biçimine bağlı olarak her toplumda farklılık gösterecektir. Burada unutulmaması gereken nokta, zamanı yaratan ve etkileyen, geciktiren veya hızlandıran öğenin insan olmasıdır. (Tolan, 1993:270-276). 
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Toplumsal değişmeyi, toplumsal ilişkileri, değişmelerin ve ilişkilerin insani değerler haline gelip gelmemesini, karşıtlıkların ve benzerliklerin üretilmesini ve bunların insani değerlermiş gibi algılanmasını sağlayacak olan insandır. Dolayısıyla, meydana gelen (veya veri olarak hazır bulduğumuz) her bir “toplumsal değişmenin” kim veya kimler tarafından üretildiği ve kimler tarafından kabul edildiği sorunu önemli bir sorundur. Bu anlamda, siyasal olan da, hakikatini toplumsal olanda bulmaktadır. Diğer bir deyişle devlet, tarih dediğimiz gerçekliğin hakikatini kendi ellerinde bulundurmamaktadır. Siyasal formları, toplumsal kurumlan anlamamızı ve açıklamamızı sağlayan toplumsal ilişkilerdir. Bu toplumsal ilişkiler de kendiliğindeninde veya kendi dışındaki bir güç ile açıklanamaz. Toplumsal ilişkilerin temeli, her türlü toplumsal üretim ve bu üretimi gerçekleştiren insan eylemidir. Bu yüzdendir ki, toplumsal yaşamda insanın dışında oluşmuş kurum ve kurallar ile bu kurum ve kurallara kendiliğinden uyum söz konusu olamaz. İnsanın dışında sosyalleşme, tarih veya devlet yoktur. İnsanın ürettiği bir tarih, insanın gerçek kıldığı bir sosyalleşme ve insanın kurduğu devlet vardır. Ortaya çıkan toplumsal ilişkilerin ve toplumsal değişmelerin tümü, belli bir güç dengesi çerçevesinde incelendiğinde ancak, anlamlı bir açıklama ortaya konulabilir. 

Bu tartışma içerisinde konumuz ile ilgili olarak bizim vurguladığımız ve cevabım aramaya çalıştığımız önemli sorular şunlardır: Toplumsal değer , amaç ve hedeflerin üretimine toplumun bir yansı olarak kadınlar katılmakta mıdırlar? Ayrıca, bu değer, amaç ve hedeflerin aktanlmasında nasıl bir fonksiyona sahiptirler? Kadın toplumsallaşırken ve toplumsallaştırırken kendini gerçekleştirme imkanına sahip midir? Bir anlamda, kadma okuma-yazma/eğitim görme hakkının verilmesi, medeni 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ve siyasi haklarının tanınması, kadınların toplumsal statü ve rollerinin değişmesi açısından tek başma etkili olmakta mıdır? 

Toplumsal cinsiyete bakış ve kadımn konumunun belirlenmes inin hareket noktalarından en önemlisi, kadirim içinde yaşadığı bağımlılık ilişkilerini belirleyen nesnel koşullann açıklanmasıdır. Üretim tarzı, üretim tarzım belirleyen siyasal- ekonomik güçler ve üretim ilişkileri, devletin toplumsal cinsiyet anlayışım ve kadımn toplumsal konumunu belirler. Kadım ve toplumsal cinsiyete yaklaşımı bütün bu ilişkilerden ayn olarak ele alıp özel bir “kadın araştırması veya toplumsal cinsiyet bakışı” yaratılması, bütün egemenlik ilişkilerinin göz ardı edilmesi demektir ki; bu durumda kadınm nasıl toplumsallaştığını anlayabilmemiz mümkün değildir. 

İdeolojiler, sadece maddi olarak üretilenlerin toplumsal yaşamdaki yansımaları değildir; bütün ilişkilerin yeniden üretilmesini ve devamım sağlayarak kişilerin ve toplumun ortak hafızasını (bilinçaltını) oluştururlar. Kadının ve erkeğin bu süreçteki verileri olduğu gibi kabullenmesi ve bunları yeniden üreten aracılar haline gelmesi, ideolojinin en temel unsurudur ve toplumsallaşma dediğimiz süreç de böyle bir ideolojiyi içermektedir. Bütün bunlar göstermektedir ki, kadının sadece kamusal alanda yer alarak üretici bir emek gücü olması kadımn durumunu açıklamaya ve çözmeye yeterli değildir (Tekeli, Şirin, 1982: Bölüm I). Kadımn ev yaşamı dışmda çalışması, eğitim hayatım sürdürmesi, parlamentoda yer alması, yöneticilik kariyeri için sürekli ve çok fazla çaba göstermek zorunda kalması, büyük oranda kadımn eksikliğinden değil, maddi ve manevi alanda belirleyici ve egemen olanın kurmuş olduğu ekonomik-toplumsal-siyasal düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Toplumsal cinsiyete bakışın, kendiliğinden veya rasgele 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olmadığım, iktidarlar tarafından özel olarak düzenlendiğini ve kontrol edildiğini söyleyebiliriz. Kurumlar ve kanunlar da, bu düzenlemelerden payım almaktadır. 
Eğitimdeki toplumsal cinsiyet ayrımları ile kadının kamu yaşamındaki ayrımcılığa tabi tutulmuş konumu birbirine bağlı olarak ele alınmalıdır; çünkü birbirine bağlı olarak, aym iktidar tarafından düzenlenmekte ve birbirini etkilemesi kaçınılmaz olmaktadır. 


Her toplumsal olgu, o olguya kimin tarafından bakıldığına göre değişik anlamlar, içerikler taşımaktır. Toplumsal cinsiyet bağlammda kadınlık ve erkeklik kurgulamaları ile onların toplumsal varoluşları, toplumsal yaşamdaki dinamiklerin harekete geçmesiyle şekillenebilirdi. Sadece parlamento oluşturmak, anayasa kabul etmek ve belirli bazı kanunları çıkarmakla “kadın özgürleşiminin” sağlanması mümkün değildi. Toplumsal gelişme ve değişme dinamiklerinin, sınıfsal yapılanma ve zihniyetin ortaya koydukları ve müsade ettikleri oranda kadın özgürleşimi ortaya çıkabilir. Kuşkusuz bu tür yeni oluşumların ortaya çıkabilmesi için, toplumsal yeniden yapılanmanın da “gerçekten yeni” olması gerekmektedir. Eski düzenlemeleri sürdürmek için yeni kavramların kullanılması ile yeni toplumsal dinamikler oluşturulması sağlanamadığı gibi, tam tersine yeni olmaya çalışanm önünde de engel teşkil edebilecektir. Toplumsal cinsiyet ile ilgili sorunların irdelenmesi ve çözüm arayışlarında bu duruma özellikle dikkat etmek gereklidir. 
Örneğin Almanya, İngiltere ve Fransa’da insan hak ve özgürlükleri parlamento veya anayasa olduğu için gelişmemiştir, toplumsal yapının dinamikleri (toplumsal sınıflar, elitler vb.) parlamento ve anayasa istediği için oluşturmuşlardır. Bu iki gelişmenin birbirlerinden ne kadar farklı olduğunu Cumhuriyet’in zihniyeti görememiştir. Bu nedenledir ki, parlamento, anayasa ve anayasal kurumlaşmalar ülkeye getirildiği 


'■? ri 

\ i\ İ!\ 





52 


zaman doğrudan modernleşme ve medenileşmenin gerçekleşeceği sanılmıştır. 
Üstelik burada iki farklı durum söz konusu olabilir: Bunlardan bir tanesi bu kurumlann sonuçta hiç bir anlamı olmayacağı bilinerek göstermelik olarak, devlete hizmet amaçlı getirilmeleri; ikinci olarak sonuçlan neden nedenleri sonuç olarak düşünecek kadar sınırlı ve bilgisiz olunması. Bu nedenlerden hangisi olursa olsun Cumhuriyet medenileşmesini, sadece kurum ve kuruluşlan oluşturmakla, başanlı kılmıştır denemez (Altmay, 2000:45-52). 

Toplumsal cinsiyet ve kadın haklan sorununun da bu çerçeve dahilinde düşünülmesi ve tartışılması gerekmektedir. Batı ülkelerinin kadınlannın giyim- kuşamı, eğitim sistemi, çalışma hayatı koşullan ile toplumsal hayatta kendini gerçek ve medeni kılmaya çalışan Türk kadını, sürekli çelişkiler içinde ve yabancılaşarak yaşamak zorunda bırakılmıştır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, toplumun temel sınıflan arasındaki güç dengeleri hiç bir değişikliğe uğramadığı gibi, geleneksel hakim smıflann güçleri daha da arttı. İşte bu yüzdendir ki kadma verilen bütün kanuni haklann geçerliliklerinin korunmasında ve sürdürülmesinde sorunlar çıkmıştır. Hatta, ülkenin çok az kısmında bu haklar kadınlar tarafından kullanılırken, çoğunluğunda kadınların yaşam bağlamım zayıflamasına, geleneklerinden ve kültürlerinden koparak yabancılaşmalarına neden olmuştur. Kırsal kesim kadınlannın çoğunluğunun medenileşme ve modernleşme projeleri karşısında daha çok tepki göstermeleri ve eski bağlanna daha sıkı sarılmalarının nedeni de bu yolla açıklanabilir. 

Toplumsal gerçeklik baştan verilmiş ve kabul edilmesi gereken genel geçer bir yapılanma değil, insan tarafından sürekli inşa edilen bir süreçtir. Toplumsal 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gerçeklik, doğal olarak ortada bulunan verilerin insan eliyle değiştirilmesi ve yeniden kurgulanmasıdır. Bu anlamda insanın toplumsal bir özne olabilmesi için, üretmesi, üretimde belirleyici olması gerekmektedir. Erkeklik ve kadınlık kurgulamaları ve oluşurdan da belli bir toplumsal ve tarihsel gerçeklik zemininde oluşturulmaktadır. 
Bizim bu çalışmada ele alacağımız temel nokta; toplumsal cinsiyet kurgulamalarının hangi zeminde, kimler tarafından yapıldığı ve kimlere, ne amaçla uygulandığıdır. 
Yukanda tartıştığımız “modemleşme”mn kavram ve süreç olarak tanımlanması nereden baktığımıza bağlıdır; yani baktığımız yer (bulunduğumuz yer) modernleşmeyi değerlendirmemizde önemli bir etkendir. Türk modernleşme projesi devletin himayesinde ve kontrolünde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla daha başından özgürleştirici (bireysel) boyutu yok sayılmıştır. Toplumsal cinsiyetin ele alınmasında “Tek Partili Dönemi” seçmemizin temel nedederinden birisi budur. Çünkü modernleşmedeki, “sunma” ve “algılama” problemi en keskin olarak bu dönemde görünür hale gelmiş ve bu dönem ilerideki toplumsal ve tarihsel gelişmelere değiştirilmeden kılavuzluk edecek bir “dogma” haline dönüşmüştür/dönüştürülmüştür diyebiliriz. Mustafa Kemal zamanında devletin seçkinlerine ve aydınlara yüklenen batılılaşmada topluma öncelik etme misyonu, halkın bu süreci kendi irade ve bilinciyle yürütmeye başlayacağı zamana kadar öngörülmüştür. Bu amaçla aydıdara ve devletçi seçkidere de geçici olarak ayrıcalık tanınmıştır. Kendilerine sunulan (sunulan çünkü bu üstüdüklerid kendileri kazanmamışlardır) bu geçiçi araçları amaç haline getireren bürokratik kesim, kendi egemediğine hizmet etmek üzere Kemalist reformları dogmalaştırmıştır (Kaliber, 2002:117). 
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Kılık kıyafet ve eğitim reformlarında kuşkusuz erkeklerin de “modernleştirilme” “medenileştirilme” formülü içine almdığı görülür. Ancak kadın söz konusu olduğunda, kadm bedeninin duruşundan, giyimine, aile içindeki görevlerinden, ahlak ve terbiyesine, kullanacağı dilden, yeni neslin yetişmesindeki öncülüğüne kadar her durum ve her adım kodlanmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi bu bir “sunumdur”, bu sunumun nasıl algılandığı veya algılanıp algılanmadığı veya hangi kesimdeki kadınlar tarafından algılandığının önemsenmemesi, iktidardaki Ierin kadım biçimlendirilebilicek bir nesne olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Kadm ile ilgili konularda ortadan kaldırılmak istenilen kurum ve kurallar, tıpkı modernleşmenin diğer boyutları gibi devlet gücünün yettiği alanlarda olabilmiş, devlet gücünün yetmediği alanlarda hem modem hem geleneksel birarada bulunmuştur. Çok kadmla evlilik Medeni Kanun ile yasaklanmış olmasına rağmen, çok kadmla evlilik gayrı resmi olarak, tarafların anlaşması çerçevesinde devam etmiştir. 

Başka bir açıdan bakarsak geleneksel ile modemin birlikte bulunması, eski yapılanmaların devam etmesine -fazla göze batıcı olmamaları kaydıyla- izin verilmesi iki ayrı yargıya varmamıza yol açabilir: Bunlardan bir tanesi, yeni olduğu iddia edilen Cumhuriyetin eskinin bir devamı olması, sadece iktidardakilerin değişmesi,ikincisi ise Cumhuriyet ile getirilmek istenen medenileşme ve modernleşme çalışmalarında samimi olunmaması. Üçüncü bölümde ele alacağımız bu sunum ve algılama problemi, bir anlamda çalışmamızın ikinci önemli basamağım oluşturmaktadır. Çünkü “ sunum” ve “algılama” hiyerarşik yapılanma ele alınmadan incelenebilecek bir konu değildir. Üstelik başkalarının kurumlaştırdığı, hem de topluma karşı kurumlaştırdığı bir oyuna katılmak gerekli midir? Herhangi bir 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ideolojinin ve sunumun algılanması katılımı getirecektir. Katılım onaylama demektir; katılım olmadığında ise devletin ve ideolojisinin sorgulanması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti devleti için ise, sunulana katılmamak, devlete karşı olmakla, bir anlamda hainlikle ilişkilendirilmektedir. Kemalist reformlar açısından baktığımızda, hukuki haklan ve insan haklarım güçlendirmek çok önemli değilken, kadın statüsünü ve kadm haklarım savunmak önemli olmuştur. Bu durum bugünün Türkiye’sinde kadm haklarım çiğnemenin ve laikliği ayaklar altına almanın neden elit tabakayı insan haklanm zedelemekten ya da demokrasi ilkesine aykın davranmaktan bile daha fazla rahatsız ettiğini açıklamaktadır. Kişisel hak ve özgürlükler ile ifade ve eleştiri özgürlüğü tartışılmaz, hatta gündeme bile getirilmezken; laiklik ve kadınların siyasal temsili gibi konular çoğunluğu ayağa kaldırabilmektedir. Bu durum bir anlamda, Tanzimattan beri süregelen ve Cumhuriyet ile devam eden modernleşme, medenileşme ve batılılaşma çabalarının temelsizliğine toplumun katılımı ve desteği olarak görülebilir. Devlet artık bilinçaltma inerek insanların aklım teslim almıştır denilebilir. İnönü, “Türk İnkılabı denildiği vakit, bunun kadının kurtuluşu inkılabı olduğu beraber söylenecektir” demiştir. Kadm haklan bu yönüyle, hem Cumhuriyetin bir sembolü ve tanıtıcısı hem de tanınmamak istenen özgürlüklerin kamuflajı olmuştur diyebiliriz. 

İki ayn toplumsal cinsiyet olan kadınlar ve erkekler arasındaki en önemli fark, kadınların çocukları (yani milletin devamım sağlayacak olan yeni nesilleri) toplumsallaştıran cins olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, öncelikle kadınların ulusal projeleri kabul etmesi, boyuneğmesi ve çocuklarına da aktarması beklenir. Anne olarak kadm emsinin ön plana çıkmasının temel nedenlerinden birisi budur. 
Erkekler daha görünür alanlarda katılımda bulunurken, kadınlar daha çok 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görünmeyen alanlardadırlar. Daha da önemlisi, kadınların çalışacağı/görüneceği alanları belirleyen de ulusal (egemen) ideolojidir. Yönetenler, kararlan alanlar, kadınların hangi alanlarda çalışırlarsa ülkeye daha yararlı olabileceklerini belirlemişler ve önermişlerdir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kendisine bahşedilen haklara “şükran” amacıyla kadınlar, Cumhuriyetin temel ilkelerinin gönüllü aktancısı olmuşlardır. Hatta gönüllü aktancılığı yaparken, kendi hayatlarından, istek ve taleplerinden fedakarlıkta bulunmuşlardır. Cumhuriyetin Birinci ve İkinci Meclislerine baktığımızda çoğunluk erkeklerdedir. Çeşitli ekonomik, siyasal ve toplumsal gruplara ve kuramlara dahil olup olmama, onlarla ilişkide bulunup bulunmama kadm ve erkekler açısından ulusal projenin algılanması ve sahip çıkılması açısından farklılıklar göstermektedir. Kadınlar bu tür kuramların uzağında olmaları nedeniyle daha az çıkar ama daha fazla toplumsal yarar amacı güderek ulusal projeyi desteklemişler ve kendilerine gösterilen alanlarda çalışmalar yapmışlardır. Erkekler ise, tüm bu çıkar gruplarına dahil olmaları nedeniyle, kendi menfaatlerini de ön plana çıkararak, bir kişisel yarışın içinde ulusal projeyi tartışmışlardn. 

Türkiye Cumhuriyetinin Tek Partili ilk yıllan, Türk insanlarının kadm ve erkek olarak cinsiyet toplumsallaşmalarım belirlediği kadar hatta ondan daha fazla olarak “vatandaşlaşma” serüvenlerinin başlangıcım oluşturmaktadır. Cumhuriyet ve demokrasinin temelinin (oturduğu zemi nin veya çıktığı kaynağm) sağlam olup olmaması ile “vatandaşlaşma serüveni” arasında önemli bağlar bulunmaktadır. 
Cumhuriyetin devleti bütün vatandaşlarını “eşit mesafede kucaklayan” devlet olmalıdır. Bu bir anlamda vatandaşlarının toplumsallaşabilmesi için eşit olanaklar sunan devlet demektir. Kişilerin yetenekleri ölçüsünde sunulan bu olanaklardan 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faydalanarak, kendilerini ulusal projeler ile bütünleştirebilmeleri daha da fazla mümkün olacaktır. Ancak devletin önemli ve korunması gereken tek kurum olduğu bir yerde, kişilerin devlet ile ile yaşadığı (yaşamadığı) ilişkilerin boyutu pek fazla sorun kabul edilmemektedir diyebiliriz. 

C. ULUS-DEVLET İDEOLOJİSİ VE KADIN SORUNU 

Ulus-devlet, modernleşmenin siyasal formudur; bir başka deyişle, modem ekonomik pazarla, modem birey geleneksel bağlarından kopmakla ve onlara ihtiyaç duymamakla, modem hukuk, nesnelere, süreçlere ve kişilere aynı mesafeden bakabilmekle, modem siyasal birimler ise ulus-devletle ifade edilmektedir. Ulus- devletler modernleşmenin siyasal içeriğini oluştururlar. Belirleyici vasıflan, territoryal sınırlann belirginleşmesi ve bir yurttaşlar topluluğunun vergi ve yurttaşlık bağlanyla aidiyet ve angajmanlannın talep edilmesidir (Aydm, 1993:78-79). 

Türkiye’deki ulus-devlet oluşumu aşamasındaki yapılanmayı zihniyet olarak etkileyen iki düşünür önemlidir. Ziya Gökalp, Türk ulusçuluğunun devlete dayanarak şekillendirme önerileri ve teorileri oluştumrken, diğer düşünür Yusuf Akçura, ulusçuluk tartışmalarının ve oluşumlannm temeline millet düşüncesini koymuştur. Aralarındaki bu iki temel düşünce farkı, Türkiye Cumhuriyetindeki uluslaşma çabalannın iki temel odak noktası olmuştur. Batıdaki karşılıktan ile söylersek, Ziya Gökalp “devlet kurmaya” (Hegelyen), Yusuf Akçura ise “toplum kurmaya” (Herderyen) çalışmışlardır. Devleti kurtarmak ile milleti kurtarmak düşünceleri Türk ulusçuluğunun oluşumunda bir gerilim noktası olarak, o günden bugüne her zaman varolmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin kurulması aşamasında, devleti kurtarmak düşüncesinin (ki bu düşünce İttihat Terakki’den itibaren böyledir) 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toplumsal yapının oluşmasında ve gelişmesinde, ağırlıklı olarak belirleyiciliğini görmekteyiz. Bütün kurum ve kuruluşların oluşması, toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi, yasaların çıkarılması , anayasaların hazırlanması ve hayata geçirilmesi, dış ülkeler ile olan bağlantıların hepsi bu düşünce temelinde oluşturulmuştur. Modernleşme sürecinde entellektüel düzeyde Fransa’dan etkilenme daha yoğun olarak yaşanmıştır. Ancak gelişen şartlar ve Türkçülüğün siyasi anlam ifade etmeye başlaması, Almanya’yı ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle, Türk ulusçuluğunun oluşumunda Fransız ve Alman ulusçuluk prototiplerinin belirgin eğilimleri bir arada bulunmuştur (Aydm, 1993: Bölüm I). 

Ulus-devletlerin kuruluşu, bu devletlerin kuruluşlarım haklılaştıran bir anayasal metinle kuvvetlendirilir. Bu anayasaların iki hususu vurguladıkları görülür: a) Bir taraftan kurulan devletin, ulusu diğer uluslarla birleştiren “haklar” tanımım sağlar ki, bu boyut siyasal modernliğin de tanınmasını gerektirir. Bireye (yurttaşa) evrensel haklar tanındığında, birey insan olarak ulus-ötesi bir oluşumun “üyesi” olarak vardır. b)Diğer taraftan aynı insan bir ulus-devlete sahip olmasını meşrulaştıracak, tarihsel ve kültürel bir ayrıcalığın öznesi olarak kurulur. Türk’tür, Fransız’dır, devrim yapmış ya da kurtuluş mücadelesi vermiştir, şanlı ve büyük bir tarihi vardır. 

Ulus-devletin yurttaş tanımı, cinsiyetçi bir tanım olmamakla birlikte, gerçekte bu tanım ın, erkeği olumladığı söylenebilir. Burada sadece ulus-devletlerin kuruluş aşamalarındaki demokratik hakların ve siyasal ayrıcalıkların erkekler tarafından kullanılıyor olmasma (kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmemesi vb.) değil, bunu aşan ve bütün toplumsal hayatın, erkek bakış açısı tarafından örgütlenmesine ve 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düzenlenmesine bakmak gerekir. Kadının ekonomik ve toplumsal hayattaki varlığım “kurtarmadan”, kadma taranan siyasal haklar sembolik olmaya mahkum kalacaktır. 
Ülkedeki bu manzaradan haberdar olmasma rağmen, birtakım siyasal haklan kanun ile kadınlara tanıyan bir iktidar, belirli sayıdaki kadma hizmet götürmüş ve uluslararası alanda propagandasını yapmış olmanın ötesine geçemeyecektir. 

Kadm ile ilgili çalışmalar ülke gerçeğinden kopuk olarak ele almdığı müddetçe, kadının anlayamadığı, algılayamadığı ve hayata geçiremediği haklardan kaçarak aile/aşiret gibi geleneksel cemaatlere/inanç sistemlerine daha çok saklanacağı/sığınacağı açıktır (Ertürk, 1990:183-194). Adliye vekili Mahmut Esat Bozkurt’un Medeni Kanun Genel Gerekçesi (Esbabı Mucibe Layihası) nda bahsettiği, “Kuşku yoktur ki, kanunların amacı herhangi bir gelenek ve görenek veya yalnız vicdanla ilgili olması gereken dinsel hükümler değil, siyasal, toplumsal, ulusal birliğin her neye mal olursa olsun güvencesi ve tatminidir” (Köker, 1988:89-100) cümlesindeki ‘her neye mal olursa olsun’ un anlamı, insan olarak varolamayan kadı nın bir toplumsal cins olarak “yok sayılması” na mal olması olacaktır diyebiliriz. 

Cumhuriyet ve demokrasi ilkelerini esas olarak kabul etmiş bir ulus-devlet, yurttaşlar arasında herhangi bir esasa dayanan (etnik, kültürel, dinsel, cinsel) ayrım yapmamak ve bunu yasal olarak belirtmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyetinin anayasa ve yasalarında da söz konusu bu ilkeler belirtilmiştir. Ancak kamusal alanda görülür ayrımlar yapıldığı zaman bunun bir yaptırımı söz konusu olmasma rağmen, cinsiyet esasmda yapılan ayrımlarm-toplumsal görünürlü de olmasma rağmen- herhangi bir engel veya itirazla karşılaşmadığı, hatta doğal karşılandığı söylenebilir. 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda da benzer bir eğilimden söz edilebilir. 
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Cinsiyete yönelik ayrancılık hukuksal olarak tanınmamakla birlikte, toplumsal ve en öne mli si ekonomik olarak sürdürülmüştür. Geleneklerden kopmak ve medeni dünya devletleri ailesine katılmak iddiasmda olan Cumhuriyet yönetimi ve Tek Parti Döne min iktidarı, gelenekler çerçevesinde kadının “kıskaca” almdığı toplumsal ve ekonomik zemine müdahale etmemiştir. Bu durumun, büyük oranda, belirli toplumsal geleneklerin sürmesini isteyen, toprak ağalığı, aşiret vb. alt toplumsal sistemlerden kaynaklandığım söyleyebiliriz. Mustafa Kemal’in birçok söylev ve demecinde açık olarak belirtmesine ve altını çizmesine rağmen, “kadınların erkeklerle her alandaki eşit paylaşımı”, toplumsal/hukuksal zeminde karşılığım bulamamıştır. Üstelik, Mustafa Kemal’ in söylemlerinde bile “kadınlar ve aile” söz konusu olduğunda belirli çekinceler ve önlemler özellikle gündeme gelmektedir: 

“Efendiler, sosyal hayatın başlangıcı aile hayatıdır Bu yüce varlığı, özellikle huzurlarınızda, ihmal ile geçemem. Müsaade buyurul ursa bir iki kelime söyleyeceğim ve siz söylemek istediğimi kolaylıkla anlayacaksınız. Seyahatim sırasında, köylerde değil, özellikle kasaba ve şehirlerde, kadın arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözlerini çok sıkı ve dikkatle kapatmakta olduklarını gördüm. Özellikle bu sıcak mevsimde, bu tarzın kendileri için mutlaka azap ve ızdırap verici olduğunu tahmin ediyorum. Erkek arkadaşlar, bu biraz bizim benciliğimizin eseridir. Çok namuslu ve dikkatli olduğumuzun icabıdır. Fakat muhterem arkadaşlar, kadınlarımız da bizim gibi idrak sahibi düşünen insanlardır. Onlara ahlakın yüce prensiplerini aşılamak, milli ahlakımızı anlatmak ve onların dimağım nur ile, ahlaki temizlikle cihazlandırmak esası üzerinde bulunduktan sonra, fazla bencilliğe lüzum kalmaz. 
Onlar yüzlerini cihana göstersinler ve gözleri ile cihanı görebilsinler. Bunda korkacak bir şey yoktur. Arkadaşlar, kat’i olarak söylüyorum. Korkmayınız, bu gidiş 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zaruridir. Bu zaruret bizi yüksek ve mühim bir sonuca ulaştırıyor. İsterseniz bildireyim ki, bu kadar yüksek ve mühim bir sonuca varmak gerekirse, bazı kurbanlar da verelim. Bunun önemi yoktur. Önemli olan şunu ihtar edeyim ki, bu halin muhafazasmda inat ve taassup, hepimizi her an kurbanlık koyun olmak istitadmdan kurtaramaz” (aktaran: Taşkıran, 1973). 

Kadın özgür olmalı, haklan olmalı, vatandaş olmalı ama bütün bunlann “sınırlan bir şekilde çizilmeliydi” düşüncesi Tek Parti Döneminin zihniyetinin bir yansımasıdır. Kadm ve kadın olma haklan söz konusu olduğunda, “Batmın/Batıcılığın” bizden farklı görülen yanlan ortaya çıkanlıyor (ahlaksızlık, maneviyatsızlık, kültürel hegemonya vb.) ve kadınlar üzerinde toplumsal denetim kurulmasını sağlayan mekanizmalar olarak kullanılıyor. Bu bize Batılılaşma ve medeni milletler safma katılma isteğinde, kadın/aile/ahlak üçlemesi söz konusu olduğunda, bir çelişme, dolayısıyla bir “keyfilik” olduğunu göstermektedir. Her alanda toplumsal ve hukuksal değişimler gerçekleştirerek, Batı uluslan araşma katılmaya ve arap devletlerinden kendini ayırmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti “aile ve toplumsal cinsiyet” anlayışında, kendini ayn tutmaya çalıştığı Doğu ulusları ile benzeşme göstermektedir. Örneğin kadınların oy hakkım kazanmalarından sonra, siyasal alanda aktif olarak örgütlenmeleri devlet tarafından istenmemiş ve Türk Kadınlar Birliği 1935 yılında -kadınlara gereken hakların devlet tarafından verildiği gerekçesiyle- feshedilmiştir. Diğer birçok kadm örgütlenmesi resmen yasaklanmasa bile, devletin çıkardığı çeşitli zorluklar ve engellemeler nedeniyle kapanmışlardır. 
Nasır döneminin Mısır’ında da 1956 da, kadınlara oy hakkı tanınmasından sonra tüm kadm örgütlenmeleri yasadışı ilan edilerek kapatılmıştır (Kandiyoti, 1996:163; Bilal, 2001:48-56). 
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Türkiye’deki ulus-devlet oluşumunu çok boyutlu olarak ele almamız kaçınılmazdır. Hayati alanında tezahür eden oluşumlar toplumsal bir arkaplana sahiptir, sosyolojik olarak bizi ilgilendiren de bu toplumsal arkaplandır. 
Cinsiyetlerden biri olarak kadının algılanma biçimi, o toplumun insanını (vatandaşım) algılama biçiminden ayrı olarak ele alınamaz ve incelenemez. Tek Parti Döneminde “devletin gücünü korumak” tek hedef olduğundan, toplumsal cinsiyet anlayışı da bu tek hedeften nasibim almıştır. Bu dönemde devlet, tüm toplumsal ilişkilerde ve örgütlenmelerde temel düzenleyici rol oynamış ve başka bir kurum veya kuruluşun örgütlenmesine ve toplumsal hayata müdahale etmesine izin vermemiştir. Halbuki demokrasinin yerleşebilmesi ve yaygınlaşabilmesi için daha fazla örgütlenmeye ve örgüte ihtiyaç vardır. Örgütler devlet ve vatandaş iletişimini sağlayacağından demokrasinin daha başarılı dönüşmesini ve oluşmasını sağlayacaktır. Kuşkusuz demokrasi rejimi donmuş ve başladığı gibi devam eden bir rejim türü değildir. Burada genel anlamıyla demokrasiyi tartışmamız mümkün değildir; bu uzun ve ayrı bir tartışma konusudur. Ancak şu bir gerçektir ki, demokratik yönetimlerde devletin aldığı kararların uygulamalarım ve yansımalarını kontrol edebilmesi ve yeni alacağı kararlarda vatandaşların görüşlerinin de bulunmasını sağlayabilmesi örgütlenmeleri aracılığı ile “milletin durumundan” haberdar olmasına bağlıdır (Çaha, 1999:193-201. Cumhuriyet’in modernleşme projesinde kadınlar, Batılı olma ile geleneksel kalma arasında denge sağlamak zorunda kaldığından, çoğu zaman nereye ait olduklarını tartışmadan veya anlamlandırmadan, kendilerinden isteneni yapmışlardır diyebiliriz. Modem olmak, iffetli olmak, meslek sahibi olmak, anne ve evinin kadını olmak “imajlarını” yakalamaya çalışarak toplumsallaşmışlardır. Kuşkusuz genel olarak söylediğimiz bu 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özellikler, farklı toplumsal gruplara/sımflara mensup olan kadınlar arasında da farklı şekillerde tezahür etmiştir. 

Tek Parti dönemindeki, modernleşme süreci erkekler ve kadınlar için aym şekilde cereyan etmiştir. Kadınlar için önemli bir farklılık, projeyi hazırlayan ve emreden bürokratik grubun (Türkiye’de modernleşme toplumu iki ana stratejik gruba ayırıyordu; bir yanda halk diğer yanda toplumu modernleştirecek aydınlar ya da bürokrat devlet elitleri. Bürokratik devlet elitlerinin projesine göre, birinci grup ikinci grubun belirlediği düzenlemelere uyacak ve böylece modernleşme sağlanacaktı. Yani başka bir deyişle bürokratlar hazırlayacak ve emredecek, halk uyacaktı. (Şayian, 1986:74) ) Burada önemli olan bu bürokratların içinde hiç kadm bulunmamasıdır. Bu nedenle de, şehirli, varlıklı, bürokrat ailelerde yer alan belli bir azınlık kadın grubu, devlet elitlerinin hazırladığı projelerin sahiplenicisi ve uygulayıcısı olmuşlardır. Aile ve kadm konusunda alman tüm kararlar ve çıkarılan yasalar tüm Türk kadınlan “homojen ve sınıfsız” gibi düşünülerek hazırlanmışlardır. 
Aynı şekilde, kadınlardan gelen talepler, sadece sesini duyurabilen belli bir azınlık kadm nüfusuna ait olmasına rağmen -ki bu seslerde genellikle aykırılık olmamış, tam tersine iktidann verdiği ve istediği ile hemfikirlik vardır, karşı çıkan sesler ise bastırılmış veya tarih içerisinde görmezden gelinmiştir- tüm kadınlann talepleriymiş gibi kabul edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

Cumhuriyet tüm vatandaşlarını hiç bir aynma tabi tutmadan kapsaması gereken bir rejimdir. Vatandaşlık, kişiyi ulus-devlete bağlayan bir ilişkidir. Bu açıdan baktığımızda, kadınlann siyasal ve sosyal haklarının tanınıp tanınımamasının erkek ağırlıklı bir mecliste tartışılması, bir anlamda Cumhuriyetin anlamının ve kapsamının 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tartışılması demektir. Cumhuriyetin görevi tüm vatandaşlarını kapsamak ve korumak, onların özgür alanlarım yaratmak ve bu alanların sürmesini sağlamaktır. 
Vatandaşlık kamusal topluluk içinde bir pozisyon olarak kabul edilirse, vatandaş “herhangi bir birey” olma konumundan çıkar. Vatandaşlığın içselleştirilebilmesi için bazı kalifikasyonlar gerekir. Cumhuriyet hem bu kalifikasyonlann elde edilmesini kolaylaştırmalı hem de gerekli olan kalifikasyonlan formüle ederek bunları korumalıdır, bütün bunları yapamayan (veya yapmayan) bir Cumhuriyet, kendi varlığım ve geleceğini tehlikeye sokmuş olacaktır (Erol, 1997:119-130). Bu düşünceden yola çıkarak diyebiliriz ki, Cumhuriyetin temelinde kadının ele alınma ve kurgulanma biçimi dondurulmuş bir şekilde bugünlere kadar uzanan bir çelişkiler dizisine dönüşmüştür. Toplumun önemli bir yansım oluşturan kadınlann, vatandaştan sayılma sınırları belirlenirken ortaya konan sunumlar bir yönüyle Cumhuriyetin ve millet olmanın tartışılması ve sınırlandınlması anlamına gelmektedir. Tarih her zaman bir seçme işidir; mücadelelere ve toplumsal dinamiklere yaklaşırken bütünüyle işlevsellik hakimdir. Önemli olan “ne olduğu” değil”, “bugün nasıl anlatılmasının amacı tahakkuk ettireceğidir” (Bostancı, 2002:47). Kadınlar ve toplumsal cinsiyet yaklaşımları söz konusu olduğunda, Bostancı’nm belirttiği işlevsel yaklaşım çok fazla kullanılmıştır. Bugünün kadın ve toplumsal cinsiyet problemlerine yaklaşımda Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bakış açısının etkisi kadar, o günleri ve alınan kararlan bugüne nasıl aktarırsak, kadın konusundaki egemen ideolojinin devamım sağlayabiliriz düşüncesi de etkili olmuştur. 
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a) Uluslaşma ve Kadm 

Toplumun ortaya çıkışı ve insanların toplumun oluşturulması hususunda oynadığı rol, sosyolojik ve tarihsel gerçeklere dayanılarak mı açıklanacaktır -ki böyle bir açıklama toplumun bireysel irade dışında kendiliğinden ortaya çıkan bir topluluk olduğunu kabul etmektir- yoksa insanların amaçlarına ulaşmak ve düzenlerini kurmak üzere insan düşünce ve eylemine dayalı olarak kurulduğu şeklinde mi açıklanacaktır? Toplum kişilerin ve kuramların üstünde ve onlardan ayrı olarak oluşturulmuş bir birlik ise, o zaman toplumun amacı ile kişi ve kuramların amaçlan birbirinden farklılık gösterecektir. Bu farklılık sonucu hangi amaç veya amaçların diğerine üstün olması gerektiği gibi bir tartışma da ortaya çıkacaktır. Toplumun amaçlannm o toplumda yaşayan kişilerin amaçlarından farklı olması toplumsal çatışma yaratacaktır. Toplumda yaşayan kişilerin “toplumu oluşturan, üreten, sürekli değiştiren” dinamik güçler olduğu düşüncesi ile toplumdaki kişilerin toplumun oluşmasında sadece birer “araç” olduklan düşüncesi toplumsal çatışmayı yaratan en önemli unsur olacaktır. 

İnsanlar, toplumu üreten varlıklar olarak, daha önce üretilmiş ve yapılandırılmış olanlardan etkilenmektedirler, yani toplumsal yapılanma bir süreklilik içermektedir. Toplumsal değer yargılan da bu sürekliliğe bağlı olarak meydana gelmektedir. Kişiler bir yandan toplumsal değer yargılarını oluştururlarken, bir yandan da oluşturulan bu yargılardan olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmektedirler. Toplumsal yapı ve toplumsal kuramlar, “yerleşmiş” bir anlam sistemini ve “toplumsal değer yargılan zincirim” beraberinde getiren “donmuş” bir realiteyi temsil ederler. Kişilerin özgürlüklerine yönelik kuramsal kısıtlamalar, insancıl olmayan özellikleri de içerebilirler. Yani kuramsal realite. 
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toplumsal yaşam ile bağdaşmayan bir üst yapıya dönüşebilir. Böyle bir dönüşüm, özgürlüğü baskıya, aşkı nefrete, realiteyi hayale, anlamlan da saçmalığa dönüştürebilir. Bu bir anlamda toplumsal yapılanma içersinde, insanın varlığının hiçe sayılması durumudur. Toplumsal ilişki ve kişinin kendi bilincinin sınırlan dışına çıkması, kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Dolayısıyla, toplum içinde yaşamak isteyen kişi, toplumsal kuramlara bağlı olmak durumundadır; daha doğra bir deyişle davranışlarını yönlendirip organize eden kurumlan dikkate almak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde, bireysel mutlakçılığının içine saklanarak “beşeri bir değer” olmaktan çıkacaktır. Bu nedenle toplumsal yapılanma biçimi ve toplumsal kuramlar kişilere, toplumsal olarak yaratıcı bir yoldan kendilerini ifade edebilme özgürlüğü tanımak zorundadırlar. Bu özgürlük olmadığı zaman kişiler “isyan” ile “teslim” gibi iki uç noktadan birine kaymak zorunda kalacaklardır. 

Kadın ya da erkek olarak insanların bireysel davranışları toplumsal yapılanma ve kişilerin o yapılanma içindeki etkilenme biçimleri ile yakından ilişkilidir. Kadımn veya erkeğin beşeri bir değer olmasının engellenmesi, yani toplumsal oluşumun toplum dışında oluşturulması durumu hem “erkeklik” hem de “kadınlık” oluşumunu belirlemektedir. Toplumun en temel (ve kutsal/tartışılmaz) kurumu olan aile kurumu içindeki kadm erkek, anne baba, çocuk ilişkileri de bu toplumsal yapılanma ve yapılandırma sürecinden ayrı “özel” bir alanmış gibi incelenemez. Erkeklerle kadınlar arasındaki farklılık bu anlamda doğal değil, kültürel ve toplumsaldır; bu nedenle de farklı farklı dönemlerde farklı farklı tanımlanan ve örgütlenen toplumsal rollere sahiptirler. 
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Türkiye Cumhuriyetinin kurulması aşamasında kadınlar, meşruluk, ulusallık, kültürel-toplumsal-siyasal özgürlük, reformlar ve gelişmeler yönünde yürütülen her türlü mücadelenin simgesi olmuşlardır. Yeni kurulmakta olan devletler daima, kadın haklan alanındaki reformlan, eski düzenin yıkılması, yeni bir düzenin inşası ve uluslararası devletler sistemine kabulün önşartı olarak görmüşlerdir (Yuval-Davis, 1993: 628-629). Örneğin, Türkiye’de kadınların birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunun sürekli vurgulanması ve gündeme getirilmesi bu açıdan değerlendirilmelidir, iktidar için mücadale eden her grup “kadım” ayrı bir yere koymuş ve onunla ilgili olarak yaptıklarım özel olarak açıklama ve değerlendirme ihtiyacı duymuştur. Ulusal devlet inşası ve toplumsal yeniden yapılanma sürecinde kadınların da siyasal ve ekonomik düzen ile bütünleştirilmeleri (entegrasyonu) gerekmektedir. Bu iki basamakta yapılmıştır. 
Bunlardan birincisi Türk Kurtuluş hareketine verilen destektir, İkincisi ise üretim ve katılım için kamusal alanda kadının varolmasıdır. Birinci basamakta başarılı olmaları için kadına verilen tam destek ve imkan ne yazık ki ikinci basamakta aym şekilde devam etmemiştir. Kadının kamusal alanda yer alması, siyasal ve ekonomik zorunlulukların dayattığı, geçici konjonktürel bir çabamn sonucudur. Ulusal devlet yaratma sürecinde, yurttaşlık haklarının kadınlan içerecek biçimde yeniden düzenlenmesi sırasında, kadın sorunu gündeme genellikle devlet girişimi ve yukarıdan biçimlendirme sayılabilecek girişimlerle gelmiştir. Bu durum bir süreklilik arzetmiştir, yani dondurulmuştur ve aym şekilde muhafazası uygun görülmüştür (Kandiyoti, 1998:110-113; Arat, 1998: 82-89). 

Seçimler öncesindeki iktidar tartışmalarında gündeme gelen, kadınların toplumsal inşadaki katılım paylarının erkeklere eşit olması gerektiği hususundaki 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önerme ve görüşler, iktidar olunduktan sonra “kadınların haklarının verilmesinin sınırlarının çizilmesi” söylemine dönüşmektedir. 1923-1946 arasındaki meclis tartışmalarına ve kadın ile ilgili reform çalışmalarına baktığımızda, iktidar dışındakilerin ve iktidara gelme mücadelesinde olanların kadma bütün yolların açılmasını savunmalarına karşılık, iktidar olunur olunmaz, kadınların ev ve aile yaşamının önemine dikkat çekilmektedir. Çalışan kadının, evini, çocuk bakımım ve ailesini ihmal etmesinin, ulusal ideolojinin sürdürülmesini ve toplumsal yaran zedeleyeceği üzerinde durulmuştur. Kadımn evinde oturarak çocuk yetiştirmesinin ve aile kurumunun düzenini sağlamasının kadirim ezilmesini ve yorulmasını engelleyeceği tarzında bir açıklama vardır. Bu açıklamada iki önemli unsur gizlidir: birincisi bu durumun kadından çok toplumsal yaran amaçlamasıdır, İkincisi ise, aile ve çocuk çok önemsenmesine rağmen bıınlann kadını yormayacak “basit işler” olarak görülmesidir. 

Kamusal ve özel alan ayrımlarından yola çıkılarak kadının yerinin evi ve çocuklannm yanı olduğu, erkeğin ise evin dışmda çalışan kişi olduğu vurgulanmaktadır. Cinsler arası “yaşama alanı” ayrımcılığının Batı ülkelerinde de mevcut olduğu bir çok çalışmada dile getirilmektedir (Yuval-Davis, 1993:24-26). 
Türkiye’de ise, Batıdan ayrı olarak, “toplumsal yarar” kavramına vurgu yapılmasının nedeni herşeyin devlet adına ve devlet için yapılmasının istenmesindendir. 
Toplumsal yarar kavramı, sınıf, etnik köken ve cinsiyet ayrımlarından kaynaklanan çelişkilerin tümünü örten ve gizleyen bir kavramdır; bütün bu çelişki ve ayrımcılıklara karşı çıkmak aynı zamanda “toplumsal yarara”, “ulusal egemenliğe” karşı çıkmakla eş tutulmuş ve dolayısıyla toplumsal yapılanmadaki bütün unsurların eleştirilmesi engellenmiştir. Böylece toplumun homojenize edilmiş tek bir kütle 


69 


haline getirilerek yönlendirilmesine katkı sağlanmış olmaktadır. Dolayısıyla yukarıda açıklamış olduğumuz bireyin tüm kurum ve kuruluşlara “teslimiyeti” durumu ortaya çıkmıştır. Kadınların kendi taleplerini ortaya koyabilecekleri çeşitli demek ve kuruluşlar, Cumhuriyet döneminde gerekli görülmemiş ve kapatılmıştır. Daha doğru bir deyişle kadm kurum ve kuruluşları, ulusal egemenliği/tepeden toplumsal yapılanmayı tehdit edici unsurlar olarak görülmüştür. 

b) Cumhuriyet İdeolojisi (Altı Ok) ve Kadın 

İttihatçılar ve Kemalistler ideolojileri çerçevesinde hareketlerini adlandırırken ‘devrim’ ve ‘devrimci’ (ihtilal ve ihtilalci) sıfatlarım kullanmamışlardır. Kabul ettikleri, kullandıkları terimler ‘inkılap’ ve ‘inkılapçıdır’. 
Çünkü, ekonomik, toplumsal, siyasal değişmenin ve ilerlemenin, belirleyicisinin kendileri oldukları bir “düzen ve birlik içinde” yürümesini istemektedirler. İnkılapçı nitelendirmesi Kemalizmin “oryantalizm içerikli modemist ve otoriter” yönünün görülmemesini sağlamıştır denilebilir. OsmanlI’dan devralman topraklarda ‘milli bir buıjuvazi’ yaratmak ve bu milli buıjuva devletinin de korporatist olmasını sağlamak doğrultusunda temel bir istek vardı. Hem dayanışmacı hem liberal (bireycilik anlamıyla) bir toplum düzeni gibi oldukça karmaşık ve nasıl oluşturulabileceği de çok fazla belirgin olmayan bir toplumsal yapının varolması istenmekteydi. Toplum (millet) kendisi için çizilen sınırların dışma çıktığında, düzeni yeniden sağlayan (milleti hizaya getiren) ve toplumun sahibi olduğunu iddia eden bir gücün düşünceleri arasında, Fransız devrimindeki “kardeşlik, özgürlük, eşitlik” anlayışının bulunması pek mümkün görünmemektedir. Toplumsal sınıflar, etnik gruplar vb. 
farklılıklar ortadan kaldırılıp homojen bir toplum yapısının kurgulanması, eşitlik, 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kardeşlik ve özgürlük olarak adlandırılmaktadır. Ancak farklılıklar ortadan kalkmamış, yok farzedilmiştir. Bu nedenle devam eden farklılıklar üzerinden kurumlar ve toplumsal ilişki biçimleri devam ettiğinden; ekonomik, toplumsal ve siyasal açıdan ‘biçim’ değişikliği olan ancak ‘içerik’ değişikliği sağlanamayan yapılanmalar ortaya çıkmıştır (Tosun,2001: 265-268; Kahraman, 2002: 162-168). 

Kemalizmin, Jön Türkler ve pozitivizm ile olan bağlantısını ortaya koyabilmek için öncelikle, halkçılık düşüncesine bakmak gerekmektedir. 
Kemalizm’in ideolojik olarak en gerçekçi ve ayrıntılı açıklamasını halkçılık ilkesi içinde bulabiliriz. Bu ilke Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda, “halkın kendi mukadderatına ve geleceğine bilfiil kendisinin karar vermesi ve sahip çıkması” olarak dile getirilirken, Tek Parti döneminde farklı bir içeriğe sahip olmuştur. Tek Parti dönemi halkçılık anlayışının iki temel özelliği söz konusudur: Bunlardan ilki. 
Cumhuriyet ile ulaşılan düzenin en mükemmel olamn gerçekleştirildiği bir toplumsal ve siyasal rejim olduğu düşüncesidir. İkincisi ise, rejimi her türlü tehlikeye karşı korumak için çok partili siyasal yaşama izin verilmemesi -ki bunun anlamı toplumdaki fa rklı düşünce ve inanışlara fırsat tanmmamasıdır. Yani bir yandan ulusal egemenlik savunulurken diğer yandan, rejimi yıkıcı tehlikelerin milletin içinden geleceği çelişkisi vardır. Bu anlayış, kadm ya da erkek tüm yurttaşların, bir ulus oluşturmak üzere biraraya getirilmesini isterken diğer yandan da erkek ya da kadın tüm vatandaşlarım potansiyel rejim düşmanı olarak görebilmektedir (Köker, 1990:77-79). Bu anlayış ve yapılanma içerisinde kadınların herhangi bir muhalif örgütlenme veya söz alma isteği içinde bulunabilmeleri baştan engellenmiş olmaktadır. 
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Tek Partili parlamenter rejimin hüküm sürdüğü dönemde kadınlar, T.B.M.M.’nde temsil hakkı kazanmışlardır (1935-39 döneminde 18 olan kadm milletvekili sayısı, 1939-43 döneminde 15, 1943-46 döneminde 16 olurken, çok partili döneme geçişle birlikte sayılan 9’a düşmüştür), ancak kadınlar bu dönemde farklı siyasi görüşlerin temsilcileri olarak Meclis’de bulunmamışlardır. Zaten tek parti ve tek fikir söz konusudur, kadınlann Meclise kabul edilmeleri ile amaçlanan, toplumun kadm kesiminin temsilcilerinin de Meclis’de bulunduğunun hem içerde hem dışarda gösterilmesidir (Arat, 1989: 50-53). Kadınlar iktidann gücünün haklılaştınm sembolleri olarak kullanılmışlardır. Diğer yandan bu yolla, mevcut güç dengelerini sorgulayan (değiştirmeye çalışan diyemiyoruz, bunun mümkün olmadığı bir düzen var zaten) kadm kesimininde önü kesilmiş olmaktadır (Yuval-Davis, 2003: 120-132). Bu temsiliyet türü, toplumsal cinsiyet egemenliği ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan iktidar yanlışlıklarını dile getirerek, kadınların bilfiil vatandaş olarak kendi görüşlerini ortaya koyabildikleri ve savunabildikleri, bir ‘kadm temsili’ olmaktan çok uzaktır (Saktanber, 2001:326-327). Meclis’de yer alan kadınlann hepsi ‘düzenli, herşeyin yerli yerinde olduğu, kadınlann Cumhuriyet ile birlikte, bütün haklarını alarak özgürlüğüne kavuştuğu, bu rejime ve bu rejimin kurucularına bundan dolayı minnet duyduklanm’ içeren konuşmalar yapmışlar. 
Bunun yanısıra, ulusal ve uluslararası sorunlarla çok az ilgilenerek bu konularda erkek milletvekillerinin daha yetkin oldukları hususunu belirtip kendilerinin eksik olduklannı bizzat meclis kürsüsünden dile getirmişlerdir. Seçilerek meclise getirilen ilk kadm milletvekilleri, cumhuriyetin kendileri için yaptıklarım yeterli görmekte, haklarım kısmen de olsa elde edebilmiş azınlık bir grup olduklarının farkında olmadıklarından, kadm nüfusunun çoğunluğunu oluşturan kırsal kesim kadınlarının 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sorunlarından bahsetmemişlerdir (Arat, 1998b: 252-257). Kadınların sorunlarım dile getiren ve Cumhuriyet’in verdiklerinden daha fazla hak isteyen ve ülke sorun lan/rejim ile ilgili tartışmalara giren kadınlara ve bunların kurduklara örgütlere hoşgörüyle yaklaşılmamış, bu tür kadm örgütleri gerekçesiz olarak kapatılmıştır. Bu konudaki örnekler çalışmamn diğer bölümlerinde ayrıntılı örnekleriyle yer alacaktır. 

Tek Parti döneminde, Cumhuriyetin milli irade ve milli hakimiyet kavramlarını, toplum ve devletin aynı olgular olarak kabul edilmesi düşüncesi ışığında değerlendirmemiz gerekmektedir. “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir ve Türk milleti halk idaresi olan cumhuriyetle idare olunur bir devlettir” cümlesinden yola çıkarak; hakimiyetin bila kaydüşart millete ait olması biçimindeki meşruluk anlayışının yorumlanma şekli önemlidir (Köker, 1990:80-81). Cumhuriyet ideolojisinin milliyetçiliği, “Türk halkının kendine özgü niteliklerinin korunması” şeklinde düşünülerek, İslam dininden ayrılan bir değerler sistemi içinde yeni cumhuriyetin, yeni insanlarına, yeni bir kimlik edindirmeyi amaçlamaktadır. Yeni bir kimlik yaratılması düşüncesinin altında; milletin, yönlendirilmesi ve düzenlenmesi gereken “rüştünü ispat etmemiş” bir topluluk olduğunun kabulü yatmaktadır (Cangızbay, 2000:15) Bu anlamıyla Kemalist devlet anlayışı Rousseaucu bir temele dayanmaktadır. Devlet ile millet arasındaki özdeşlik kendiliğinden oluşacaktır. Ancak devlet ile milletin bir ve bütün olduğu bir düzende, “ mi l l i irade” nasıl gerçekleşecektir sorusu cevapsız kalmaktadır. Bu soruya cevap olmak üzere; halk için neyin iyi olduğunu bilenlerin halka rağmen bu iyiliği gerçekleştirebilecekleri bir siyasal mekanizma mevcuttur. Milletin her alanda terbiye edilmesinin kararını alacak ve uygulacak olanlar da kuşkusuz iktidardakiler olacaktır. 
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Devletin “kadın terbiyesinin” sonucunda; yeni toplumsal kimliklerini oluştururken kadınların, kendilerine nüfusun görece daha asrileşmiş ve toplumsal erk sahibi diğer yansım, erkekleri model almaları talebi, özellikle “kamusal alanda” yer almak isteyen kadınlar tarafından yaşama geçirilmiştir (Saktanber, 2001:328). Bu durum. Cumhuriyete anaç bir koruyuculukla sahip çıkan görece cinsiyetsizleşmiş, pederşahi erkle azami uyum içinde, yeni bir kadın tipinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu kadınlar erkek otoritesini sorgulamak yerine, kendilerini erkek otoritesine ve iktidarına kabul ettirerek, o iktidardan kendilerine düşecek bir pay almaya yönelmişlerdir. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet, kadın haklan adına kadınlar için en iyi olanı yapacağına dair ideolojik bir inancı yerleştirmeye çalışmıştır. Bu inandırma çalışması oldukça başarılı olmuş ve uzun süreli olarak varlığım korumuştur. Böylece, bir kere daha, farklı bir yoldan, hem cinsler arası farklılıklar gözardı edilebilmiş hem de milletin bütünleşmiş tek bir yapı olması hedefine ve amacına toplumsal cinsiyet bağlamında hizmet edilmiştir. “Kemalist kadınlar” devlet yöneticisi olan erkekler gibi, seçkinci ve kendilerini diğerlerinden ayıran bir kadın kimliği edinmişlerdir. Bu kimliğin edinilmesi ve otoriter söylemi, kadın sorunlarının ülke düzeyindeki farklı varoluş biçimlerine kulak tıkayan, modem(leşmeci) ve tektip bir tutum sergilenmesine yol açmıştır. Cinsiyetsiz, erkeksi, otoriter ancak aynı zamanda anne, evhamım, iyibir eş, modayı takip eden, bedence ve davranışça Batılı standartlara uygun olmaya çalışan bir kadm modeli gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Bu kadm modelinin çok uzağında kalan geniş bir kadm kitlesi iradi olarak görmezden ve duyulmazdan gelinmiştir. Halbuki, Cumhuriyet’in anlattıklarından ve amaçlarından yola çıkacak olursak, istenilen kadm modelinin uzağında kalan 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kadınlara ulaşılması ve onlara “sahip çıkılması” esas olmalıydı. Nüfusun dörtte üçünü oluşturan köylülerin yansırım kadm olduğu göz önüne alınacak olursa, bu kadınlan bulunduklan yerde bırakarak, yoluna devam eden bir Cumhuriyet anlayışının hangi kadına, nasıl ve ne amaçla hizmet ettiğinin sorgulanması gerektiğinden daha önemlisi, Cumhuriyet’in ideolojisinin kadının özgürleştirimi konusundaki samimiyetinin olup olmadığının sorgulanmasıdır. Cumhuriyet’in tüm toplumsal düzeni yeni baştan kurarak ülke insanlarının tümüne ulaşmak gibi bir probleminin olmadığı gerçeği uygulamalarla ortaya çıkmıştır. Tarihsel, etik ve moral değer gözetmeden, fabrika, okul, demiryolu, liman, maden vb sayılanımı artınlmasım; giyim kuşamın, eğitimin, aile yaşamının, günlük yaşamın, müziğin vb. 
batı yoluyla medenileştirilmeye [ki burada kendi kültürel unsurlarım aşağılama, küçük görme, bir anlamda içselleştirilmiş bir oryantalizm söz konusudur (Kahraman, 2002:153-180)] çalışılmasını ilerleme, bunlara karşı çıkan herkesi gerici olarak niteleyen bir iktidann kendisini daha baştan, devrimci değil de inkılapçı olarak nitelendirmesi arasmda önemli bir bağ olduğunu söyleyebiliriz. 

Ziya Gökalp, 1923 de yazdığı bir makalede (“Reyimi Kimlere Vermeliyim?”) 
Mustafa Kemal’in Halk Fırkasını onaylıyordu. Halk Fırkasının gerekli nitelikleri taşıdığım, yani (l)güvenilir liderlere, (2)açık ve anlaşılır bir programa, (3) hürriyetperver ve terakkiperver, müceddid ve müsavatçı ilkelere sahip olduğunu söylüyordu. Gökalp’e göre, kamu çıkarı için çalışan bir parti eşitlikçi olmak zorundadır. Buna bağlı olararak da “imtiyazlı yahut mütegallib sınıfların halk üzerinde tahakkümünü izaleye” çalışmalıdır. Ancak Gökalp’in bu sözlerinin ve inanışlarının hiçbirisi Cumhuriyet Halk Fırkası programlarında görülmemektedir 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(aktaranlarla, 1989). Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve ayakta olmasın sağlayan Türk Milleti, bir bütün olarak devlete eşit uzaklıkta olan vatandaşlardan oluşmamaktadır. 

“ 10-18 Mayıs 1931 de toplanan 3. Büyük Kurultay “Cumhuriyet Halk Fırkası” için yeni bir dönemin başlangıcım oluşturdu. O güne kadar bir programı dahi olmayan parti, daha önceki kurultayda (1927) kabul edilen Cumhuriyetçilik, 
Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik ilkelerine Devletçilik ve inkılapçılığı da ekleyerek 6 
Ok’u tamamladı. Parti Genel Sekreteri Recep Bey (Recep Peker), devletçilik, inkılapçılık ve halkçılık üzerine geliştirdiği totaliter ve faşizan görüşleri topluma be nims etmek için yukarıdan aşağıya örgütlenen ve toplumun bütün kesimlerini içine alacak bir model geliştirdi. CHF içinde “Halk Hatipleri Teşkilatı” m kurdu. Peker daha önce kurulmuş ve etkinlikte bulunan bütün kuruluşları aynı modelin içine sokmak istiyordu. Bu amaçla kurultaydan önce, 10 Nisan 1931 de toplanan “Türk Ocakları” kongresi CHF’den aldığı emir sonucunda kendi örgütlerini kapatmaya ve partiye katılmaya karar vermişti. 1 Çünkü, devletin kendisinin dışında herhangi bir 
iktidar odağının bulunmasına tahammülü bulunmamaktaydı. Nitekim, daha sonra 10 
Mayıs 1935 de “Türk Kadınlar Birliği” ve 10 Ekim 1935’de “Türk Mason Demeği” çalışmalarına son verecekti. (...) 1932 de kumlan “Halkevleri” ise partili ve partisiz herkesi CHF’nin ilkeleri doğrultusunda biraraya getirmek isteyen kuruluşlardı. Bir eğitim yuvası olarak düşünülen bu örgütlerde ‘imtiyazsız ve sınıfsız’ , birbirini seven insanlar yetişecekti. Aslmda bu örgütler aracılığıyla halk devletin, dolayısıyla partinin denetiminde tutulmak isteniyordu.” (Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler 

1 Türk Ocaklarının gerek ideolojik yapısı, gerekse faaliyetlerinin niteliği açısmdan tartışmaya açılması 
1928’den sonra başlamıştır. Bu dönemde bir yandan Cumhuriyet Halk Fırkası yönetimi tarafından özellikle taşrada ayrı ve güçlü bir iktidar odağı olarak görülmeye başlanması rahatsızlık yarattığı için kapatılmıştır (Bu konuda bkz. Füsun Üstel, İmparatorluktan Ulus devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları) 
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Ansiklopedisi, cilt 9:1916). Bu gelişmelere uygun olarak, 1931 parti programı ile birlikte, millet tanımı yapılacaktır; “Millet, dil, kültür, mefkure (ülkü) birliği ile birbirine bağlı yurttaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal topluluktur.” Bu tanım Ziya Gökalp’in formüle ettiği bir tanımdır (Parla, 1989). 

1935 yılındaki C.H.P programında ‘Parti, yurttaşlara hak ve ödev vermekte, 
kadm erkek ayırmaz. 5 ibaresi vardır ( Parla, 1989) Kadın ile erkeğin ayrılmadığı yegane alan ‘hak ve vazifenin 5 devlet tarafından sunulduğu alandır gibi görünmekle ve öyle ifade edilmekle beraber, vazife ve hak konusunda da kadın erkek ayrımcılığı mevcuttur. Çünkü, kadınların çoğunluğu hem haklarına hem de vazifelerine erkek aracılığıyla ulaşmaktadır. Devlet kadınlar üzerindeki kontrolünü, değişik statü ve rollerdeki erkekler aracılığıyla kullanmakta olduğundan dolayı, kadınların erkeklerle aym hak ve vazifeler çerçevesinde eşitlenmesi söz konusu değildi. Üstelik, kadınların ‘anne olarak çocuklarım yetiştirmesi 5 gibi temel, değişmez ve kadım kamu alanından uzaklaştırıcı bir vazifesi vardı. Devlet tarafından, özellikle yerine getirmesi istenilen bu temel vazife, kadım temel haklarından alıkoyduğu gibi, erkek ile aralarındaki toplumsal işbölümü ayrımını da getiriyordu (Kandiyoti, 1998:12-114 ). Cumhuriyet dönemindeki ve günümüzdeki kadm çalışmalarına baktığımızda çoğunda kadının hem anne hem eş hem meslek sahibi hem aktif vatandaş olarak kendisine uygun görülen ahlak kodlan ve toplumsal yaşam biçimi içinde hayatım idame ettirmesi görüşü hakimdir. “Kuvvetli erkeğin” karşısında “zayıf 5 kategorisine konulan kadından imkansızı başarması istenmektedir. Vatandaşlık haklarının hem toplumsal hem de siyasi alanda birlikte tezahür etmesi gerektiği, toplumsal koşullar uygun kılınmadan siyasi hakların manasız olduğu gerçeği gözardı edilmektedir (Yuval-Davis, 2003:171-174). “Modem ulus-devletin” kurulduğu bir çok ülkede olduğu 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gibi Türkiye’de de, kadınların varolma şekli açısından, modem öncesinden farklı bir toplumsal örgütlenme biçimi olduğu görüşü yanıltıcıdır. Geniş aile ve akrabalık ilişkileri, sadakat ve örgütlenme odaklan olarak kullanılmaya devam etmiştir. Siyasi, toplumsal medeni haklar bir vatandaşın ailevi-sınıfsal konumlanışına sıkı sıkıya bağlıdır. Geleneksel, toplumsal, ailevi ilişkiler devam etmekte ve kadm bu ilişkilere bağlı olarak verilen haklan kullanabilmekdir. Cumhuriyet döneminde kadınlara sunulan kanuni hakların ve bu haklann kullanılış biçiminin değerlendirilmesinde varolan toplumsal ilişkiler üzerinden yorum yapmak daha doğru olacaktır. 
Kadınlara hak verilip verilmemesi konusu genellikle dönemin koşullan ile ilişkilendirilerek olumsuzluklar haklılaştınlmaya ve meşrulaştmlmaya çalışılmıştır. 
Öncelikle kadınların toplumsal rol, satü ve faaliyetleri aile (toplumun en küçük temel birimi) içinde sınırlandınlmaktadır; aile içinde kadm kendi hayatım çok az belirleyebilmektedir. Aile içinde daha güçlü konumda olanlar (erkekler) kadınlan yönetmekte ve yönlendirmektedir. Medeni kanundaki maddeler erkeklerin bu yönetim ve yönlendirme işlevini desteklemektedir ve bu kanun Batıdan alınmıştır. 
Dolayısıyla kadının üzerinde bir yandan aile diğer yandan devlet (iktidar) baskısı söz konusudur. Esas itibariyle, kadınlann konumu ve durumu iktidann ve devlet ideolijisinin çıkar]an ile açıklanabilir. Dönemin koşullan gerekçe gösterilerek kadın ile ilgili olumsuzluklann haklılaştmlması, modemin kime göre yorumlandığının ve bu yorumdan doğan yanlışlıklamı saklanmasını sağlamaktan başka bir işe yaramayacaktır. 
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BÖLÜM II 


CUMHURİYET’İN ÖZGÜRLEŞEMEYEN KADINLARI 


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte, iktidar olanlar kurduktan yeni rejimin insanlarına, geçmişten koptuklanm ispatlamak ve iktidarlanm/güçlerini perçinlemek amacıyla yeni bir kimlik edindirme çabasındaydılar. Kurulan ulus ve edindirilmeye çalışılan kimlik, yeni gibi görünmesine rağmen, hayali ve yoktan varedilmiş değildir. “Modem öncesi (ulus-devlet öncesi), tasavvur dünyasından, uluslaşma sürecine taşman malzemenin uluslaşma ve modernleşme sürecindeki işleniş biçim(lerine)ine dayanır.” (Bora, 1995:10-12). Yeni bir ulus-devlet kurulduğunda varolan veya devralınan ‘nüfus’, nüfusun niceliksel ve niteliksel yapısı aynen devam eder. Tarih boyunca, hiç bir devlet veya toplum gökten inmemiş veya yoktan varedilmemiştir. Varolan nüfusun ekonomik, toplumsal, siyasi haritası, kimlik edindirme, değişme ve ilerleme yolunda yeni bir takım gerilimler/çatışmalar ve problemler ortaya çıkmasına neden olacaktır. Uluslaşma süreci, farklı kadınlık ve erkeklik kurgulamaları ve değişen yaşamsal pratikler getirmektedir. Bu kurgulama ve pratikler içerisinde yeniden üretilenler kadar, eskiden varolanın aynen muhafaza edilmesi de söz konusu olabilmektedir. Yeninin getirilmesi de, eskinin devamına karar verilmesi de iktidarın kararı ile olmaktadır ve varolan güç ilişkilerinin sürdürülmesine/meşru gösterilmesine hizmet etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde, Cumhuriyetin nasıl bir Türk inşam devraldığının yanısıra, devraldığı insanları (kadınlan ve erkekleri) nasıl ve hangi yolla dönüştürmeye çalıştığı ele alınacaktır. 
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Kadınların ve erkeklerin kimlik edinme serüveninde ortaya çıkan farklılıkların hangi esasda temellendirildiği önemlidir. Cumhuriyeti kuran ve yeni bir ulus-devlet oluşumunu sağlamaya çalışan erkek/aydın/bürokrat/askeri iktidar, batıdaki erkek egemen düzenden aldığı örnekle, kendi denetiminde, eski ataerkil ideolojiyi yeni koşullara uygun biçimde yeniden üreterek, “yeni kadın” imgesini oluşturmaya çalışmıştır. Cumhuriyet dönemi aydınlan arasında, doğuculuk/batıcılık konusunda görüş aynlıklan bulunmasına rağmen, buluştuklan ortak nokta; ataerkil cinsellik kalıplan içerisinde oluşan kadınlık ve erkeklik oluşumlanmn yeniden üretilmesidir. 
Diğer bir deyişle, istenen değişimin değişmeyen yüzlerinden bir tanesi, toplumsal cinsiyet anlayışıdır (Berktay, 1998:1-12). 

Çalışmamızın bu bölümünde, Tek Parti döneminin toplumsal cinsiyet anlayışının ve Cumhuriyet ideolojisinin toplumsal cinsiyet farklılıklarına bakışırım iki boyutunu ele alarak inceleyeceğiz. Ele alacağımız boyutlardan bir tanesi; Batı’nm ürettiği ve yaşattığı kadmsal ve erkeksel değerlerin birbirlerinden olan farklılıkları, diğeri ise Cumhuriyet düşüncesinin bu farklılıklara eklediği değerlerdir. Batı’nm ürettiği ve yaşattığı toplumsal cinsiyet değerlerini ve anlayışını ele almam ız ın nedeni, birinci bölümde anlatmış olduğumuz gibi, Türkiye Cumhuriye’nin kuruluş aşamasında varolan modemleşme/Batılılışma çizgisinin kabul edilerek hayata geçirilmeye çalışılması çabası. Cumhuriyet anlayışı, toplumsal cinsiyet anlayışım üretir ve yeniden yapılandırırken, bu modemleşme/Batılılışma aktarımı ile yetinmiyor; modemleşme/Batılılaşma ile gelen değerlere ek olarak, kendi özgünlüğünü/kimliğini korumak isteği adına, toplumsal cinsiyet farklılaşmasının pratiğe aktarılmasında kendi oluşturduğu bazı değerleri de ekliyor. Cumhuriyetin, toplumsal cinsiyet alanındaki, bu iki farklı aktarımı kimi zaman birbirini 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tamamlarken, kimi zaman da, toplumun ve insanların yaşam biçimlerin etkileyen, değer çatışmalarım üretiyor. 

A. “KUTSAL” VE “SEMBOL” KADIN 

“İnsan her türlü belirleyicilikten yalıtılmış bir boşlukta, mükemmel bir ‘no man’s land’ da değil , mutlaka belirli bir belirleyicilikler hiyerarşisinin hüküm sürdüğü bir ortamda devinmektedir.” (Cangızbay, 1989:69). Kadının kutsal ve korunması gereken —ve de kendini koruması gereken- bir varlık olarak kabul edilmesi ve toplumsal yaşamda bu yönde baskı görmesi de hem bir belirleyicilikler hiyerarşisi sonucunda hem de bu belirleyicilik hiyerarşisini gizlemek üzere ortaya çıkmaktadır. Kadının kutsal bir varlık olarak kabul edilmesindeki amaç, kadının korunması ve haklarına saygı duyulması değildir. Kadının her türlü belirleyicilikten uzak bir varlık olarak belirtilmesidir. Kadınların her türlü belirleyicilikten uzak olmalarının kabulü iki amaca hizmet etmektedir: 1) kadının da içinde yaşadığı belirleyicilikler hiyerarşisinin görmezden gelinmesi 2) kadının toplumsal yaşamında destek ve güç aldığı bazı modem ve geleneksel ilişki ve yaşantıların ortadan kaldırılması. 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılıkları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kadın- erkek ilişkileri, tüm toplamları kapsayan bir yöneten yönetilen ilişkisi olarak, tartışmasız bir siyasi iktidar ilişkisidir diyebiliriz. Bu ilişki içerisinde yöneten konumunda olan erkek, kadının ne olması ve ne olmaması hususunda karar veren kesim olmuştur. Verdiği kararların meşrulaştınlmasında zorlandığı zaman erkek/siyasi iktidarın başvurduğu en temel araç kadmm “kutsal” ilan edilmesidir. Bu anlamıyla kutsallık, hem kadma bir değer ve olumlu insani özellikler atfetmesi, hem 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de kadının erkeğe ait olan siyasi iktidar alanının dışında kalmasını sağlayıcı bir unsur olarak, önemli bir işleve sahip olmuştur diyebiliriz. Kadımn kutsallaştırılmasının içine oturtulduğu ve söz konusu kutsallaştırmanın en temel nedeni olarak kabul edilen, aile kurumu da, kadm kutsallığının en iyi izlendiği yerlerden biridir. Bu nedenledir ki, toplumsal cinsiyet farklılaşmalarının incelenmesinde kadın/aile/ulus- devlet üçlemesinin birlikte ele alınması kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki reform ve değişim önerilerine baktığımızda; erkek kimliklerinde olması istenen değişimlerle karşılaştırıldığında, kadınlara yapılan ideolojik müdahalelerin daha belirgin olduğunu, vatan-ulus-ahlak kodlamaları çerçevesinde, olmazsa olmaz şeklindeki savunulara sahne olduğunu görüyoruz. Osmanlıda reform dönemi boyunca, kadm ve aile üzerindeki tartışmalar, İmparatorluğun kurtarılma reçetelerinin içine her zaman dahil edilmiştir. îslami değerleri savunanlarda. Batılı değerleri savunanlar da, kadım toplumun ahlak ve namus göstergesi olarak ön plana koymaktadır. Eski Türk töre ve geleneklerinin Osmanlı döneminde yozlaştınldığı iddiasıyla ortaya çıkanlar, kadının çok eşlilik, boşanamama, eve kapatılması gibi pratiklerin yanlış olduğunu iddia ettiler. 
Cumhuriyet dönemi ise bu iddiayı, devletin resmi ideolojisi haline getirerek, toplumsal ve siyasi hayatı düzenleyen kuralların önüne koydu. Tek eşle evlilik, kadının aile içindeki hak ve vazifelerinin kanun önünde yazılı hale getirilmesi, boşanma hakkının elde edilmesi vb bir çok kanuni reforma rağmen, kadm ve erkek ilişkilerindeki ahlaki boyuta bakışta önemli değişiklikler olmamıştır. 
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Batıdaki iktidarlar, demokrasi, adalet ve eşitlik kavramlarının sembolik karşılıkları olarak daima kadın figürlerini kullanmışlardır. Örneğin, Cumhuriyet yalm ayak, ğöğsü bağrı açık, çekici saf ve elinde bayrakla koşan bir genç kız resmi ile sembolize edilir. Bu genç kızın oy hakkı olup olmadığı, siyasi iktidar içerisinde yer alıp almadığı önemli değildir. Cumhuriyet dönemine baktığımızda da aynı tür kadm figürlerinin hem soyut hem de somut olarak kullanımlarını görmekteyiz. Soyut anlamıyla heykellerde ve resimlerde Cumhuriyetin yeni kadımmn temsili vardır. 
Erkeğinin veya askerin yanında yer alan, mermi taşıyan, kağnı çeken cefakar köylü kadm sembolü oldukça fazla kullanılmıştır. Şehirli kadm ise, modem giyimi ile -ve de daha çok kapalı ve koyu renk bir tayyör olarak- erkeklerin yanında dimdik, elleri iki yanda yapışık, kaşları çatık olarak ileriye bakan kadm figürüdür. Bu tür şehirli kadm figürlerinde kadınların ellerinde çoğunlukla kitap bulunmaktadır. Kadm ailenin ve toplumun öğretmenidir, yani yeni ulus-devlet değerlerinin hem bekçisi hem de ileriye taşıyıcısı görevini önce aile içinde, sonra toplum içinde üstlenmesi söz konusudur. Kadının “kutsal” olarak görülmek istenmesinin bir diğer ve en önemli nedeni de üstlendiği (daha doğru bir deyişle kendisine verilen) vazifeleridir. 
Öğrenici ve öğretici olan bu kadm tipi aynı zamanda ve kaçınılmaz olarak, en çok saygı duyulması ve korunması gereken bir yerdedir. Bulunduğu yer itibariyle de ahlaklı/faziletli/namuslu olmak zorundadır. Kadm, aydın bir anne olarak öncelikle kendi çocuklarım daha sonra da okullarda, memleketin çocuklarım yetiştiren bir toplum üyesi olarak görülüyordu. Kadının eğitim alması gerekliliğinin en temel nedeni de bu idi (Kandiyoti, 1998: 110-114). 

Kadınlık durumu, erkekler tarafından üretilmiş bir durumdur. Kadınlık durumunu belirleyen olgu, kadının belli bir rolü yerine getirmesi, içinde yer alması 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gerektiğine inanılan alandır. Buna karar veren, erkek siyasi düzendir. Kadının iktidar konumunda olması veya iktidar konumuna gelebileceği yolların açılması, kadının iktidarda söz sahibi olduğu veya olabileceği anlamına gelmez. Siyasi iktidar yeri gelince, kadının iktidar gücünün kullanıldığı bir alanda olmasma karar vermişse- öncelikle bunun erkek iktidarının meşrul aştırıl ması gibi bir amacı vardır- o zaman kadın o alanda, önceden saptanan belli bir rolü yerine getirmek üzere bulunabilir. 
Kadımn “kadın” olabilmesi için, erkeğin/siyasi iktidarın belirlediği alanlarda, aym iktidarın belirlediği biçim ve şartlarda yer alması gerekir. Kadının toplumsallaştırılması da bu yönde gerçekleştirilerek toplumsal ve kültürel alan ile siyasal alan arasında bir bütünlük oluşması sağlanmaktadır. Kadın kamusal alana girdiği andan itibaren, “kadınlıktan” uzaklaştığı farzedildiğinden bu alana giren kadınların üzerinde , “ahlak/namus ve fazilet” baskısının daha fazla olması doğaldır. 
Cumhuriyetin bekçisi ve taşıyıcısı Türk kadınının da kamusal alana girdiği andan itibaren, giyiminden davranışına kadar kendisini cinsiyetsizleştirme çabasına girmesi bu sebeptendir diyebiliriz (Akal, 1994:156-160). 

B. YURTTAŞ KADININ SOSYAL STATÜSÜ 

Türkiye’nin ulus-devlet oluşturma projesinde kadınların ve erkeklerin katıldıkları ve katılmadıkları siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanları, ‘Kadınlar ve erkekler, aym ulusal projeyi, aym vatan şuurları içinde yaşayan ve aynı ulus oluşumunda yer alan yurttaşlar olarak, ne ölçüde paylaşırlar?’ sorusuna yamt teşkil etmek üzere incelememiz gerekmektedir. Toplumsal kuruluşların ve kuramların birçoğu ile kadınların ve erkeklerin kurdukları ilişkiler birbirinden farklılık göstermektedir. Farklılık, kadm ve erkeğin kendi başlarına ürettikleri veya 


84 



karar aldıkları bir alandan kaynaklanmamaktadır. Üretim ve egemenlik ilişkileri ve ülkenin sahip olduğu zenginliklerin paylaştırılma ve faydalandırılma biçimi kadm ve erkek cinsleri arasındaki farklılıkların da üreticisi ve sürdürücüsü olmaktadır. 
Örneğin “özel ataerki” ataerkil ilişkilerin ev içindeki egemenliği olarak tanımlanırken, “kamusal ataerki” devletin ve istihdam ilişkilerinin egemenliğinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde “kamusal ve özel alan” ayrımı yapılmakta olmasına rağmen; bu iki alanın birbirinden ayrılması mümkün görünmemektedir. Çünkü toplumsal olan bir bütündür, kamu ve özel dediğimiz alanlar birbirinin içindedir. 
Toplumsal değişme dediğimiz süreç, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alandaki stratejilerin ve kararlann insan eliyle üretilmesi sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla toplumsal yaşamda “kamu” ve “özel” alan aynmı yapılması, insanın özel yaşamının ortak toplumsal kararlar dışmda zuhur ediyormuş gibi zannedilmesine yol açacaktır. 
“Ev içindeki egemenlik veya ataerki” dediğimiz alan, ev dışındaki ‘egemenlerin’ aldıklan kararlar ile belirlenmektedir (Kandiyoti, 1996: 169-177). 

Ulusal proje, kimin ulusal projesidir? Çalışma çerçevesinde, bu sorunun cevabım “erkeklerin projesi” şeklinde vermekteyiz. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin incelendiği bu çalışmada sorunun cevabı belli sınırlar içinde verilmiştir; kuşkusuz bu cevap tek cevap değildir, çünkü sorduğumuz soru çok boyutlu bir sorudur ve bu sorunun değişik boyutlarda ele alınarak incelenmesi mümkündür. Kadm sorunu sadece kadınla ilgili olmayıp, toplumun genel gidişinin de izlenebildiği bir siyasi mücadele alanıdır. Ulus-devlet için ailenin kurumsal değeri çok önemlidir. Ulusun biyolojik olarak üretiminin sağlanmasının yaraşıra, hatta daha da önemlisi ulus- devlet ideolojisinin yaygınlaşması ve kabulünü sağlayacak toplumsallaşma süreci bu kurumda gerçekleşmektedir. 
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Devleti “iyi ve sadık” vatandaşlarım yetiştiren aile kurumu içersinde, kadının rolü anne olarak çok önemlidir. Bu nedenle, Cumhuriyet döne minin vatandaş kadınını ele alırken aile ve aile içindeki kadın rolünün unutulmaması gerekmektedir. 
Kadirim yurttaş olarak sahip olduğu veya olması gereken haklar ile ev dışmdaki (kamusal) yaşamda yer almasının düzenlenmesi, aile içindeki yerine verilen anlam ile yakından ilintilidir. Kadınlar için iyi bir vatandaş olmak öncelikle iyi bir “anne” olmak ile eşdeğerdir; baba ise “ailesinin geçimini sağlayan, iş sahibi kişidir”. 
Modernleşme ve ulus-devlet İkilisinin ortak kabülü olan aile yapılanması, kadının ve erkeğin önceliklerini belirlemiştir. Cumhuriyetin ve Tek Parti döneminin politikalarında da bu genel düzenleme kabul görmüştür. Kadınlar önce annedir, ailenin ve çocukların ev içi düzeninden -ahlakından/eğitilmesinden/sağlığından- sorumludur. Ancak bu kadın, aile içi görevlerini öncelikli olarak yapmak, aile yaşantısına uygun ahlak normali çerçevesinde kalmak şartıyla, aile dışmdaki yaşamdan da uzak tutulmaz. Eğitim görmesinin gerekliliği öncelikle, aile içerisinde ulus-devlet vizyonunu yüklenecek çocukların (geleceğin vatandaşlarının) yetiştirilmesi içindir. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişin reddedilerek yeni bir ulus- devletin ortaya çıkması iddiasında olması nedeniyle; insanların bir “ulus” çatısı altında birlik ve beraberlik içinde yaşamalarının meşru zeminini sağlamak büyük oranda devlete düşmüştür. Devlet “ulusal bilincin” oluşması ve yerleşmesi için, kurumlar aracılığıyla yoğun bir siyasal toplumsallaşmaya başvurmak zorunda kalmıştır. Aile kurumun un ve aile kurumu içindeki kadının durumu ve görevlerinin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Devletin yapacağı, yeni ulus-devlet ilkelerini, kabullendirme, onaylatma ve sürdürme işlevini aile kurumu ve ailenin ‘annesi’ kadm yürütecektir (Şerifsoy, 2000: 159-186). 
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Bir ulusun üyesi olmakla, bir ailenin üyesi olmak birbirine denk iki olgu olarak düşünülmüştür. Özellikle, ulus-devlet kurucuları ve iktidarlarını ulus-devlet içerisinde meşrulaştırmaya çalışan kesim açısından bu denklik düşüncesi oldukça önem taşımaktadır. Aile, ev, vatan, aidiyet, sınırlılık, ahlaki yükümlülük, biz duygusu kavramlarının tümü ulus-devlet ideolojisinin meşruiyetinde önem kazanmaktadır. 
(Hobsbavvn, 1993; Leca, 1998). Ulus devlet kurucularının ulusu aileye benzetme eğilimlerini Joane Nagel, toplumsal cinsiyet farklılaşmasını da gösterecek şekilde çok güzel ifade ediyor: “...ulus, kadın ve erkeklerin ‘doğal’ rollerini oynadıkları başmda erkek reis bulunan bir ailedir. Kadınlar (...) ulusçu hareketlerde ve siyasetlerde tahakküme uğrarken, ulusun anneleri olarak merkezi, sembolik bir yer işgal ederler” (Nagel, 2000: 77-81). 

Yurttaş kadımn sosyal statüsünü incelerken yukarıda anlatmış olduğumuz Tek Parti dönemi ideolojisinin sembolleri ile düşünmemiz gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde milletini önceleyen bir devlet anlayışının olması ve Türk milletinin devletinden aynlamazlığı “yurttaş kadımn” statüsünü de belirleyici öğeler olmuşlardır. Ödevler ile yüklenmiş Cumhuriyet militanı yurttaş kimliğini erkeklerden daha çok kadınlar yüklenmişler, hatta kendilerini ispat etmek adına, daha fazla yüklenmişlerdir (Kadıoğlu, 2002:258-261). Batılılaşan ve modernleşen kadımn kendiliğinden özgürleşeceği varsayımı, Cumhuriyet ideolojisinin temel kabullerinden birisidir. Yani, yapılmak istenenler zaten Türk’te mevcuttur, onları uyandırmak ve hayata geçirmek görevi iktidarındır; iktidar bu görevini yerine getirdiğinde, halkı uyandırdığında, uyanma ve dönüşüm hiç itirazsız kendiliğinden gerçekleşecektir. 
Halbuki, kadınların ezilmişliği tarihin belli bir döneminde ortaya çıkan koşulların sonucuysa, bu koşulların sona ermesi kadınlan da kurtaracaktır. Kadın-erkek 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eşitsizliği diğer toplumsal eşitsizlikler ile eşdeğerdeyse, söz konusu toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldıran bir sosyal yapılanma kadm-erkek eşitsizliğine de son verebilecektir demektir. Ama tam tersine toplum kadm-erkek eşitsizliği üzerine kurulmuşsa, toplumsal dönüşüm ve reformları kadınların durumunda köklü ve belirgin değişiklikler ortaya çıkarmayacaktır. Kadm mücadelesinin zorluğu ve imkansızlıkları buradan kaynaklanmaktadır. Hemen hemen her toplum tipinde siyasi iktidar kadına karşıdır ve kadını dışarıda bırakmıştır (Akal, 1994). Cumhuriyet döneminin iktidarı da aym şekilde, kadım dışlayarak ya da en azından, iktidara dahil etmeyerek kurulmuştur. 

Kendiliğinden gerçekleşmesi beklenen dönüşümler, kadınlar söz konusu olduğunda gerçekleşmediği gibi, gerçekleşebileceği durumlara da iktidar müdahalede bulunmuştur. Cumhuriyet ‘y c m kadın’dan, toplumun gelenek ve göreneklerine ters düşmeyecek ahlak ve fazilet timsali olabilecek bir çizgi tutturmasını istemiştir. 
Erkeklerin şapkası ve kravatı şart koşulurken, kadınların peçesi ve çarşafı sadece sözde kalmış, kanuni herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. Müslüman anlayıştaki cinslerarası ayrım, kadınların üzerinde farklı bir biçimde yeniden kurulmaya çalışılmıştır. Kadınların statüsü (toplumsal konumu), bu yönüyle bakıldığında tektipleştirici ulusalcılık anlayışının yanısıra, dini ve ataerkil öğelerle bezenerek, tanımı belirsiz bir hale gelmiştir diyebiliriz (Saktanber, 2001:326). 

C. CUMHURİYET’İN TARİHSEL DÖNÜŞÜMLERİNDE KADIN 

Cumhuriyetçiler de kadınlara, Osmanlı İmparatorluğu’mun çöküşünden 

hemen önceki bakış açısıyla bakıyorlar ve kadınlan toplumsal projelerinin nesnesi 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olarak görüyorlardı. Bir yandan kadınlan kamusal alana yönelmeye teşvik ediyorlar öte yandan da kadım aile sınırları içindeki rolleri ile tanımlıyorlardı. 1923 tarihi ile başlayan ekonomik, politik ve toplumsal reformlar ile Cumhuriyet öncesine göre daha planlı, programlı ve radikal bir Batılılaşma süreci başlamış oldu. Bütün değişim ve dönüşümlere rağmen kadın bir toplumsal projenin nesnesi ve aile biriminin temel ve değişmez üyesi olmaktan kurtulamadı. 

1924 yılında. Halifeliğin kaldırılması, Osmanlı Hanedanının yurtdışına 
çıkarılması, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) lağvedilmesine ilişkin yasalarla birlikte Millet Meclisi tarafından kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun yürürlüğe girmesi eğitim alamndaki en önemli reformlardan biri olmasının yanında, geçmişten kopuşun ilk adımıydı. Bu kanun ile birlikte bütün eğitim kurumlan Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış oluyordu. Eğitimde amaç ve denetim birliği sağlanmak istenmişti. Eğitim, Cumhuriyet yeniliklerinin ve ilkelerinin devamının sağlanması açısından çok önemli bir işleve sahip olarak görülmekteydi. Eğitim sadece kalkınma ve bilim de ilerlemenin bir aracı değildi, aynı zamanda politik sosyalizasyon aracıydı. Eğitimin denetiminin sağlanması ile ‘milletin düşünce ve duygu bakımından birliği’ de güvence altına alınmış olacaktı (Kaplan, 1999:160-16). Bu eğitim reformunun kadınlar açısmdan önemi büyüktü. 
Artık kız ve erkek tüm Türk çocukları için ilk öğretim zorunlu hale gelmişti. 
Mustafa Kemal, “Milletimizin, memleketimizin darülirfanlan bir olmalıdır. Bütün memleket evladı kadın ve erkek oradan çıkmalıdır” diyerek, kız çocuklarının da erkek çocuklar ile birlikte aynı okullarda eğitim görmesi gerektiğini özellikle vurgulamıştır (aktaran Caporal, 1978:237). 1928 yılında Latin alfabesinin kabulu, Türkiye’deki Cumhuriyet rejiminin geçmişle bağlarım dil ve kültür açısmdan 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koparma kararının en önemli uygulamalarından bir tanesidir. Kabul edilen yeni harfler ve alfabenin okuma-yazma oranım çok hızlı artırması beklenmiş ancak gelişmeler beklentiler yönünde olmamıştır. Ulus mektepleri kurularak okuma- yazma oranının artırılması gayreti tekrarlanmıştır. Ulus mekteplerinde eğitimli kadınların görev alarak çalışmaları istenmiş ve teşvik edilmiştir. 1926 yılında kabul edilen (İsviçre’den aynen alman) Medeni Kanun, kadınların evlenme, boşanma ve mirasdan faydalanma gibi konularda haklarını elde etmelerini sağladı ise de, kadının ev ve aile kararlarında kocasına bağımlılığım getirmiştir. 

1930 yılı kadınların belediye seçimlerine katılma hakkının tanındığı 
yıldır.Bu hakkın kadınlara tanınması için toplumsal ve siyasal düzeyde herhangi bir tartışma ortamının olmadığı görülüyor. Mustafa Kemal’in emri ile ani olarak meclise sevkedilen kanun tasarısı, sadece lehte yapılan tartışmalar ile, kabul ediliyor. 
Batı’nın karşısında demokratik olduğunun ispatına girişen Cumhuriyet yönetimi topluma bazı ‘demokratik haklar’ı vermek konusunda karar almıştır. Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi de bu amaca hizmet eden bir adımdır. Kadınların bir kez daha demokratikleşmenin ve Cumhuriyet’in aracı ve ‘sembolü’ olmuşlardır (Tekeli, 1982:210-215). 1934 yılında kadınların milletvekili seçme ve seçilme haklarını elde etmeleri de aynı şekilde cereyan etmiştir. Nitekim, “1935’de kurulan beşinci Meclis’e 18 kadın milletvekili girerek, Türkiye’nin demokratik yolda ilerlediğinin ve rejimin tek partiye dayalı faşist bir rejim olmadığının simgesi olmuşlardır” (Tekeli, 1982: 217). 

Cumhuriyet’in tarihsel dönüşümlerinde kadının, siyasal ve toplumsal haklarım elde etmek ve kullanmak için değil, demokrasiyi simgelemek ve Türkiye’nin Batı manzarasını tamamlamak için vardı. 
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a) Anayasa ve Kadın 


Bir ulus-devletin anayasasının olması, varlık olarak kendi başma birşey ifade etmez. Çünkü bir anayasa özgürlükleri genişletici ve güven altına alıcı bir anlayışa sahip olabileceği gibi, çok katı totaliter bir düşüncenin yansıması da olab ilir . 
Anayasanın içinde üretildiği rejimin nitelikleri anayasayı bağlayıcıdır. Ülke içinde anayasal kuramların bulunması ile kuramların anayasal olarak kabul görmesi tek başma anlamlı değildir. Her yönetim kendine uygun kurumlan anayasal, rejim karşıtı olarak değerlendirdiği kurumlan ise anayasa dışı olarak kabul edebilir. 
Anayasa devletin zihniyeti ve rejimin gerekleri ne kadıma müsade ediyorsa o kadanyla varlık gösteren bir araçtır diyebiliriz. Anayasal olmak toplumsal meşruiyeti garanti edemez. Ancak eğer bir rejim toplumsal konsensüse dayanmaktaysa, o zaman anayasal olamn aynı zamanda meşru olduğu öne sürülebilir. Bu bağlamda Tek Parti dönemindeki 1924 Anayasası’na baktığımızda, arkasındaki siyasi zihniyetin solidarist korporatist anlayıştan etkilendiğini, dolayasıyla birlik-bütünlük, milli dayamşma ve toplumsal sınıfların tek bir ulusal çıkar etrafında bütünleşmesi vurgusunu taşıdığını söyleyebiliriz (Erdoğan, 2003:60). Erdoğan’ın (2003:63) saptamasıyla; “Anayasa’mn demokratik ruhuna rağmen, siyasal sürecin fiili işleyişi otoriter bir yönetimi işaret ediyordu. Hatta, laikçi modernleşme poli tikasının toplumsal yapı ve kültürün dönüştürülmesinin bir aracı olarak kullanılması ölçüsünde, tek-parti yönetiminin totaliter bir ruh taşıdığı da söylenebilir” 

ikinci Meclis’in 13. toplantısında 1924 Anayasası tartışılarak bir takım değişiklikler öngörülmüştür. Anayasanın 10. maddesi tartışılnken “Her Türk , milletvekili seçilme hakkına sahiptir” hükmü hakkında söz alan bazı milletvekilleri 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“her Türk” ibaresinin kadınlan da içerdiğini savunarak bu durumun açıkça anayasada belirtilmemesini önermişlerdir. Yapılan tartışmalar sonucunda, kadınların eklenmesi önerisi reddedilerek, madde daha katı bir hale getirilmiştir: “Her erkek Türk milletvekili seçimine katılmak hakkına sahiptir” (aktaran: Tekeli, 1982:214-218 

Cumhuriyet dönemindeki toplumsal reformların birçoğunda “cinsiyet sorunu olarak kadın” özel olarak yer almış, bir kısmında ise yapılan reformlardan kadınlar da dolaylı olarak yararlanmışlardır. Geleneksel ve dini kurallara dayalı toplumsal örgütlenme ve oluşumların, kadm ve aile konusunda önemli engeller oluşturduğu gözönüne alınarak, öncelikle dine ve geleneğe dayalı toplumsal örgütlenme ve kuralların (kuramların) ortadan kaldırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bir anlamda eski ile yeninin koptuğu, bölündüğü veya kırıldığı yerler, cinsel kimlikler alanına odaklanmış, özellikle de “kadm” kimliğinin yemden kurgulandığı alan olmuştur “Ayaklarının altındaki zemin kayganlaşırken, tutunduğu dal ise, Batıdaki modemleşmeci (erkek) kardeşinin yaptığı gibi, kendi denetiminde bir ‘yeni kadın’ imgesi yaratmak ve yeni koşullar altında bile değişmeyen birşeyler olduğunu kanıtlamak üzere eski ataerkil ideolojiyi yeni koşullara uygun biçimde yeniden üretmek olmuştur” (Berktay, 2002:275-276 ). 

Eğer biz toplumsal cinsiyeti, kadınlık ve erkeklik kalıplarını incelemek istiyorsak, toplumsal sınıflan ve ulus olma sürecini içeren iktidann tarihsel analiz in i yapmak durumundayız. Çünkü modernleşme, modernleşmenin yapıldığı yer ve modernleşmeyi gerçek! eştirenler açısından büyük farklılıklar göstermektedir. 
Modernleşme teorilerini incelediğimizde, bu teorilerin ve bu teorilerin hayata geçirilmesindeki pratiklerin kadınlık ve erkeklik alanlarını ayırdığım ve erkekliğe 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öncelik ve ağırlık tanıdığını görürüz (Davidoff, 2002; Hail,1993; Nagel, 2000;Yuval-Davis,1993). Türk modemleşmeside kadına ve erkeğe yüklediği özelliklerde bu ayrımı yansıtmıştır. Kadm veya erkek olmanın biçimlendirilmesindeki kural ve sınırlar, daha önce din ve gelenek tarafından belirlenirken daha sonra modernleşmeye çalışan bir ulus-devlet tarafından belirlenmiştir. Ancak, geleneksel kadm erkek rolleri modernleşmeye rağmen devam etmiştir. Burada iki önemli neden vardır. Birincisi, Cumhuriyet dönemi iktidarlarının OsmanlI’dan kopuk olmaması, İkincisi ise, cinsel kimliklerin belirlenmesinin bir iktidar göstergesi olarak görülmesidir. “Yeni ulus-devletin ataerkilliği, kadınlık metaforundan, hem modernleşme amacı açısından hem de milli birlik ve düzenin sağlanması açısından simgesel bir öge olarak yararlanır. Kadınlar hem cemaat merkezli (geleneksel), hem de devlet merkezli (modem) politikaların nesneleri durumundadırlar ve bu nedenle bütün toplumsal geçiş dönemlerini her iki cins açısından farklı şekillerde okumak mümkündür.” (Berktay, 2002:277). 

Cumhuriyetin kurulma aşamasında ve Tek Parti Döneminde eğitim, siyaset, ekonomi alanında aldığı kararlara ve çıkardığı kanunlara bakarak “yeni ve modem kadının” nerede durmasının istenildiğini ve cinsel kimlik tanımlamalarını tespit edebiliriz. Bu tespiti yaparken, kuralların ve kanunların toplumsal hayata geçiriliş biçimlerine ve yaşam pratiklerine de bakmamız gerekmektedir. Çünkü, Cumhuriyet ideolojisi kadım “yurttaş” olarak konumlandırmak istiyor ama toplumsal talebin bu yönde evrilmesi için bir katkıda bulunmuyor. Cumhuriyet ideolojisinin böyle bir katkıda bulunmamasının temel sebeplerinden biri; Batıdaki modem kadm ve erkek rolleri ile ilgili çok fazla bir bilgisinin olmaması ve getirdiği kanuni değişimlerin toplumsal olarak nasıl dönüşümlere yol açabileceğinin farkında olmaması -daha 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doğru bir deyişle toplumsal dönüşümün nasıl olacağı gibi bir derdinin olmaması. 
İkinci ve birincisinden daha önemli sebep ise; kadınların toplumsal taleplerinin ulus- devlet ideolojisi ile çatıştığı zamanlarda da “milli birlik ve beraberliği bozucu” bir unsur olarak addedilerek ve reddedilmesi. Şerif Mardin’in de (1990) belirttiği gibi Batılılaşma ve modernleşme çabalarının bilinçli ve gönüllü katılımcıları olduklarından derin şüpheler duyulan toplum üyeleri. Cumhuriyet’in hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi gereken bir kitle, bir yığın olarak tasavvur ediliyordu . 

İşte bu yüzden kadınların bir vatandaş olarak istedikleri hak ve talepler, örgütlenme çabalan, diğer tüm sivil girişimler de olduğu gibi “devletin tek egemen ve ayncalıklı özne” olma konumunu sarsacak bir tehdit olarak görüldü. “Tehdit” unsuru. Tek Parti Döneminde en keskin sınırlarını çizdi ve bugünlere kadar gelerek aynı şekliyle devam eden bir süreç oldu. Toplumsal cinsiyet de dahil olmak üzere her türlü farklı görüş ve yaşantı isteği, bu “tehdit” unsuru içinde eritildi ve yok sayıldı. 

Cumhuriyetin ilk yıllannda kısmen ihtiyaç duyulan birlik-beraberlik ve aydın-bürokratlann yolgöstericiliği büyük önem arzederken, bu özellikler bugüne kadar tüm alanlarda sürdürülmeye devam edildi. (Türkiyenin bir türlü çağdaş uygarlık seviyesine ulaşamadığı, çağdaş uygarlık seviyesine Türkiye’yi ulaştıracak olanlar tarafından, her seferinde yeni anlamlar yüklenerek ve kapsamı değiştirilerek sürekli dile getirildi.)Mustafa Kemal, Cumhuriyetin kurulmasında, devlet seçkinlerinin ve aydınların, çağdaşlaşma (medenileşme) yolunda topluma öncülük etme misyonunu, halkın bu süreci kendi irade ve bilinciyle yürütmeye başlayacağı 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zamana kadar devam ettirmelerini öngörmüştür (Kaliber, 2002: 107-117). Öncülük ve bilinçlendirme birer araç iken amaç haline getirilmiş ve süreklilik kazandırılmıştır. 

Tek Parti dönemindeki yönetici kadro, “ulus” temelinde kurmaya çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişme ve değişmesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bir dizi toplumsal reform projesini hayata geçirmek istemiştir. Dine dayalı toplumsal örgütlenme zincirini kırmaya çalışırken, en kuvvetli halkanın aile ve kadm olduğundan yola çıkarak, bu konuda ısrarlı ve düzenli bir çaba sergilenmiştir. 
Ancak, Cumhuriyet döneminin kalkınma ve Batılılaşma projeleri, toplumdaki smıt7güç ilişkilerini, aile içi işbölümünü, vatandaşların sahip olduklan/olmadıkları her türlü donamım, bölgesel/şehirsel her türlü gelişim dengesizliklerini gözardı ederek yürürlüğe konulmuştur. Varolan Türkiye manzarası hesaba katılmadığında, modernleşme insan ilişkileri açısından yansız bir süreçmiş gibi algılanmıştır. Türk devleti, eviçi ataerkilliğin meşruiyetini, Medeni Kanun ile değiştirerek, kadınlan vatandaş tanımı içine alarak, dolaylı olarak da olsa kırmıştır. Ama bir yandan da, istihdam, eğitim ve sosyal güvenlik alanlarında toplumsal cinsiyete dayalı aynmcı uygulamalar devam etmiştir (Kandiyotu, 1996:70-171). Kadım evinin dışında koruyacak ve destekleyecek olan kurum ve kanunlar bulunmadığından, kadının aile dışındaki yaşama katılımında, toplumsal gelenekler ve “ataerkil zihniyet” etkili olmuş, “vatandaş” olarak yaşamaya kalkışmaları (tanınan kanuni haklar çerçevesinde) kadınların hayatım zorlaştırıcı hale getirmiştir. Bu nedenle, Cumhuriyetin kadm ve aile ile igili projeleri ve reformları, bir çok yeninin başlangıcı gibi görünmesine rağmen, ilerleyen tarihsel süreç içersinde cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığı pekiştirmiş ve yeniden üretmiştir. 
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b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Latin Alfabesinin Kabulü 


Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yapılmak istenen, eğitimde bilimsel bir tekel kurup genel eğitimde dinsel etkileri dışlamaktır. Bu amaç Mustafa Kemal ‘in Öğretmenler Birliği Kurultayı’n da 15 Temmuz 1921 günü yaptığı açış konuşmasında açıkça ortaya konulmuş ve bu anlayış giderek pekiştirilmiştir. 
Tevhid-i Tedrisat ile getirilen anlayış, “bilimin” her alandaki rehberliği ve bu 
rehberliğin yasallaşmış biçimidir (Altunya, 1999:216-217 ). Mustafa Kemal’in 1924 
yılında yaptığı bir konuşmada dini hurafelerden ve kültürümüze uymayan beynelmilel düşüncelerden, eğitim alamnda uzak kalmamız gerektiği vurgulanmıştır: “Eğitim kelimesi yalmz olarak kullanıldığı zaman, herkes kendine göre bir anlam çıkarır. Ayrıntıya girişilirse eğitimin hedefleri, amaçlan çeşitlenir. Mesela dini eğitim, milli eğitim, beynelmilel eğitim...Bütün bu eğitimlerin hedef ve gayeleri başka başkadır...Yeni Türk Cumhuriyetinin yeni nesle vereceği eğitim milli eğitimdir” (Atatürkçülük, Birinci Kitap:290, aktaran Kaplan, 1999:139). Bu konuşmada milli eğitim, hem dini eğitimin hem de entemasyonalist eğitimin açıkça karşısına konulur. Yeni Türk milli eğitim ideolojisi hem eski devrin dini eğitimini hem de milli karakterimize aykırı olduğu iddia edilen entemasyonalist eğitimi reddeder. Milli eğitim Türk milletinin çocuklarına, milletine ve devletine sahip çıkmayı ve devletine düşman olanlarla mücadele etmeyi öğretmelidir (Kaplan, 1999: 140-142). 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924’te 430 sayılı yasayla, halifeliğin kaldırılması, Din İşleri ve Vakıflar Bakaanlığı’mn lağvedilmesi ile eşzamanlı olarak 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çıkarılmıştır. Mustafa Kemal 1922’de Meclis’in açılışım yaparken; “memleket evlatlarının hep birlikte ve eşitlikle kazanmaya mecbur oldukları bilgi ve fen vardır. 
Yüksek meslek ve ihtisas sahiplerinin ayrılabileceği öğretim derecelerine kadar eğitim ve öğretimde birlik, içtimai heyetimizin ilerlemesi ve yükselmesi bakımından çok önemlidir” (Söylev ve Demeçler, 299-230) diyerek bu tür bir kanunun çıkarılmasının gerekliliğinin nedenlerini önceden belirtmiş olmaktadır. Bu kanunla birlikte medreseler kaldırılarak, bütün eğitim kurumlan Maarif Vekaleti’nin yetkisi altma alındı. Mustafa Kemal, 31 Ocak 1923’de medreseler konusunda yaptığı bir konuşmada eğitimin birlik fikrini şöyle ifade etmiştir: “Ulusumuzun, ülkemizin kültür evleri bir olmalıdır. Bütün ülke çocukları kadm ve erkek aynı biçimde oradan çıkmalıdır. Ama nasıl ki her hususta yüksek uğraş sahipleri ve uzmanlar yetiştirmek gerekliyse, dinimizin felsefi gerçeklerini inceleme, araştırma , telkin bilimsel ve teknik gücüne sahip olacak seçkin ve gerçek bilginleri yetiştirecek yüksek kurumlara sahip olmalıyız” (Söylev ve Demeçler, 230). Mustafa Kemal’in bu sözlerinden, eğitim ve kültürün laikleştirilmesi çabalarında kadm ve erkek arasındaki statü farklılıklarını ortadan kaldıracak koşulların da birlikte yaratılması konusunu düşündüğü anlaşılmaktadır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yasa yoluyla, kadınlara verilen hakların ilk adımı atılmış olmaktadır. Bu kanun ile kız ve erkek çocuklarının bütün eğitim aşamalarında birlikte eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak amaçlanmaktaydı. Tevhid-i Tedrisat ile yapılmak istenen “milletin düşünce ve duygu bakımından birliğini” güvence altma almak ve “yekpare bir millet yaratmak” olduğundan, kadm ve erkek ayrımı yapmak zaten mümkün olamazdı. 

Mustafa Kemal, kadının eğitiminin önemini şu sözlerle aktarmıştı: “Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir. Bugünün gereklerinden biri de, 


97 


kadınlarımızın her hususta yükselmelerini temindir. Bu sebeple kadınlarımız da bilim ve teknik bilgi sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün eğitim kademelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar toplum hayatmda erkeklerle beraber yürüyecek, birbirinin yardımcısı ve koruyucusu olacaklardır” (A.S.D. II, :85-86). 

Kadınların bütün eğitim kademelerinden geçmeleri ve erkeklerle eşit eğitim almalan “ erkekleri anlayabilmeleri ve onlara yardımcı olabilmeleri” anlayışı ile gerekçelendirilmiştir. Kadınların aldıkları eğitim dahilinde, yetenekleri elverdiğinde kendi istedikleri mesleki alanda çalışabilecekleri hususunda en ufak bir söz edilmezken; iyi eğitimli annelerin “Türk devrim ve modernleşmesini iyi anlayıp yorumlayarak” bunu yetiştirdikleri çocuklara aktarabilecekleri ve böylece Türk Cumhuriyet reformlarının sürekli olabileceğinin altı önemle çizilmiştir. Kadınlar için öngörülen, koruyucu, aktarıcı, sürdürücü, uygulayıcı, yardımcı, destek verici vb. 
ikincil roller ve statüler, yaşamın bütün alanlarında ön planda olmuştur. Her ne kadar kadınların erkeklerle aynı eğitimi görebilmeleri ve bilgiyi aynı düzeyde elde edebilmeleri gerektiği görüşü belirtilmiş de olsa, kadmdan daima “edinilen bilgi ve alman eğitimin” yapıcısı-kurucusu değil, aktancısı-uygulayıcısı olması istenmiştir. 
Bu durumdan daha da önemlisi, eğitim olanaklarından yararlanan kadın kesiminin nüfus içerisindeki or an ı nı n çok az olmasının gözden kaçırılmasıdır. Kırsal kesimdeki kadınların çoğunluğu ile alt sosyo-ekonomik seviyede bulunan kadınlar. 
Cumhuriyetin eğitim reformlarından ya hiç yararlanamamış, ya da ilkokul düzeyi ile yetinmek zorunda kalmışlardır. Çalışmamızın üçüncü bölümünde incelediğimiz, “Eğitim Alanında Kadın” başlığında yer alan, eğitimin kadm erkek arasındaki dağılım manzarasına baktığımızda, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kadınların eğitim konusunda pek fazla katkıda bulunmadığım söyleyebiliriz. Kadm ve erkeğin aym 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şekilde, aynı okullarda en üst seviyeye kadar okumasının amaçlanması hususu sadece kanunlarda kalmış, gerçek yaşamda karşılığım bulamamıştır. 

1928’de Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kabülü, hem dinin etkilerin eğitim alanındaki etkilerinin azaltılmasına ve hem de laikliğe hizmet eden bir dönüşüm olmuştur. Alfabenin değiştirilmesi, okuma-yazma sorununu bir anda çözülebilecek sihirli bir araç gibi görülmüş, “En nihayet, bir yıl, iki yıl içinde bütün Türk toplumu yeni harfleri öğrenecektir” diye süre de, tayin edilmiştir. (Kaplan, 1999:158-160). Latin alfabesinin kabulu ile birlikte, varolan ve arap alfabesiyle okuma-yazma bilen nüfus çoğunluğu bir anda, okumaz ve yazmaz konuma düşmüştür. Daha da önemlisi, bir halkın geçmişini unutması ve gelecek nesillere aktaramaması gibi bir tehlike de ortaya çıkmıştır. Toplumun “ortak hafızası” kaybolmuştur, daha doğrusu insanlar, ortak hafıza ile yeni üretilen yaşam pratikleri arasında bir yerde kalmışlardır. Bu olumsuzluğun önemli bir yansıması da kadınlar üzerinde olmuştur. Kadınlar, geçmişte yapılan kadın çalışmalarının ve söylemlerinin öğrenilmesi konusunda zorluk çekmişlerdir. Ülkenin varolan kültürel ve toplumsal değerlerinin üretildiği alan olan, aile ve kişi yaşantıları, yeni yazı ile birlikte kesintiye uğramış, yaşanılanı öğrenerek yeni yaşantıya ekleme yapmak düşüncesi ortadan kalkmıştır. Kültürün sürekliliği ve öğrenilerek aktarılması konusu, toplumlar için önem taşımaktadır; ancak yeni nesli yetiştiren ve toplumun temel birimi olan aileyi, ne pahasına olursa olsun birarada tutma görevini üstlenen kadınlar açısından daha da büyük önem taşımaktadır. Siyasi iktidar alanına alınmayan ve toplumsal, kültürel hayat alanı ile bilgileri sınırlandırılan kadınlar, toplumsal-kültürel kesinti ile birlikte erkeklere göre düşünsel planda daha fazla zarar görmüşlerdir denilebilir (Özyürek, 2001). 
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Ekonomik, toplumsal, eğitimsel, siyasal, kültürel birikimlerin dönüştürülmesinin sonucunda kadının da bunlardan faydalanarak, “eski ve geleneksel”den kurtulacağı savının yanlışlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kadın- erkek her vatandaşın okuması, yazması, meslek edinmesi, siyasal ve toplumsal hayattaki yerini alabilmesi amacıyla gerçekleştirilen iki önemli dönüşüm -Tevhid-i Tedrisat ve Latin Alfabesi- kadm üzerindeki geleneksel erkek hakimiyetinin ve kadınla ilgili toplumsal ve ahlaki yargıların aynen devam ettirilmesi nedeniyle “vatandaş kadm” projesine, arzu edilen eşitlikçi oranda yansımamıştır. Kısaca, ortadan kaldırılmaya çalışılan kadm üzerindeki “dinsel baskı ve hakimiyet”, “milli baskı ve hakimiyete” dönüşmüştür. Kadının terbiye edilmesi ve ev/aile içerisine hapsedilmesi düşüncesi, yasalarla dinsel kodlar dışına çıkarılmış, yeni kodlar altında zihniyet aynen devam ettirilmiştir. Üstelik yasaların yeteri kadar uygulama ve yaygınlaşma imkanı bulamaması sonucu, toplum yaşantısı içerisinde hem dinsel hem de modem/Batılı kodların terbiye sistemine dahil olan kadınların iki taraflı baskı altında kaldıkları söylenebilir. 

Latin Alfabesinin kabülünden yedi yıl sonraki, 1935 yılı nüfus sayımı sonuçlarına okur yazarlık oranlan açısından baktığımızda, durumun erkek-kadın tüm nüfiıs açısından iç açıcı olmadığım, kadınlar açısından ise, daha karamsar bir tablo olduğunu görmekteyiz. Okuma- yazma konusunda görülen bu tablo , bize okuma- yazma oranının veya eğitim seviyesi düşüklüğünün alfabenin türü ile değil; eğitim politikalan ile alakalı olduğunu, en açık ve net şekilde göstermektedir. 

1935 nüfus sayımında, toplam 12 862 754 olan nüfusun hemen hemen 
yansım kadınlar (6 649 478), yansım da erkekler (6 213 276) oluşturmaktaydı. 


100 





Okuma yazma bilmeyen toplam nüfus 10 387 105 iken, bu sayının 5 997 138’i kadm, 
4 389 967’si ise erkek idi. Bu duruma göre, okuma yazma bilenlerin toplam sayısı 2 
475 649; okuma yazma bilen erkeklerin sayısı 1 823 309 iken, okuma yazma bilen 
kadınların sayısı sadece 652 340 kişidir. Kırsal kesimde yaşayan kadınların eğitim hizmetlerinden, o dönemde çok az yararlandıkları dikkate alınırsa, okuma yazma bilen kadınların hemen hemen hepsinin şehirli kadınlar olduğunu söyleyebiliriz. 
Okuma yazma bilen kadınların sayısı, 1940 yılında 963 935’e ; 1945 yılında ise 1 
279 768’e yükselmiştir (DİE kayıtlan). Cumhuriyetin eğitim politikalarına, 
toplumsal reformlanna rağmen kadınlar, geleneksel, ayrımcı zihniyetin etkilerinin sonuçlanndan etkilenmekten kurtanlamamıştır 

Yeni Latin alfabesinin hızlı bir şekilde öğrenilmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak amacıyla, normal devam eden eğitim sürecine ek olarak Millet Mektepleri açılmasına karar verilmiştir. Bakanlar Kurulu, 11 Kasım 1928’de “Millet Mektebi Teşkilatma Dair Talimatname” yi kabul etti. Adı geçen yönetmeliğin 4. 
maddesi, “Bu teşkilatın reis-i umumisi ve Millet Mektebinin Baş muallimi Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal hazretleridir” hükmünü getiriyordu. Bu hüküm yeni alfabenin öğrenilmesinin ve öğretilmesinin, Cumhuriyet rejimi açısmdan ne kadar önemli olduğunun bir göstergesiydi. Millet Mektebi Teşkilatı, Latin Alfabesinin kabulünden on gün sonra gerçekleştirilmiştir. Ülkedeki okur-yazar ve eğitimli insan sayısının artırılması, Cumhuriyet reformlarının meşrulaştırılması açısmdan da zorunlu kabul edilmiştir. 1928-1929 öğretim yılında 17.000’e yakın öğretmenle 20.000’in üstünde dershane açılarak, erkek-kadın 600.00 kadar vatandaşa okur-yazar] ık diploması verilmiştir. Ertesi ders yılından itibaren bu okullara devam edenlerin sayısında önemli azalmalar başlamıştır. 1929-30 döneminde 262.423 
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vatandaş kayıtlı iken, bu oran 1931-32 de 108.470’e, 1939-40’da ise 4.584 ‘e düşmüştür. Daha sonraki yıllarda Millet Mektepleri işlevini yitirerek, “Halk Dershanelerine” dönüştürülmüştür (Köker, 1988). Millet Mektepleri’nde, okuma yazma öğrenenlerin sayısının zaman içerisinde düşmesi, ilk açıldığı dönemdeki heyecanın yitirilmesinden kaynaklandığı kadar, işlevsel olmamasından da kaynaklanmaktadır. Öğrendiği okuma ve yazmayı, yaşamı içerisinde kullanma ihtiyacı duymayan çoğunluk nüfus kesimi, zaten öğrendiğini de zaman içerisinde unutmuş ve okuma yazma bilmenin gerçek önemini kavrayamamıştır. Söz konusu durum kadınlar için daha çok geçerlidir. Çünkü, erkekler evin dışında, kamu hayatmda daha çok bulunduklarından okuma ve yazma onlar için az da olsa gerekliyken, çoğunlukla evde ve tarlada bulunan kadm için kullanılması zorunlu olmayan bir işleve sahiptir. 

c) Türk Medeni Kanunu 

17 Şubat 1926’da kabul edilen ve 4 Ekim 1926 da yürürlüğe giren Türk 
Medeni Kanunu (TMK) Cumhuriyetimizin kuruluşunu takiben yapılan hukuk devriminin en temel yasasıdır diyebiliriz. Türk hukukunu dinsel hukuk görünümünden ve çerçevesinden çıkarıp Kara Avrupası Hukuku içeriğine büründüren bu devrim ile ümmetten millet, kuldan yurttaş yaratılmaya çalışılmasının ilk büyük ve temel adımı, kanuni olarak atılmıştır. Medeni Kanun, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni vatandaşını yaratma yollarından bir tanesidir. Dini nikahın yerini alan, resmi nikah bu müdahalenin en önemli simgesi haline gelmiştir. Kuralları devlet tarafından belirlenen bu alan; evlilik dışı cinsel ilişki, boşanma, miras vb. 
problemler üzerinde devlete, bireyin yaşantısı üzerinde, doğrudan ve geniş çaplı bir 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müdahale hakkı vermiştir. Dini nikahın yerine, medeni nik ahın (devlet nikahının) getirilmesi, kadının haklarının kanun önündeki korumasını kısmen sağlarken, kadının aile ve toplum içindeki konumu üzerinde önemli değişiklikler meydana getirememiştir. Geçmişten gelen, kültürel (töreler), geleneksel ve dinsel bir çok yaşamsal pratik, evlilik ve aile kurumu üzerinde en az “devlet kanunu” kadar, etkili olmaya devam etmiştir. Kadımn ve erkeğin eğitim durumu, Medeni Kanun yeniliklerinden ve değişikliklerinden haberdar olup olmama durumu, ekonomik ve töresel kısıtlamalar, bölgesel ve sımfsal farklılıklar, bunlardan birkaçı olarak sayılabilir. Sonuç olarak, devlet hayatını ve kuramlarını kanunlarla düzenlemek mümkünken, halkm inanç, gelenek ve yaşam tarzım kanunlarla düzenlemek mümkün değildir. Bu uzun bir kültürleşme süreci isteyen, belli sosyal, siyasal ve ekono mik koşullara bağlı resmi ve resmi olmayan süreklilik arzeden bir eğitim sistemini gerekli kılan bir değişim sürecidir (însel, 1990a). 

Medeni Kanun ile gerçekleştirilmek istenen radikal dönüşüm ve yeniliklerin geçmişten gelen bir birikimi de söz konusudur. Medeni Kanun ile ortaya atılan görüş ve fikirler Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin de meselesidir. 
Osmanlı’ mn son dönemlerinden itibaren kadın, aile ve evlilik konusunda varolan toplumsal talepler ve bu taleplere uygun olarak yapılan düzenlemeler. 
Cumhuriyet’in radikal dönüşümüne zemin hazırlamışlardır. Osmanlı döneminde kadm ve aile konusunda çeşitli fermanlar, kanunlar çıkarılmış ve bu kanunlar zaman içinde değiştirilmiş, belirli tek bir kanun haline getirilmemiştir. Aile ve kadın, Cumhuriyetin öncesinde de devleti yönetenlerin takibindeki en önemli konulardan birisidir. Aile birliğinin nasıl oluşacağı, kadımn ve erkeğin bu birlik içindeki konumu, kadınların giyimleri, boşanma, çocukların velayeti vb. soranlar Osmanlı 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döneminin de sorunlarıdır. Müslüman ve erkek egemen bir toplumda, kadının evlenmesi ile elde ettikleri son derece önemli bir konuydu. Evlenen kadın, kocasının mevkine göre bir statü elde ediyor ve evli olması nedeniyle fiilen saygınlık kazanıyordu. Bunun sonucu olarak, evlenmemiş, dul veya boşanmış kadınlar, daha değersiz ve ahlaken düşük bir konumda sayılıyorlardı. Kadınların mesleklerinin olmaması, eğitim düzeylerinin düşük veya eğitimsiz olmaları, toplumsal değer ve geleneklerin kadma toplum içinde belirledikleri roller, toplum içinde kadımn kendi başına bir mevki ve bir hayat kurmasını imkânsızlaştırmak taydı. Evlenmek ve iyi anne ve eş olmak kadın için hem bir zorunluluk hem de tek yaşama biçimi haline geliyordu. Evlenirken de evlendikten sonra da kadının söz hakkı çok kısıtlıydı, önce babalarının denetiminde olan kadınlar, evlendikten sonra da kocalarının denetimine giriyorlardı. O dönemin kadın haklan savunucusu, eğitim görmüş aydın kadınlanndan olan Fatma Aliye Hanım için bile bu durum söz konusuydu. Bir dönem kocası izin vermediği için entellektüel faaliyetlerin sürdüremeyen Fatma Aliye hanım, daha sonra kocasından aldığı izin ile çalışmalarına devam edebildi (Burçak, 1998:110-117). 

Şekilsel olarak kabul edilen bir çok önemli değişim, kağıt üzerinde kalmış, toplumsal ve kültürel yaşantı içerisinde, evlilik, boşanma, aile yapısı, kadın ve erkeğin evlilik içindeki konumlan vb. olgular dini, geleneksel, yöresel etkilerden kurtulamamıştır. Cumhuriyet zihmiyeti içersinde de aile yapısının ve toplumsal ahlakın korunmasının ve bunun koruyucusunun kadm olmasının gerektiği anlayışı sürdüğünden dolayı, kadm evlilik ve aile içerisinde erkek ile eşit konuma gelememiştir. 
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Kadının baba veya koca otoritesine bağımlılığı, Türk Medeni Kanununa rağmen devam etmiştir . Kadınların ev dışında çalışmaları kocalarının iznine bağlanmıştır Özellikle aile içi ilişkiler konusunda, geleneksellikten modernliğe dönüşüm çok zor gerçekleşmiştir. Batıdan almanlar ile geleneksel düşünce ve normların karışımından oluşan aile ve toplumsal cinsiyet düzenlemeleri, iktidar, norm, ahlak vb. konularda hem hukuksal hem de günlük toplumsal ilişkilerde karmaşa yaşanmasına yol açmaktadır. Bu karmaşadan olumsuz anlamda etkilenen, aile içinde daha çok vakit geçiren kadm olmuştur. 

Gelenekselden kopup modeme yönelmenin en önemli göstergelerinden birisi “çekirdek aile” yapısı olmuştur. Batının sahip olduğu bu aile yapısı, biçimsel olarak kabul edilmiş, onaylanmış ve Batıdan çok farklı bir toplumsal yapının içinde aynen oluşması beklenmiştir. Türk toplumunda farklı toplumsal cinsiyet düzenlemelerinin, farklı otorite ve yaşantı örüntülerinin bulunması nedeniyle, çekirdek aile tipi yaşam mm day atı İması, hem mevcut olumlu öğelerin yok edilmesine hem de yeni olumsuzlukların oluşmasına yol açmıştır diyebiliriz. 
Türkiye’de geleneksel geniş aile kişiler açısından bir tür sosyal güvenlik nmekanizmasıdır. Çocuklar ve yaşlılar geniş aile içerisinde bakılırlar. Geniş aile yapısının geleneksel (eski), çekirdek aile yapışırım modem (yeni) olarak adlandırılması yapay bir adlandırma olmaktadır. Her iki aile türü de belli bir toplumsal yapılanmanın ve kurumlaşma seviyesinin sonucunda ortaya çıkan tarihsel ve toplumsal oluşumlardır. Herhangi bir zamanda ve herhangi bir mekanda istenildiği zaman oluşturulabilmeleri mümkün değildir. Üstelik çekirdek aileye kendiliğinden olumlu, geleneksel geniş aileye ise kendiliğinden olumsuz anlamlar yüklemek mümkün değildir. 
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Modernleşme kuramına bağlı olarak kabul ettiğimiz çerçeveler, bizi kavramsal açıdan fakirleştirmiştir. Batıdan modem diye niteleyerek aldığımız kavramların ve kurumlann, çoğu zaman, kendi yaşantımızda karşılığını bulamamıştır. Türkiye’de aile üyelerinin birbirleri ve yakın akrabaları ile ilişkileri modernleşme kuramlarının varsaydığı Batılı aile tipinin ilişkileri ile uyuşmamaktadır. 
Türkiye de varolmayan sosyal güvenlik sistemi, aile içi ilişkileri ve birincil ilişkileri ve aile üyelerinin dayanışmasını kuvvetlendirici bir etki yapmıştır. Aile kavramsal olarak çekirdek aile olarak adlandınlsa da, ilişkiler ve yaşam tarzı açısından her zaman bir geniş aile söz konusudur. Toplumsal açıdan da geniş ailenin yaşam tarzının gerektirdiği geleneksel değerler halen hükmünü sürdürmektedir. Çocukların ve yaşlıların bakımı aile içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bunun bir nedeni devletin, vatandaşlarının sosyal güvenliklerini sağlayacak kurum ve kuruluşları oluşturmasındaki eksikliği ise; diğer bir nedeni de, yaşlılara ve çocuklara verilen değerin göstergesidir. Moderleşmenin-Batılılaşmanın değer yargılan, kavramları kadar kolay kabul görmemektedir. Kuşkusuz hem Batı tarzı çekirdek aile yaşamının hem de geleneksel çekirdek aile yaşamının olumlu ve olumsuz yanlan bulunmaktadır. Bu ayn bir çalışma konusudur. Ancak burada vurgulanmak istenen, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin ve aile ile igili düzenlemelerin, toplumsal ve hatta tarihsel yaşam süreci gözönüne alınarak yeniden üretilmesinin mümkün olduğu, “ithaP’inin mümkün olmadığıdır. 

Devletin sosyal ve ekonomik politikalan ile toplumsal cinsiyet ideolojisi, kaçınılmaz olarak aile ve akrabalık ilişkilerini de etkilemektedir. Bu etki gözardı edildiğinde ve sadece “Batının” kavramlarıyla toplumsal hayata yaklaşıldığında, varolan bir çok yapılanma ve üretim gözden kaçınlabilmektcdir. Kandiyoti’nin 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(1997:178-179) bu konudaki vurgulaması çok önemlidir: Günümüzde aile ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini daha iyi anlamamızı sağlayan mikro çözümlemeleri içeren araştırmalar yapılmaktadır. Buna karşılık bu araştırmaların çoğunda, toplumsal cinsiyet ilişkilerini ve ideolojilerini biçimlendirmede devletin rolü gözardı edilmektedir. İlk kuşak Kemalist feministlerin Cumhuriyet reformlarım ön plana çıkarmak ve haklılaştırmak amacıyla bu gözardı edişleri normal karşılanabilir. Bugün için aile ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini, üretim ve yeniden üretim koşullan ile sosyal tabakalaşmanın biçimlerine bağlamamak imkansız gibidir. Devletin erkek egemenlik biçimlerini nasıl yeniden yarattığı ve bu konuda hangi etkili araçlan kullandığı kısmi ve sistematik olmayan araştırmalarda gösterilmiştir. Devlet destekli feminizm ile kadınları tek tip bir yurttaşlığın yaratılması için denetim altına almaya çalışan Tek Parti rejiminin otoriter yapısı arasında ne gibi ilişkiler bulunduğu açığa çıkarılmadı. Bu tür bir ilişkinin açığa çıkarılmaması, o dönemin otoriter anlayışım toplumsal cinsiyet ile ilgili araştırmaların önünde bir engel olarak sürekli kıldı. Yasal reformların toplumsal dönüşümü sağladığı inancı, ideolojik müdahalelerin gözardı edilmesine neden oldu. Bu bağlamda modernlik ve gelenek terimleri çok farklı kadınlık ve erkeklik kimliklerinin oluşmasına yol açmıştır denilebilir. Cumhuriyet sonrasındaki kuşakların hayat tarzlarım ve toplumsal cinsiyet özelliklerini biçimlendirmede ortaya çıkan çok farklı kadınlık ve erkeklik kim likleri etkili olmuştur. 

Tanzimat devrinden beri, evlilikleri düzenleyen tembih name ve kararnameler çı kar ı lmı ştır, ancak bunların uygulanması mümkün olamamıştır. O dönemde, toplum kendi geleneklerini hukuki metinlere uydurmuş ve bir ölçüde geleneklerini kanun koyucuya kabul ettirmiştir. Zamanla geleneklerin ve toplumsal hayat 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alışkanlıklarının değişmesi ile hukukçunun bu değişimleri yönlendirmesi durumunda ancak kanunlar “toplumsal anlam” yani uygulanabilirlik kazanabilmektedir. 

Medeni Kanun’un yaşama geçirilmesinde de aksaklıklar olmuştur; hatta günümüzde bile bu aksaklıklar devam etmekte ve yeni düzenlemeler yapılmaktadır. 
Hukukun donmuş yasalarının hayata geçirilebilmesinin, kanunun çıkarılmasından çok daha önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Uygulanamayan bir yasasının yaptırım gücü ya olmayacak ya da zorlamalar ve demokrasi dışı uygulamalar ortaya çıkacaktır. 

1907 tarihli İsviçre Medeni Kanunu’nun bazı ufak değişikliklerle tam bir 
tercümesi olan Türk Medeni Kanunu’nun özellikle Aile Hukuku bölümü, köklü bir hukuk reformu yaşama geçirilmek üzere kanunlaştınlmıştır. Medeni Kanunu’ nun kişilerin özel yaşamına ilişkin hükümleri, aynı zamanda kadm-erkek eşitliğinin de başlangıç noktası nı oluşturdu. Kadınlar, evlenme, boşanma, miras, mal edinme konularında erkeklerle eşit haklara sahip oldular. Erkeğin bir çok kadınla evlenebilmesi yerine tek eşlilik, boşanma hakkı (talak) yerine kadına da erkeğe de boşanma davası açabilme hakkı, mirastan kız ve erkek çocuğun eşit pay alması kanunda yerini aldı. Türk Medeni Kanunu’nda önceleri temel evlilik yaşı kızlarda 15, erkeklerde 17 iken, daha sonra 1938’de yapılan değişiklikle erkekler için 18, kızlar için 17 yaşın bitirilmesi şartı getirildi. Medeni Kanunun Türk kadım açısından önemli iki maddesi; çok eşle evliliğin yasaklanması ve mahkeme önünde erkekle eşit olma prensibi. Osmanlı toplumsal yaşantısına baktığımızda, saray dışmda çok kadınla evliliğin fazla yaygm olmadığım görmekteyiz. Medeni Kanundaki çok eşle evliliğin yasaklanması maddesi, ülkede çok eşle evliliğin yaygm olduğu ve bunun 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önlendiği gibi bir izlenim yaratmasına rağmen bu doğru değildir. Çok eşle evlilik konusundaki toplumsal eğilimler, bazı geleneksel özel durumlara dayanmaktadır (kadının çocuğunun olmaması, kadımn yaşının erkekten fazla olması, berdel, evlenen kı zın bekaretinin sorun olması vb). Sözkonusu geleneksel durumlara ve törelere dayalı çok eşli evlilikler, Medeni Kanun’un çıkmasından sonra da, kırsal kesimde yaygın olmak üzere, devam etmiştir (Çaha, 1996:111-112). 

Medeni Kanun ile getirilen tüm değişikliklerin ve kadımn bu kanun ile edindiği hakların yaşama geçirilmesinde problemler ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin o dönemdeki sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı itibariyle; aydm, varlıklı ve şehirli ailelerden gelen kadınlar, şehirde yaşayan tahsilsiz, ekonomik düzeyi düşük ve geleneksel bağlarının ve inançlarının ağır bastığı ailelerdeki kadınlar, kırsal kesimde ve kasabada yaşayan ve Ankara’daki değişimlerden haberi dahi olmayan kadınlar Medeni Kanun ile farklı boyutlarda irtibatlanmıştır. Devlet açısından baktığımızda, tüm reformlar gibi aile ve kadın haklarım düzenleyen Medeni Kanun’da laikleşme açısından önemlidir. Medeni Kanun’un kabülü ile birlikte dinin toplumsal yaşamdaki etkisi bir kez daha geriletilmiş olmaktadır. Kadınlara birtakım haklar verilmesine rağmen, bu hakların tüm ülkeye yaygınlaştırılması ve hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmamış olması. Medeni Kanun ile kadınlara verilen haklar konusunda gerçekte ne yapılmaya çalışıldığı sorusunu gündeme getirmektedir. Bu kanunun çıkması ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti nezdinde kadm-erkek ayrımının ortadan kaldırıldığı kabulü, toplumsal gerçeklerle bağdaşmamasına rağmen, onaylanmıştır. Medeni Kanunu’nun esas işlevi İslam ve Şeriat’ın kamu hayatından çıkarılması ve kamu hayatının Batı ölçütlerine göre yeniden örgütlenmesidir. Ancak bu kanunla getirilmeye çalışılan Batı tarzı aile ve kadm yaşantısı, toplumsal hayat 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içerisinde kabul görmemiştir. Ekonomik ve siyasal yaşamdaki düzenlemelerin “zamanı geldikçe” yapılacağı veya bu düzenlemelerin kendiliğinden olacağı beklentisi, kanun ile yaşam arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan problemleri artırmıştır. 

Medeni Kanun, kadının asıl işlevinin aile içinde olduğunu vurgulamaktadır. 
Koca, aile birliğinin reisi; kadm ise onun yardımcısıdır. Aile ile ilgili tüm işlerde son söz kocaya aittir. Erkek, karısının ve çocuklarının geçimini sağlamakla yükümlüdür. 
Evin geçiminde kadının yükü ikinci plandadır. Aileyi koca temsil eder. Koca karısına üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde izin verebilir veya onu bu ilişkilerinden (aile yaran adma) menedebilir. Kadm dava açarken, bir şirkete üye olurken, bir işte çalışmak isterken vb. kocasından izin almak zorundadır. Medeni Kanun’a göre kadm, evde oturması ve öncelikle ev kadını ve anne rolünü üstlenmesi gereken vatandaş konumundadır. Evin dışındaki bütün eylem ve işlemlerinde kadm, yetkin görülmemiş olduğundan baba veya kocanın izni gerekli kılınmıştır. Bu yönüyle ele aldığımızda, kadm ile devlet arasında bir sözleşme olarak niteleyebileceğimiz Türk Medeni Kanun 5 u, kadmın aleyhinedir. Devlet, Medeni Kanun yoluyla bir kere daha, kadını kullanarak, ortaya koyduğu erkek egemen ulusal projesinin meşrulaşmasını ve demokratik görünmesini sağlamıştır. 

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde ve Tek Parti döneminde iktidarlar, “iş Yasalarına” çok fazla önem vermemişlerdir. 1924 yılında dönemin ticaret Bakam Ali Cenani Bey başkanlığındaki bir komisyonun, Avrupa’nın iş yasalarım tanyarak hazırladığı kanun tasarısı Meclis’de reddedilmiştir. Bu yasa tasarısı, “hamile kadınların korunması, doğum öncesi ve sonrası kad ı nlara izin verilmesi” gibi 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hükümler içermekteydi. Kadının hem eş hem de anne olarak en yüksek seviyelerde eğitimini ve toplumsal yaşama katkısını isteyen idarecilerin, kadım koruyucu ve kollayıcı kurum ve kanunlar oluşturmaması bir çelişki arzetmektedir. Kuşkusuz bu çelişkinin temelinde kadımn, iktidar paylaşımcısı olmasının istenmemesi yatmaktadır diyebiliriz. 

Türkiye’nin o günkü toplumsal tabam, reformları algılayacak ve destekleyecek güçte olmadığı gibi bir varsayımdan yola çıkıldığı için; yukarıdan aşağıya sivil-asker bir kısım seçkin tarafından gerçekleştirilen reformlar,Türk toplumunun geleneksel ve hiyerarşik yapısı içerisinde, aşağıdan yukarıya ister istemez tepki şekline dönüşmüştür. Batılılaşmadan fayda görmeyen toplumsal gruplar, doğal olarak Batılı gelişmeyi kabullenmemişlerdir. Bu nedenle de yukarıda değindiğimiz gibi, kanun veya reformlar hayata geçirilme açısından gerekli desteği milletin tümünden alamamıştır. Buna ilaveten, milletin kendi kendini eğitmesinin ve iktidara ulaşabilmesinin yolu olan iletişim kanalları (sivil toplum kuruluşları) nın da olmaması, durumu içinden çıkılamaz hale getirmiştir (Atay, 1960:555). 

Kadınların örgütlenme istekleri ve talepleri de böyle bir toplumsal, siyasal ortamdan etkilenmiştir. Medeni Kanun ile aile ve evlilik konusunu kadınların da lehine olmak üzere yapılan tüm değişiklikler, ataerkil aile düzeninin ve ilişkilerinin toplumsal yaşamda aynen devam ediyor olması ve kadımn kanunla elde ettiği haklan savunacağı/sığınacağı örgütlenmelerin bulunmaması nedeniyle kanun maddelerinde yazılı haliyle kalmıştır diyebiliriz. Devlete ve devlet eliyle yapılan yasal veya kurumsal bütün üretimlere baktığımızda, öncelikle iktidar ve egemenlik ilişkilerine, iktidann/gücün ele geçirilmesi kavgasına ve bu kavganın gerçekleştirilmesi sırasında 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varolan erkeklik kimliklerinin nasıl yeniden üretildiğine eğilmenin gerekliliği açık olarak ortaya çıkmaktadır. 

d) Kadmlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Milletvekilleri 

1924 yılındaki Anayasa tartışmaları sırasında kadmlara en azından seçme 
hakkının verilmesi gündeme gelmiş ancak konu reddedilmiştir. Bu tartışmalardan sonraki seçimlerde, Halide Edip ve Latife hamm İzmir’de birer oy, Halide Edip Konya’da otuzyedi oy almıştır. Halide Edip bu gelişmeden sonra kadınların adaylıklarım mevcut partiler aracılığıyla koymaları gerektiğini, ayrı bir kadm partisi kurmanın gerekli olmadığım belirtmiştir. 1925 yılında yayımlanmaya başlayan ‘Türk Kadm Yolu’ isimli gazete, kadınların siyasal haklarını tekrar gündeme getirmiştir. 
Kadınlar Birliği’nin 1927 yılındaki toplantısında kongrenin ana gündem maddesi: ‘Kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmeleri için gösterilecek çabadır’. 
Demek bu tartışma maddesini tüzüğüne almak isteyince valilik bu tüzük değişikliğine karşı çıkmıştır. Daha sonra hükümet demeğin bu şekilde ki tüzük değişikliğine valiliğin izin vermesini istemiştir. Kadınlar Birliği’nin başkam Nezihe Muhiddin, “ Biz seçim haklarımızı elde etmeye dayalı olan idealimizden vazgeçmiş değiliz. Zira bundan vazgeçersek demeğimizin hiçbir varoluş nedeni kalmaz” diyerek, daha önceden savunulan fikirlerini tekrarlamıştır. Demeğin kesin, kararlı ve emredici tavrı, siyasal iktidar tarafından hoş karşılanmamış ve zaten varolan anlaşmazlık daha da belirginleşmiştir. Eylül 1927’de Nezihe Muhiddin ve yönetim kumlu üyeleri yönetimden uzaklaştırılmış, polis demek merkezinde arama yaparak, idari usulsüzlük gerekçesiyle demeği kapatmıştır. Ilımlı tavırları ve iktidarla olan iyi ilişkileri nedeniyle demek başkanlığına Latife Bekir getirilmiştir. 3 Nisan 1930’a 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kadar Kadınlar Birliği sessiz kalarak hiçbir talepte bulunmamıştır. Belediye Meclisi’ne seçme ve seçilme hakkım aynı sene elde eden kadınlar Sultanahmet Meydanı’nda teşşekkür mitingi düzenlemişlerdir. Bu yasal değişiklik üzerine Kadm Birliği’nin eski yöneticileri -Nezihe Muhiddin başta olmak üzere- üyelik için Cumhuriyet Halk Fırkası’na başvurmuşlardır, ancak bu başvuru talebi kabul edilmemiştir. Kadınlar Birliği’nin yeni başkanı Latife Bekir ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul ve İzmir’de Belediye Meclisi üyeliklerim elde etmişlerdir. Latife Bekir, “belediyecilik herşeyden evvel büyütülmüş bir ev idaresi demektir” diye açıklamada bulunup, böylesine önemli bir siyasal uzantıyı, geleneksel rollerlerle aynı çizgide gördüğünü belirtmiştir (Yaraman, 1999: 46-49; Demiröz, 1984:11). Bu bağlamda. Latife Bekir’in 10 Mayıs 1935 yılında Kadm Birliği’ni kapatırken yapmış olduğu konuşma çok anlamlıdır: “Son zamanlara kadar yalnız erkeklere mahsus olan medeni ve siyasi bütün haklardan büyük şefimiz Atatürk’ün sayesinde müstefid bulunan Türk kadınlığının mümessili sıfatıyla önünüzde söz söylemek vazifesinin bana isabet etmiş bulunmasından dolayı fevkalade bahtiyar ve mütehassisim.(...) 
Bundan böyle Türkiye’de bir kadınlık meselesi yoktur ve burada her erkek gibi kadm da bir tek şefin idaresi altında ve memleketin iyiliği için çalışmaktadır. 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuz artık bu yolda çalışacak Birliğin devamına lüzum bırakmamış ve kadınlarımızın ayrıca bir teşekkül halinde çalışmasına sebep kalmamıştır. Bunun için Birliğin kapanmasını teklif ederim, isteyen arkadaşlar diğer hayır demeklerinde çalışabilirler” (aktaran: Yaraman, 1999:54). 

5 Aralık 1934’de kadınlara tanınan milletvekili seçme ve seçilme hakkına 
bağlı olarak, 1935’ deki seçimlerde, bazı kadınlar Millet Meclisinde milletvekili olarak göreve başladılar. İlk kadm milletvekillerinin anılarını okududuğumuzda, bu 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kadınların bizzat Atatürk’ün kendisi tarafından belirlendiği ve seçildiği anlaşılmaktadır. 1935’deki kadm parlamenter sayısı 18’dir ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek sayısıdır. Bu sayı, 1939, 1943 ve 1946 seçimlerinde sürekli azalarak, 1950 seçimlerinde 3’e düşmüştür. Ülkedeki kadm nüfusun okuma-yazma ve okullaşma oram dikkate alındığında, kadınların çoğunluğunun, kendi istekleri ve çabalan sonucu siyasi iktidan paylaşmak gibi bir bilinçlerinin ve niyetlerinin olamayacağı aşikardır. Mustafa Kemal’in seçmiş olduğu kadm milletvekilleri ise belli bir toplumsal kategorinin okumuş kadınlan arasmdandır. Demokrasi rejiminden farklı rejimlerle idare edilen ülkelerde ancak kadm haklan yoktur, bu ülkeler kadınlarım siyasal haklardan mahrum ederler görüşünden yola çıkılarak 18 kadm milletvekili olmaları için seçilmişler ve meclisdeki yerlerini almışlardır. Türkiye’nin, faşist bir tek parti idaresinde olmadığının, demokratlık yolunda hızla ilerlediğinin simgesi olarak 18 kadm seçilmiştir. Cumhuriyet Türkiye’sinde, okuma-yazma bilen kadm sayısı, okullarda okuyan kadm sayısı, meslek sahibi olan kadm sayıs, parti üyesi olan kadm sayısı çok azdır ama Türkiye’nin 18 kadm milletvekili vardır. 

Seçme ve seçilme haklarım elde ettikten sonra T.B.M.M.’de yer alan ilk kadm milletvekilleri ve meslekleri şunlardır: 

1 .Mebrure Gönenç (Artvin milletvekili/1930 Belediye Seçimlerine katılan ilk 
kadm parti üyesi, milletvekilliğinden önce Adana Belediye Meclisi’nde görev yapıyor.) 

l.Satı Çırpan (İstanbul milletvekili/ilkokul mezunudur, Kazan köyünün muhtarıdır ve muhtarlığı babasımn ölümü üzerine devralmıştır) 

3.Sabiha Gökçül (Balıkesir milletvekili/İzmir Kız Öğretmen Okulu Müdürü) 
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4. Türkan Baştuğ (Antalya milletvekili/Üsküdar Kız Teknik Okulu’nun müdürüdür!, 

5. Şekibe însel (Bursa milletvekili/çiftçi) 

6. Huriye Öniz (Diyarbakır milletvekili/Londra’da pedagoji uygulaması ve öğrenimi görmüş,öğretmen, Hemşire Okullarının açılması için önayak olmuş, Ankara’da bir tıp fakültesi kurulmasının gerekliliği üzerinde durmuştur.) 

7. Fatma Memik (Edime milletvekili/ Cumhuriyet Halk Fırkası Eminönü Kaza Merkezi Heyeti idare asıl üyesi/tıp doktora,Guraba hastanesi polikilinik şefi) 

8 . Nakiye Elgürı (Erzurum millevtvekili/îlk maarifçi kadınlardandır, 
Muallimler Cemiyeti başkanlığı yapmıştır,İstanbul Belediye Meclisi üyesidir) 

9 . Fakihe Öymen (İstanbul milletvekili/Bursa Kız Lisesi müdürüdür) 

10 . Benal Anman (İzmir milletvekili/ İzmir’in en seçkin ve en fazla politika 
ile içiçe olan bir ailenin kızıdır, babası ittihat ve Terakki üyesidir, amcası Tevfik Bey Komünist Partisi kuruluş faaliyetlerinde görev almıştır, yükseköğrenimini yurt dışmda yapmıştır. Halkevlerinde ve Türk Ocağmda üye olarak çalışmıştır. CHP’ye girerek idare heyetine ve belediye meclisine seçilmiştir) 

11 .Ferrup Güpgüp (Kayseri milletvekili/partide idare meclisi üyesidir) 

12 .Bediz Mor ova (Konya milletvekili/Bolu belediye meclisi üyesidir, 
evhammıdır) 

YhMikri Pektaş (Malatya milletvekili/yabancı dil öğretmenidir) 
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\ A.Meliha Ulaş (Samsun milletvekili/lise öğretmenidir, mecliste özellikle spora önem veren konuşmaları esnasmda Türklerin oyunların en çetini ve amasızı olan savaş oyununu çok güzel oynadıkların belirten konuşması dikkat çekicidir.) 

15 .Esma Nayman (Seyhan milletvekili/Seyhan belediye meclisi üyesidir, 
yabancı dil öğretmenidir), 

\6.Sabiha Görkey (Sivas milletvekili/Darülfünun’un matematik bölümünü bitirmiştir, Darülfünun’dan mezun olan ilk beş öğrenciden bisidir. Edime Kız Öğretmen Okulu müdürüdür) 

1 1.Seniha Hızal (Trabzon milletvekili/îstanbul doğumlu, Fen Fakültesi 
mezunu, Darülmuallimat Müdürlüğü ve Maarif Nezaretinde umumi müfettişlik görevi alan ilk kadın) 

18 .Hatice Özgener (Çankırı milletvekili, ortaokul müdürüdür). 

1935 yılındaki meclis görev alan kadınların çoğunluğunun meslek sahibi 
kadınlar olduktan görülmektedir. Meslek kadınlarının da çoğunluğu öğretmendir, üstelik mesleklerinde idarecilik görevine kadar yükselmişlerdir. Meslek sahibi olmalan dışmda kadınların çoğunluğunun, yerel politikaya girmiş kadınlar olduklarını da görmekteyiz. Bu dönemden başlamak üzere kadın parlamenterler arasında “birşeyleri” simgeledikleri için meclise giren kadınlar daima çoğunlukta olmuştur. Satı kadm’m meclise giren eğitim düzeyi düşük köylü kadım simgelediği üzerinde özellikle durulmaktadır. Halbuki, Ferruh Güpgüp, Şekibe însel ve Bediz morova gibi halk içinden gelen çiftçi ve evhamım olan diğer kadınlarda vardır. Bu kadınların ortak özellikleri daha sonraki seçimlerde tekrar seçilerek meclise girememeleridir.îlk olarak meclise gireni 8 kadm milletvekilinden sadece 8 tanesi 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ikinci defa seçilerek tekrar meclise girebilmişlirdir: Mebrure Gönenç, Türkan Baştuğ, Sabiha Gökçül, Fatma Memik, Nakiye Elgün, Fakihe Öymen, Benal Anman, Mihri Pektaş. Ferruh Güpgüp, Satı Çırpan, Şekibe İnsel, Bediz Morova gibi yerel politikacılıktan gelen ve ‘halk kesimini temsil ettiğini’ söyleyebileceğimiz kadm milletvekilleri bir dönem mecliste kalmışlar, 1939’da yeniden seçi 1 ememişlerdir. 
1939-43 döneminde mecliste 15 kadm milletvekili vardır. Bu sayı 1943-46 döneminde 16 olmuştur. 1935 senesinde olduğu gibi, bu dönemdeki kadm milletvekillerinin de çoğunluğun öğretmen, okul idarecisi ve büyük şehirlerde yerel politikacı olduklarım görmekteyiz. Aynca, çoğunlukla kadm milletvekillerinin ailelerinin de politika ile ilişkili ve anne ve/veya babalarının eğitimli olması da dikkat çekicidir. îlk meclisde bulunan kadm milletvekillerinin, siyasal hayatlarında aday olmak için yarışmaları söz konusu olmamıştır. Bu durum çok önemlidir, çünkü daha sonraki seçimlerde, kadınlar partilere aday olmak ve listelerde yer almak için ilk savaşı vermek zorunda kalmaktadırlar ve çoğu da bu savaşı kaybettiklerinden dolayı seçimlere dahi girememektedirler. Mecliste ilk defa görev alan kadm milletvekillerine; aile, sağlık, eğitim, gençlik, sosyal güvenlik komisyonlarında görev verilirken, bütçe, dışişleri ve savunma komisyonlarında görev verilmemiştir. (Arat, 1989:126-127; Tekeli, 1982: 286-288; Kaplan, 1998: 200-212). 
Kadm milletvekillerinin siyasi kimlikleri ile ilgili olarak değişk bakış açılarına sahip araştırmalar yapılmıştır. Frederick W. Frey “The Turkish Political Elit” adlı kitabında, 1935-1957 döneminde, kadm temsilcilerinin çoğunluğnuun (%64) izleyici, dörtte birinin (%24) faal üye ve yalmz %3’ünün “önder” konumunda parlamenter olarak görev yaptıklaımı göstermektedir. Tekeli’nini bulgulan da Frey’in bulgulanın 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desteklemektedir; Tek Parti dönemi kadın milletvekilleri nin arasında kendisini önder olarak tanımlayan yoktur (Tekeli, 1982:217-218). 

Kadın milletvekilleri meclis çalışmalarında düzenli olarak yer almalarına rağmen, topluntılara aktif konuşmacı-tartışmacı olarak çok az katılmışlardır. Eğitim, sağlık, aile, çocuk ve adalet konularında bir veya iki konuşma yaptıklan görülmektedir. İlk kadm milletvekillerinden Türkan Baştuğ’un 1936 yılı bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada değindiği konular şunlardn: Orta öğretim çok zordur, öğrenciler ve öğretmenler altmdan kalkamayacaktan bir eğitim-öğretim programı ile karşı karşıyadırlar. İlköğretim sorunludur, ilköğretimdeki başansızlık orta öğretime de yansımaktadır. Köy öğretmenlerinin seviyeleri çok düşüktür, bu bilgi ve görgü seviyesi ile öğrenciyi eğitmeleri mümkün değildir, kurslar düzenlenerek köy eğitmenlerinin seviyesi her açıdan yükseltilmelidir. Yazdıklan kitapların bastmlmasmda yazarlar zorluk çekmektedir bunu için bir ‘Neşriyat Bürosu’ kurulmalıdır. Öğrenciler yabancı dil derslerinde olduğu kadar, nezaket, terbiye, ittat, görev ve sorumluluk anlayışlarında eksiktirler, bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir (Kaplan, 1998:208-210). Mecliste söz alan kadm milletvekillerinin hemen çoğunluğu eğitimdeki aksaklıklardan, kız çocuklarının eğitimden yoksun olduklarından, fakirliğin eğitimin önündeki en büyük engel olduğundan ve özellikle de öğretim programlarının çok ağır ve lüzumsuz bilgilerle dolu olduğunudan bahsetmişlerdir. Bu konuşmalar dönemin manzarasını yansıtan önemli eleştiriler olmasına rağmen, yüksek sesle söylenemediğinden sadece bilgi verme düzeyinde kalmıştır denilebilir. Kadınlan millet meclisine kabul ederek onlara tüm siyasal haklannı verdiğini iddia eden bir Cumhuriyet, kadınların söylediklerini ve yaptıklarını çok fazla dikkate almamıştır denilebilir. Kadm milletvekilleri de 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Türkiye’nin gerçek sorunlarım görememişler, kadm olarak trajik konumlarım algılayamamışlar, kendilerine verilen vazifeler çerçevesinde kalarak kadınların meclisteki sesi ve önderi olamamışlardır. Kendilerine biçilen rolün dışma çıkmamanın yamsıra kendilerine olan güvenlerini de bu rolün içersinde eritmişlerdir. 
İlk kadm milletvekillerimizden Benal Anman’m (politikacı bir aileden ve yükseköğrenimi yurt dışmda yapmış) sözleri kadm milletvekillerimizin özgüven eksikliğine iyi bir örnektir. “Boğazların Tabii Olacağı Usule Dair Mukavelenamenin Yerine Kaim Olmak Üzere Montrö’de imza Edilmiş Bulunan Yeni 

Mukavelenamenin Tasdikine Dair Kanan Münasebetiyle” söz alan Anman kendisini şu sözlerle ifade eder: “Sayın arkadaşlanm, bu kadar güzel konuşan hatiplerden soma, benim de buraya çıkarak söz söylemek istemek! iğimin ne kadar büyük bir cüret olduğunu biliyorum.Fakat ne yapayım ki ben de bugün göğsümü iftiharla kabartan, kalbimi çoşturan sonsuz minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Ben de bugün önümüze açılan bu parlak tarih sahifeleri karşısında duyduğum sonsuz kıvancı, nihayetsiz heyecanı, buradan cihana göstermek, anlatmak istiyorum. Bize bu büyük günü gösteren, yaşatan Atatürk’ümüz ve O’nun kıymetli arkadaş] an var olsunlar. Yaşa Atatürk, günlerimiz senin günlerine eklensin” (aktaran: Arat, 1998:256-257). Bir kadm milletvekillenin bu sözleri hem dönemin iktidanm hem de kadınların kendilerini nasıl algıladıklarım anlamak açısından önemli ipuçları vermektedir.Siyasal haklarına kavuşmuş, eğitimli bir Türk kadım, Cumhuriyetin kurucusu iktidarın erkeklerinin bahşetmiş olduğu hakların ve konumunun ezikliği içerisinde, kendi fikir ve görüşlerini anlatmak ve savunmak yerine, şükran duygularını sunmaya kendisini zorunlu hissetmektedir. 
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Millet Meclisi 9. döneminden ve Demokrat Parti’den milletvekili olarak 


seçilen Halide Edip Adıvar, Tek Parti döneminde izlenen eğitim politikasının yanlışlığına dikkat çekerken: “Gençlerin zihnine hükmeden İsmet İnönü ve Tek Parti döneminin hatalı bir eğitim politikası izlediğinden eğitim kötüleşmiş ve insanları milli benliklerinden uzaklaştırmıştır. Kanunulanmızda, itiyatlanmızıda, telakkilerimizde tek parti devrinden arta kalan ne varsa tamamen tasfiye edeceğiz deniliyor. Ben bunu tek parti devrinden değil, tek parti zihniyetinden geri kalmış ne varsa tasfiye edeceğiz, diye görmek isterdim” diyerek eleştirilerin dile getirmiştir. 
Halide Edip Adıvar otuz yılda, yapılan değişikliklerin “gençlerin zihnine hükmetmekten” ibaret olduğunu söyleyerek çok ağır bir eleştiri yapmıştır (Kaplan, 1998: 211). Halide Edip’in bu konuşması, tek parti ve tek görüş zihniyetinin eğitimde egemen olmasının ve yıkılmaz tabular oluşturmasının bir anlamda Cumhuriyet ve demokrasiye zarar verdiğinin itirafıdır. 

Halide Edip Adıvar’m, 17.12.1952 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarından öğrendiğimiz diğer bir konuşması da Cumhuriyet’in Tek Parti dönemine yapılan - hatta Mustafa Kemal’in şahsına da yöneltilen- ağır eleştirilerden bir tanesidir: “Dil meselesi şahıs meselesi olamaz, çünkü herhangi bir şahıs ne kadar büyük olursa olsun hatta bütün gelmiş geçmiş dahilerin fevkinde ilahi bir kudreti olsa bile, kendi arzusuna uygun bir dil vermek isterse o millet ve o memleket modem bir Babil Kulesi vaziyeti gösterir. Orada New Speak, yeni bir dil diye bir şey icat ediyor. Tabi bununla da kalmıyorlar, kurumlar falan vücuda getiriyorlar. O milletin geçmişte ne kadar büyük eserleri varsa, bilhassa klasikleri varsa, hatta onlarla da kalmayarak, gazeteleri bütün dokümanlar] ne varsa yeni dile tercüme ettiriyor ve 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ondan sonra kalan ne varsa yani eskileri yaktırıyor. Bu hareketi ile o rejimin mani olan irtibatım bıçakla keser gibi kesip atmak istiyor” (aktaran: Kaplan, 1998:213). 

Kadınların milletvekili seçme ve seçilme haklan cumhuriyet ve demokrasi olan bir ülkede, onların en doğal haklandır ve bu hak kadınlara Cumhuriyet kurulduğundan on sene sonra rejimin istediği sınırlarla ve şartlarla verilmiştir. 
Toplumsal ve tarihsel reform ve düzenlemeler içersinde, kadımn seçme ve seçilme hak kın ın törenlerle kutlandığı ve kadınların Cumhuriyet’e olan borçlarının hatırlatıldığı yegane ülkenin Türkiye olmasının nedeni bu olabilir. Zorla kabul ettirilen veya sunulan hak ve görevlerin, sembolize edilip simgeleştirilerek toplumsal meşruiyeti sağlanmaya çalışılmış, hafızalardaki yerlerini alabilmeleri ve gelecek kuşaklara aktarılabilmeleri için de törensel hale getirilmeleri gerekmiştir (Yuval-Davis, 1993: 623-628). Kuşkusuz, devletin, oy hakkım kadına bir “lütuf’ gibi sunması, oy hakkının kadın için değil de devlet için, devletin ne kadar demokratik olduğunun ispatlanması için, yapıldığının önemli bir göstergesidir. Üstelik kadm kendisine verilen seçme ve seçilme hakkım, toplumsal, ekonomik ve kültürel nedenlerle -yani kendi dışmda oluşan faktörlerden dolayı- gereği gibi, kendi lehine kullanamamıştır (Çaha, 1996). Cumhuriyetin kadm ile ilgili reformlarım sürekli olama m ası ve Kurtuluş Savaşından önce dillendirilen kadm-erkek birlikte yapılacak Cumhuriyet inşasmda (cumhuriyetin inşasında vatandaş erkeğein ne kadar var olduğu ve bunun nedenleri ayrıca tartışılması gekereken bir tez konusudur denilebilir) kadının bir anda yok sayılmasının nedeni budur. 
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BÖLÜM III 


SİYASET, EĞİTİM VE TOPLUMSAL 
ÖRGÜTLENMELERDE KADIN 


Kadınların siyaset, eğitim ve çalışma hayatında yer almaya başlaması Cumhuriyet döneminden öncedir ve bu dönem, eğitim ve çalışma hayatmda yer alabilen, sayılan çok az olan, kadınların Cumhuriyet dönemindeki yenilikleri daha kolay anlamalarına yardımcı olmuştur denilebilir. Kadınların örgütlenerek, yazarak, yazdıklanm yayınlayarak toplumsal konumlarını sorgulamaya başladıktan dönem, dünyada savaşlann özellikle Birinci Dünya Savaşının başladığı dönemlere denk gelmiştir. Erkeklerin savaş alanlannda yer almasıyla boşalan çalışma yerlerini kadınlar doldurmutur. Bu kadınlann sayılan çok az olmakla birlikte, çalışma hayatına adım atmış olmalan azımsanmayacak bir olgudur. Kadınlar, evin dışındaki hayatm sadece erkeklere mahsus olmadığım, kadınlann da bu alanda başanlı olabileceklerini gösterme imkanı bulmalan açısından önemli bir adım olmasına rağmen, bu gelişme kadınlann çalışma hayatına girmesini toplumun kabullenmesini sağlayıcı bir işlev görmüştür denilemez. 

Kadınlan Çalıştırma Cemiyeti’nin incelenmesi bu açıdan önem arzetmektedir. Kadınlan Çalıştırma Cemiyeti, kadm çalışan sayısının artmasında ve kadınlann çalışma hayatmda yol gösterici olması açısından önemli bir kuruluştur. 
1917 yılında bu demeğin kural toplantısına 14 binden fazla kadm müracaat etmiştir. 
O dönemin kadınlar açısından zor koşullarım göz önüne aldığımızda, donanından da 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az olan kadın kesimi açısından bu başvuru sayısı çok fazladır diyebiliriz. Demek hem kendisi iş yerleri açmış hem de özel ve resmi kuruluşlara kadınların işçi olarak yerleşmesine yardımcı olmuştur. Kimsesiz kadın ve çocukların barınmaları için de yurtlar ve aşevleri açmıştır. Kadınlan Çalıştırma Cemiyeti’nin önemli bir işlevi de evlilik ve aile ile ilgili hizmetleridir. Cemiyete başvuran damat ve gelin adaylannm özgeçmişleri gazete sayfalarında yayınlanarak, birbirlerini tanımalarına fırsat verilmiştir. Evlenme törenlerinde cemiyet yardımcı olmuş, evlenenlere maaş artınım ve ödül, doğan her çocuk için de yüzde 20 zam verilmiştir. Evlenme yaşı da erkeklerde 25, kadınlarda 20 olarak saptanmış bulunmaktadır. Osmanlı döneminde ve 1910’lann ikinci yansında yapılan bu girişimler Cumhuriyetin ilk dönemleri için değil günümüz Türkiyesi açısından bile çok ileri de kalan düzenlemeler sayılabilir. 
Toplumsal açıdan hizmet gören böyle bir cemiyet, sivil hayatın devlet dışmda düzenlenmesi ve kişilerin hür iradelerinin toplumsal ihtiyaçlar ile karşılaşmasını sağlayarak toplumsal ve ekonomik kalkınmanın örgütleyicisi olabilmiştir (Çakır, 1994; Toprak, 1988). 

Kuşkusuz burada “çalışma hayatı” derken önemle belirtmemiz gereken bir kaç nokta vardır. Kadınların ev içindeki çalışmaları ve özellikle kırsal kesimdeki kadınların tarım, hayvancılık, ürünü işleme ve pazarlama konusundaki çalışmaları dikkate alınmadığından dolayı istatistiklere ve çalışmalara yansımamak tadır. 
Kadınların “özel alandaki” çalışmaları yok farzedilerek sadece evinin dışındaki, “kamusal alandaki” çalışma! an ele alınmakta ve İncelenmektedir. Bu nedenle, “özel alan” “kamusal alan” gibi yapay ayrımlar yaparken, ortaya çıkabilecek yanlışlıklar, toplumsal verilerin yanlış analiz edilmesine yol açabilecektir. Örneğin, terzilik meslek olarak evin dışmda gerçekleştirildiğinde kadınlara! çalışması ile ilgili bir 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“veri” oluştururken, ev içinde gerçekleştirilen üretim ve artı değer görmezden gelinmiş olmaktadır. Dolayısıyla rakamlarla ifade edilen ve devlet istatistiklerinde yerini alan “kadın üretimi ve artı değeri” eksiktir ve toplumsal manzarayı doğru ve tam olarak göstermemektedir. Kadınların hem toplumsal hayat ve karar alma mekanizmalarına katılması hem de analık işlevlerini nasıl bağdaştırabilecekleri üerine hiç düşünülmemiştir. Devletin, söylem ve simge olarak kadının peşinde olduğunu buradan anlayabiliriz. Kadın ile ilgili problemleri çözmek, kadının toplumsal durumunu iyileştirmek ve kadının ulus-devlet projesine dahil etmek gibi bir derdi olmayan Türkiye Cumhuriyeti kurucuları ve tek parti dönemi yöneticileri için kadın (kadın adına ve kadın için yaptıkları), sadece uluslararası camiaya Türkiye’de demokratik bir yönetim olduğunu göstermenin aracı ve en kolay yoludur (Özbudun, 1995:211). Bu durum da kadın meslesinin aslında bir iktidar anlayışı meselesi olduğu ortaya çıkarmaktadır. Siyasi iktidarın insana, erkeğe, emeğe, katılıma, faaliyete bakma tarzı kadına da yansımaktadır. 

Kurtuluş Savaşından sonra, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, siyasal- toplumsal ve ekonomik cephelerde yer alması gerektiğine inanan (inanılan) ve bu yolda çaba gösteren kadına ise “ev ve aile içindeki görevleri” hatırlatılmıştır. 
Savaşlar sırasında erkeklerin yerine ve onlardan daha fazla çalıştıkları alanları terk etmeleri istenmiştir. Çalışma hayatmda yer alan sınırlı sayıdaki kadm için hiç bir sosyal güvenlik önlemi alınmamış ve hiçbir sosyal güvenlik kuruluşu oluşturulmamıştır. 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde toplanan Birinci İktisat Kongresi’nde 1135 delegenin sadece 7 tanesi kadındır. Hem Kurtuluş Savaşma destek hem de OsmanlI’dan Türkiye’ye geçişte toplumsal ve ekonomik açıdan destek verdiği söylenen onbinlerce Türk kadını, bu kadar önemli bir toplantıda sadece 7 kişi 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ile temsil edilmiştir. Kadınların ülke ekonomisinin ve toplumsal yaşamının düzenlenmesinde emek harcamaları bir çok resmi toplantıda ve konuşmada 


gündeme gelmiş ve takdir edilmiştir. Ancak, kadınların ülkenin değişen toplumsal. 


ekonomik ve siyasal yaşamında etkin olarak rol alma istekleri pek de “makbul ve yerinde” görülmemiştir. Bilinçli, çok çalışkan ve Kurtuluş Savaşının destekleyicisi olduğu her toplantıda ve konuşmada dile getirilen Türk kadınının, savaş sonrası iktidar düzeyinde sözü geçmemiş ve de toplumsal ve siyasal örgütlenmelerde kendisine yer verilmemiştir. 

Savaş sonrası kurulan yeni ulus-devlet ve iktidar, sivil kesimi (milleti) bir kenara koyarak, millet ile ilgili kararlan tek başına almaya gayret etmiştir. Millet içindeki toplumsal grupların, kendi talepleri doğrultusunda örgütlenmesi mümkün olduğunca engellenmiş veya devlet bağımlı olarak gelişmelerine izin verilmiştir. 
Millet ile ilgili tüm kararlarda tek bir ses, çıkması uygun görülmüştür. Daha önceki bölümde irdelediğimiz gibi, Halide Edip Adıvar’ın ve Tezer Taşkıran’ın tek partili yönetiminden sonra yaptıklan konuşmalarda eleştirdikleri en önemli nokta budur (Kaplan, 1998:211). “Cumhuriyet’in OsmanlI’dan ‘hiçbir unsurun sivrilmesine müsade etmeme’ ilkesini tevarüs etmesi de, yine ‘geleneğin gücü’ türünden metafizik, büyücülere layık kavramlar doğrultusunda değil, doğrudan doğruya bürokrasinin grupsal/sınıfsal yönelimleri ile toplumun topyekun yapısı arasındaki ilişkiler çerçevesinde ele alınması gereken bir olgudur” (Cangızbay, 2000). 

Os manl ı’ nm devamı olarak Cumhuriyet yönetimi/Tek Parti İktidarı, kadının üzerinden İslam, gelenek, vb. sınırlandırmaları kaldırırken, bu sınırlandırmaların yerine devlet sınırlandırmalarını getirmiştir. Üstelik, kadın üzerindeki baskı ve 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sınırlandırmalarda devletin kendisi din ile ilgili kuralları kullanmıştır Mustafa Kemal’in değişik zamanlarda değişik vesilelerle söylemiş olduğu sözler de bu durumu göstermektedir: “Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’m emrettiği şey, erkek ve kadının beraber olarak ilim ve bilgiyi kazanmasıdır. Kadm ve erkek bu ilim ve bilgiyi aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla donanmak mecburiyetindedir. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki, bugün kendimizi bir türlü kayıtlarla bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatmda kadınlar ilim ve bilgi yönünden ve diğer hususlarda erkeklerden asla geri kalmamışlardır. Belki daha ileri gitmişlerdir.” “Türk kadım dünyanın en münevver, en faziletli ve en ağır kadım olmalıdır. Ağır siklette değil; ahlakta, fazilette ağır, ağırbaşlı bir kadm olmalıdır. Türk kadınının vazifesi, Türk’ü zihniyetiyle, pazusuyle, azmiyle koruma ve müdafaaya gücü yeter nesiller yetiştirmektir. Milletin kaynağı, sosyal hayatm esası olan kadm, ancak faziletli olursa vazifesini yapabilir. Herhalde kadm çok yüksek olmalıdır.” (aktaran: Caporal, 1982) 

Tanzimat döneminden başlamak üzere kadınların birçok demek ve kuruluşda aktif üye olarak çalıştıkları ve örgütlenme ihtiyacında oldukları görülür. 
Ebelik/hemşirelik, öğretmenlik ve yazarlık kadınların en fazla etkin oldukları meslek ve uğraş alanları olmuştur. İttihat ve Terakki Partisinin tek parti yönetiminde (1913- 1918), iktidarın tek elde ve kontrollü olması sonucu daha önce oluşturulmuş bulunan sivil toplum örgütlenmelerinin kapatılmaya çalışılması ve siyasal iktidarın denetiminde örgütlenmeler kurulması yoluna gidildiği görülmektedir. Bu dönemde Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, Donanma Cemiyeti, Hilal-i Ahmer Cemiyeti gibi demeklerin tümü devletin kontrolü altındadır. 
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Türkiye’de sivil toplum kurumlan açısından çok önemli olan bir adım “Türk Kadınlar Birliği” dir. Bu demek 1923 yılında II. Meşrutiyetten beri süregelen kadın hareketinin birikimi üzerine kurulmuştur. Bu demeğin amacı sadece toplumsal amaçlı değildir, aym zamanda kadınlann siyasi haklanın elde etmek amacıyla da çalışmalar yapmıştır. Rejim anlayışının gereği olarak bu birliğin kapatılması istenmiştir. Ancak, Dünya Feminist Kongresinin (Uluslararası Kadınlar Birliği/Uluslararası Kadm Cemiyeti Kongresi) 18 Nisan 1935 tarihinde İstanbul’da toplanmasına öncülük etmesinden dolayı birliğin kapatılması bir yıl ertelenmiştir. 
Birliğin feshedilmesine gerekçe olarak da Anayasa ile seçim yasasında seçme ve seçilme hakkı konusunda getirilen değişikliklerle, bu demeğin amacının ortadan kalktığı belirtilmiştir. Cumhuriyet devrimleri/reformlan ile gelişen süreçte kadınlar her türlü haklarım elde etmişler ve erkeklerle eşit konuma yükselmişlerdir. Birliğin amacı da zaten bu olduğuna göre, varlığım sürdürmesinin bir anlamı yoktur (Yücekök, 1998). Birliğin kapatılmasındaki mantık içerisinde; kadın ile ilgili olarak herşey yapılmış, tamamlanmış ve artık kadm ile ilgili herhangi bir gelişmeye ve değişmeye ihtiyaç yoktur düşüncesi vardır. Bu tür düşünceler, kadm ile ilgili değişim ve reformların her zaman için önünün kesilmesine ve “ilk yapılanların” dondurularak muhafazasına yol açmıştır. 

A. SİYASAL ALANDA KADIN 

Kadınlann oy hakkının Cumhuriyet ile birlikte kazanılmamış olması, ve anayasada özellikle “her erkek Türk” şeklinde bir ibarenin yer alması, Türkiye Cumhuriyetinin, kurulduğu günden 1930Tu yıllara kadar kadm ve erkek vatandaşlarına eşit mesafede durmadığım göstermektedir. Seçme ve seçilme hakkı 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cumhuriyet ve demokrasi için olmazsa olmaz bir haktır. Kadınların on senelik bir gecikme ile bu hakka sahip olmaları onların “vatandaşlık serüvenini” her dönemde olumsuz etkilemiştir. Sivil ve siyasi vatandaşlık arasındaki bu farklılıklar, diğer bütün farklılıkların ve ayrımcılıkların temelini oluşturmaktadır. Kararlarda hiçbir şekilde yer almayan/alamayan bir kadın kitlesinin varlığı düşündürücüdür. Siyasal partiler, kadınlar için yapacaklarını her zaman ayrı bir kategori olarak belirtmişlerdir. 
Tek Parti dönemi de kadınların vatandaştan sayılıp sayılmamaları bile tartışılmıştır. 

Kadınların bu şekilde ayrı kategoride ele alınması, temel bir ayrımcılıktır. 
Bunun iki nedeni olabilir: (1) Erkekler için yapılacaklar (ki esas vatandaş olarak kabul edilenler onlardır), kadınlan kapsamamaktadır: (2) Kadm ve erkek ulusal ideoloji bağlamında ayn ayn vatandaş kategorisinde olduklarından, her ikisi için yapılacakları ayn ayn belirtmek gerekmektedir. Örneğin; “partimize daha fazla kadm üye kaydedilecektir” gibi bir ifadeye ihtiyaç duyulması, kadınlar üzerinden siyaset yapmaktır. Kadm veya erkek, her vatandaşın istediği partiye üye olma hakkı zaten vardır. Bu ifadeye aynca yer verilmesi, Cumhuriyet tarihimiz boyunca kadma verilen destek olarak sunulmuştur. Halbuki tam tersine, kadma aynca destek olunması gerektiğini belirtmek ve buna inanmak, siyasal haklann her iki cins için de birer vatandaşlık hakkı olması açısmdan eşit davranıl madiğinin kabülü demektir. 
Yani devlet vatandaşlan arasında toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yapmaktadır. Bunun yanısıra özellikle belirtmemiz gereken nokta, tek parti rejiminin bulunduğu bir ülkede, kadınların sorunlarının ele alınma biçimi de önemlidir. Parti programlarım incelerken göreceğimiz gibi, kadınlar Batıya karşı gösterilecek olan demokrasi vitrininin öğeleri olmuşlardır. Kadınların politikada söz sahibi oldukları görüntüsü dışarıya verilecek mesajlar içerisinde en başta yer almaktadır. 


128 




a) Cumhuriyet Halk Fırkası ve Kadın Hakları 


Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan siyasi partilerde veya bir yasanın oluşturulması aşamasında kadınlar kendiliklerinden yer almamışlardır. Kadınların genel olarak yapılan modernleşme, Batılılaşma etkisindeki değişikliklerden yararlandıkları görülmüştür. Üstelik bu yararlanma tüm ülke kadınlarını kapsayıcı şekilde gerçekleşmemiştir. Daha önceki bölümde incelediğimiz gibi Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitim sistemini laik hale getirmek üzere gerçekleştirilmiştir. Bu kanun direkt olarak kadınların hayatım değiştiren bir kanun olmamıştır. Tüm bilim ve eğitimin kurumlan da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak devletin denetimi ve gözetimi altına alınmıştır. Tanzimat ve Meşrutiyet reformları ile birlikte aşama aşama gelen, kadmlann da eğitim ve öğretime erkekler kadar katılımının olması gerektiği düşüncesi ve uygulamaları Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte kanunlaşmış, ama hayata geçirilme aşaması eksik kalmıştır. 

Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, devralman “toplumsal” mirasın reddedilmesi ve bir sıfır noktasından başlandığı iddiası, kadmlann toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatlarının gelişmesi açısından varolan olumsuzlukların daha da artmasına neden olmuştur diyebiliriz. Homojen bir yapıda olmayan toplum ve toplumun kadın kesimi, yasalann hayata geçirilmesinde, ister istemez, farklı farklı çizgilerde yer almışlardır. Mustafa Kemal’in demeçlerinin ve Cumhuriyet döneminin yasalan aracılığıyla kamuoyunu kadın konusunda biçimlendirme çabalarına ve arzularına rağmen, bu çaba ve arzular ülkenin her 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yerine ulaşamamış, ulaşsa dahi farklı yorumlara uğramış veya kültürel 

yapılanmalara ters düştekleri için uygulanma zemini bulunamamıştır. 

Köy hayatı içerisinde, kız çocuğunun ilkokula gidip okumayı yazmayı öğrenmesi, işlevsel olarak bir anlam ifade etmemektedir. Küçük yaşta evlendirilen ve ev işleri /çocuk bakımı, tarla sürümü vb. dışında bir iş yapması istenmeyen kadımn okuması, aile açısından “ekonomik ve zamansal israf’ olarak değerlendirilmektedir. Köy kadınının ne “baba evinde” ne de “koca evinde” okur¬ yazarlığım kullanmasını gerektiren hiç bir hayat alanı olmaması da, okuma yazma bilmeyi geçersiz ve anlamsız kılan bir diğer önemli nedendir. Kadınm “kendi başına” karar aldığı, yaşadığı, hayata katıldığı alanların olması durumunda ancak kadın eğitimi önem kazanmaktadır. 

Kadınlar, Cumhuriyetin kurulma aşamasında hem “kutsal” sayılmış -bu kutsallık kadınları toplumsal kötülüklerden korurken siyasal ve ekonomik yaşamdan da uzak tutumaya yaramıştır- hem de demokratikleşmenin ispatlanması gerektiği zamanlarda “araç” olarak kullanılmıştır. Bunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi içeresindeki dinamikler kadar dünya kaynaklı yönlendirme ve dinamiklerde etkili olmuştur. Kadınlan “mutfak, kilise, çocuk” ilkesiyle,toplumsal yaşamın dışına iten faşist Almanya’dan farklı olduğunu ve demokratik olduğunu Batıya ispatlamak, kadınların siyasal haklarının yasallaşmasında, gözardı edilemeyecek, önemli bir etkendir (Tekeli, 1982:213-216). Görüldüğü gibi, kadınların siyasal haklarının tanınmas ının 1930’ lar da gündeme getirilmek zorunda kalınmasının, nedenlerinden bir tanesi dış dinamiklerin baskısıdır. Öncesinde, bazı seçkin kadınların yoğun istek ve mücadelelerine rağmen, kadınların seçme ve seçilme gibi en temel vatandaşlık 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haklan, “zamanı gelmedi” gerekçesiyle bertaraf edilmiştir. Hatta bu konuda mücadele veren kadınlar, “devlet ve millet bütünlüğünü bozmaya çalıştıklan “ gerekçesiyle susturulmuş ve kurduklan cemiyet ve demekler, gerekçesiz olarak kapatılmıştır (Baykan ve Ötüş-Baskett, 1999:28-36). 

Kadınlara siyasal hakların verilmesinden sonra, kadın demek ve cemiyetlerinin “gerekli hakların kazanıldığı” gerekçesiyle kapatılması kadınlann verilenden fazlasını ve farklı olam istememeleri konusunda bir uyan niteliğinde görünmektedir. Bu tür kadın cemiyet ve demeklerinin kapatılması, Cumhuriyetin kadm ile ilgili reformlannı dondurulması ve olduğu gibi korunarak aktanlması tehlikesini yaratmıştır diyebiliriz. Çünkü, belirli bir dönemde yapılan reform ve düzenlemelerin tüm zamanlar için geçerli/doğru kabul edilmesi, dogmatizme yol açacak ve gelişmeyi engelleyecektir. 

Hükümet programlarında, kadınlann sorunlan üzerinde durulmamış ve CHF nin parti programında da kadınlar ile ilgili herhangi bir madde yer almamıştır. 
Kadınlan toplumsal hayat içinde aktif kılabilecek siyasal gelişmelerin, hatta kumlan laik devlet ile birlikte dönüşüm hedeflerinin yeterince önemsenmediği ve reel hayata geçirilmediği görülmektedir. Kadınlar ilk kez 1933 yılındaki belediye seçimlerinde oy vermişlerdir. Belediye meclislerine ve muhtarlıklara kadınlar seçilerek gelmişlerdir. Bunlardan bir kaçı daha sonra millet meclisine milletvekili olarak girecek kadınlardır. Tevhid-i Tedrisat, Medeni Kanun gibi çok önemli kararlan alan ve bunlan kanunlaştıran bir meclisin, kadınlann siyasal haklarım vermek için 1930Tu yıllan beklemesi, kadınlara verilen siyasal haklann bir simge olduğunun kanıtlarından biridir denilebilir. En azından ülkeyi yönetenler bunu böyle anlamakta 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ve değerlendirmektedirler. Kadınların fiilen siyaset yapabilmesinin ilk adımı parti faaliyetlerine bilfiil katılabilmektir. Cumhuriyet Halk Fırkası’nm kadınların partiye kaydolması ve seçimler için çalışması hususunda herhangi bir gayreti olmamıştır. 
Kadınlar, Cumhuriyet Halk Fırkası programında yer almamışlar ve parti faaliyetlerine dahil edilmemişlerdir. Kadınların siyasi parti faaliyetlerine girmesinin onların kadınlık vazifelerim engelleyeceği görüşü hakimdir. Dolayısıyla kadınların, siyasi parti faaliyetleri dışmda kalarak ‘siyasete katılmaları’ gibi olmayacak bir durum ortaya çıkmıştır. Kadmlam bilfiil siyasete girmelerinden ziyade, parlamentoya girmelerinin simgesel yaran daha fazladır. Sonuç olarak 1935’de kurulan 5. Meclise 
18 kadın milletvekili dahil edilerek, Türkiye’nin demokratik yolda ilerlediği ve bir 
tek parti diktatoryası kurmadığı dünyaya ilan edilecektir. Medeni Kanun ile toplumsal ve ekonomik haklannı alan kadın, siyasal alanda da yerini aldıktan sonra Türkiye artık “uygar dünya ile aynı düzeye” geldiğim rahatlıkla iddia edebilecektir (Tekeli, 1982:210-217). 

b) Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Kadın Hakları 

Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, muhalif bir hareket olarak önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte, Mustafa Kemal önderliğindeki yönetici kadro, tek bir partinin çatısı altodadır ve ülke bu tek parti ile yönetilmekte ve temsil edilmektedir. Dünyanın içinde bulunduğu duruma baktığımızda ise, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde tek parti yönetimleri mevcuttur ve bu yönetimler “faşist ve nazi” yönetimleri şeklinde adlandırılmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, bu ülkelerden olan farklılığım ortaya koyabilmek ve aynı kategori içerisinde değerlendirilmemek amacıyla Serbest 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Cumhuriyet Fırkası’mn kurulmasına izin vermiştir. 1930 yılında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye büyükelçisi olan John Grew anılarında bu dış faktörleri şöyle aktarmaktadır: “...Gazi yavaş yavaş şu görüşe varmıştır ki, tek parti sistemi Batı ve Avrupa ile karşılaştırılınca Türkiye için bir aşağılık işaretidir. Amerikalı ve Avrupalı yazarlar son günlerde çoğunlukla şekli bakımdan Batılı, fakat gerçekte Doğulu olarak tasvir ettikleri Türk Diktatörlüğünden çok sözetmişlerdir. Türkiye’nin bu şekilde tasvir edilmesi Gazi’nin gözüne çarpmış ve hiç hoşuna gitmemiştir. Fransız politik kuramlarına hayranlık duyan Fethi Bey’in Batıda ve özellikle Fransa’da Türkiye hakkında beslenen düşüncelere dair yorumlan da bu hususta şüphesiz çok önemli bir rol oynamıştır.” (Öz, 1996:80-83). 

Serbest Cumhuriyet Fırkası, girişimi hem Mustafa Kemal Atatürk’ün otoritesini sarsmamak hem de yurt dışından gelen eleştirileri azaltmak amacıyla ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Özellikle Serbest Cumhuriyet Fırkası liderinin Fethi Okyar olması dış sebeplerin öneminin bir delilidir. Dış sebepler dışında iç sebepler de vardır. Ülkedeki tek partili siyasal yapılanma, merkezileşmeye yol açmış, bu merkezileşme de tabandan gelen şikayet ve dileklerin duyulmaması gibi rahatsızlıklara neden olmuştur. 1926 yılında Ahmet Ağaoğlu, parti ve hükümetin yapamadıklarını belirten bir rapora sunmuştur. 1929 yılındaki Dünya Büyük Bunalımının etkisi ile ve bu etkilerin Türkiye’de 1930Tarda daha fazla hissedilmesi sonucunda toplumsal hoşnutsuzluk artmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası’na gösterilen büyük ilginin nedenlerinden en önemlisi bu hoşnutsuzluktur. Eleştiriler artmış ve ülke sorardan mevcut yapılanma içerisinde çözülemez hale gelmiştir. 
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın ortaya çıkması, bir yandan yükselen muhalif seslerin yatıştmlması, diğer yandan da iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası yöneticilerinin 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çalışması aksayan bir meclisi yeniden harekete geçirme ve toplumu yeniden siyasete ısındırma arayışlarının bir ürünüdür. Görülüyor ki Serbest Cumhuriyet Fırkası doğal, kendiliğinden gelişen, fikri, felsefi ve ideolojik temelleri olan bir halk hareketi değildir. Bu açıdan, bu hareketin içinde kadınların desteğinin olup olmaması da herhangi bir önem taşımamaktadır. Hatta kadınların bu hareketi destekliyor olarak gösterilmesi, bu muhalif hareketin bir halk hareketi veya olağan bir muhalif hareket gibi gösterilmesine yardımcı olması amacıyla yapılmıştır diyebiliriz. Serbest Cumhuriyet Fırkası kendiliğinden oluşmayan ve yine Mustafa Kemal Atatürk’ün görevlendirmesi sonucu Fethi Bey tarafından kurulan, bir anlamda yapay bir muhalefet olmasına rağmen; Fethi Bey’in Ege gezisinde gördüğü destek. Cumhuriyet Halk Fırkası’nı telaşlandırmış ve yapılacak bir seçimde mevcut hükümetin iktidarı kaybedebileceği endişesi doğmuştur. 1930 daki Belediye Seçimlerinden sonra Serbest Cumhuriyet Fırka’sı hazırladığı bir fesih beyannamesini Muskafa Kemal’e de imzalatarak kendisini kapatmıştır. Kurulan muhalif bir parti, inkılapların ve cumhuriyetin tehlikeye gireceği düşüncesiyle kapatılmış olmaktadır. Çünkü, SCF ye kurulduğu andan itibaren verilen destek, CHF’nin tüm halkı kapsadığı ve temsil ettiği gerçeğini temelden sarsmıştır. Ülkenin böyle bir dönemde bunalıma sürüklenmeyeceği açıklaması ile Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılma yoluna gidilirken, tek parti rejimi daha da güçlenerek yoluna devam etmiştir (Öz, 1996:87- 
88 ). 

Daha önce Kasım 1924’de kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, yedi ay süreyle muhalefet partisi görevini üstlenmiş ve Takrir-i Sükun Kanunu’na dayanılarak kapatılmıştı. Bu partinin programında kadınlara yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır. 12 Ağustos 1930’da kurulan ve kurucuları arasında 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sembolik olarak da olsa, Mustafa Kemal Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’m da 
bulunduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası’nm (Partisinin) programında, “Madde 11 
:Fırka bir dereceli intihap usulünün tesisine ve siyasi hukuku Türk kadınlığına da teşmilini müdafaa edecektir” şeklindeki ifade ile partinin kadınlara siyasi hakların tanınması mücadele vereceği açıklanmış olmaktadır. Cumhuriyet Halk Fırkası’mn programına bir sene sonra girecek olan bu ifadenin ilk kez Serbest Cumhuriyet Fırkası programında yer aldığı görülmektedir. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nm bir özelliği de, kadınların bu partiye gösterdikleri ilgi ve çalışmalarına katılmış bulunmalarıdır. Kadınlar, Serbest Cumhuriyet Fırkası’ndan beklentilerini şu şekilde ortaya koymuşlardır: “Şehir Meclisi’ne yeni fırka tarafından namzet gösterileceklerden Adile Hanım yeni fırkaya intisabı eshabım şöyle izah ediyor: Halk Fırkası bize sulh zamanında refah vadetti. Fakat bu gelmedi (...)Ben kadınlık namına erkeklerden ayrı bir tez görmüyorum. Türk kadmı da erkeğinin yarımda aynı haklara sahip olacaktır(...)Büyük bir kitle olan kadınlığın evde, mesaide, meclis’de, komisyonda, politikada bulunması tabii hakkıdır. İşte ben bunu müdafaa edeceğim”. 
Kadınların Serbest Cumhuriyet Fırkası’na ilgileri çok fazla olmuş ve çok sayıda kadın partiye yazılmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası’mn faaliyeti süresi içerisinde genel ve ara seçimler yapılmamış, ancak kuruluşundan kısa bir süre sonra Fırka Belediye seçimlerine katılmış ve Samsun’da Belediye seçimini kazanabilmiştir. 
Samsun’da 3200 oy alan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nm oylarının 2500’ü kadınların oylandır (Köker, 1988:94-96). 

Serbest Cumhuriyet Fırkasından kadın milletvekili adayı olan Suat Derviş’i burada anmak yerinde olacaktır. 1903 doğumlu olan Suat Derviş (gerçek adı Hatice Saadet Baraner’dir, devletin takibinden kaçmak amacıyla ismini değiştirmek zorunda 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kalmıştır), Osmanlı aristokrasisine mensup bir ailenin kızıdır. Yazann annesi Sultan Abdülaziz’in ‘mızıka-yı hümayün orkestrası’nm şefi Kamil beyin kızı Hesna hanım dır. Babası bir tıp doktorudur. Suat Derviş babasının ateist olduğunu belirterek, “babam olmasaydı ben kendi dönemimdeki kadınlara kıyasla asla bu kadar erken bağımsız görüşlere ulaşamaz ve çevremle olan bağlarımı kopararak kendi benliğimi bulamazdım” demiştir.Berlin’de konservatuarda okurken, felsefe ve edebiyat bölümüne de devam etmiştir. Fransızca ve almanca bilmektedir. 
Almanya’dan 1932 yılında döndüğünde gazeteciliğe başlamıştır. Yazdığı romanlarda, 1850’lerden 1950’lere gelinceye kadar yaşanan tarihsel toplumsal dönüşümlerin yaratmış olduğu sarsıntıların insanlara nasıl yansıdığım incelemiştir. 
Romanlarında ve gazete yazılarında toplumsal gerçekçilik akımına bağlı kalmıştır. 
Markist akımdan etkilenmesine rağmen onuda eleştiren yazılar yazmıştır. Kadın sorunları ile ilgili yazılarında da toplumsal ve tarihsel gerçeklerden hareket ederek bilgiler vermiştir. 1920’lerde kadınlar için eşitlik ve özgürlük sloganından yola çıkarken daha sonraki yıllarda kadın sorununda smıfsal eğilimlere vurgusu artmıştır. 
1930’larda üst tabakanın şaşalı yaşamım, aşkları, davetleri, ziyafetleri ve toplumu oyalayacak gerçeklere dayanmayan konulan yazmayı reddettiği; adaletsizliğe karşı koyan yazılar yazdığı için gerçek ismini kullanamaz hale gelmiştir. 1939 yılından itibaren hiç bir yayınevi Derviş’in romanlarım basmaz. Alemdar ve İkdam gazetelerinde çalışmıştır. Yabancı dil bilen bir gazeteci olarak, Uluslararası Montrö Konferansı’nda ve Lozan Konferansı’nda izleyici olarak bulunmuştur. 
Almanya’daki yaym kuruluşlarında da görev almıştır. Almanya’mn en seçkin edebiyat ve sanat dergilerinde bazı yapıtlarım yayınlamıştır. Hitler iktidan ile birlikte, Nazi yanlısı olmayan dergilerin kapatılması sonucunda 1933’de İstanbul’a 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dönmüştür. Gazetecilik yaparak hayatını kazanmaya başlamasıyla birlikte toplumsal olarak yaşanan gerçeklerle karşılaştığım bir çok yazısmda belirtmektedir. Daha önce farkında olmadığı yaşam biçimlerini farkederek, siyasal olarak iktidarın karşısındaki muhalif yerini almıştır (BİA Haber Merkezi). Serbest Cumhuriyet Fırkası’na üye olduğu zaman kadın bağımsızlığı ile ilgili şu sözleri söylemiştir: “Demek istiyorum ki kadının bugünkü vaziyeti tabiat kanunundan doğma değildir. 
Birtakım dini telakkilerin, terbiyenin ve iktisadi şartların neticesidir. Esasen cemiyetin temeli kadın değil midir? Evet, kadın, yani ana! Beşeriyetin iptidai devrelerinde ‘kütlelerin izdivacı’ tesmiye edilen ilk kadm ve erkek rabıtaları devrinde çocukların babası bilinmezdi. Fakat ilk çocuğun bile bir annesi vardı. Tabiat baba denilen mesul bir şahıs tanımazdı, yavrularını annesine yüklerdi. İlk içtimai varlık anne ile çocuktur. Cemiyet bu çekirdeğin etrafına toplanmıştır. Baba cemiyetin tekamülünden sonra gelir. İlk devirlerin babası ailenin reisi değildir. Reis anne idi. O vakitler kadm çarşıda pazarda ticaret yapar, erkek evde iplik büker, yemek pişirirdi. 
Bu içtimai fonksiyon ayrılıkları hiçbir şeye delalet etmez. Kadm beynini teşekkülü erkek beyinin teşekkülünden farklı değildir. (...) Kadının erkek hakimiyeti altına girmesi zekasımn dünya işleriyle uğraşması karşısındaki aczinden değildir. Sırf biraz daha küçük yaratılmış olmasındandır... bu yumruk esaretim şüphesiz ki sonradan iktisadi bir esaret takip etmiştir. Pederşahi aile devresi muhakkak ki kadının hakimiyeti devresinden çok daha uzun sürmüştür. Bu yüzden kanun, örf, adet, anane, ahlak telakkileri hep erkek lehine kurulmuştur..."(Cumhuriyet, Mart 1933, aktaran: Özbudun, 1995: 266-269). 

Muhalefet ve iktidar ilişkilerinin olumsuz ve yapay olarak cereyan ettiği, ekonomik ve toplumsal sorunların en ileri safhada ortaya çıktığı böyle bir dönemde 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kadınların örgütlenmesinin ve muhalif sesler çıkarmasının imkansızlığı ortadadır. Gerçkten muhalif sesler çıkaran kadınlar ise (Nezihe Muhiddin örneğinde de olduğu gibi) baskıya uğramış, unutulmuş ve unutturulmuştur. Muhalefet yaratılması esnasmda da kadınlar taraf ve sembol olarak ortaya atılmış, yani bir anlamda her zaman olduğu gibi “sembol olarak kullanılmışlardır”. Kadınların Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın içinde çok fazla yer almış olmaları, oylarını bu partiye vermeleri dolayısıyla kadınların bilinç düzeyinin yüksek ve ülke sorunlarının erkelerden daha fazla farkında oldukları gibi bir sonuç çıkarmamız mümkün görünmemektedir. 

B. EĞİTİM ALANINDA KADIN 

Kadının eğitilmesi ilk ve orta öğretimde yüksek öğretim basamaklarında farklı amaçlar çerçevesinde şekillenmiştir. İlk ve orta öğretimde Cumhuriyetin yapmış olduğu yenilikleri kavrayacak ve sürdürecek bir nesil yetiştirilmesi amaçlanırken, yüksek öğretimde toplumsal cinsiyet farklılaşmalarının ilk basamakları gerçekleştirilmeye başlamıştır. 

a) I. (1939) ve II. (1943) Milli Eğitim Şuraları: İlk ve Orta Öğretimde Kadın 

1935 ve 1946 yıllan arasındaki eğitim felsefesi ile Cumhuriyetin ilk kuruluş 
yıllan arasındaki felsefe ve eğitime bakış arasmda önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. 1935 yılından itibaren eğitimin başmda olan kadrolar, hem genel eğitim hem de mesleki eğitim alanında karmaşık ve kendi içinde birden fazla yönelimler bulunan kararlar almışlardır. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında, Batımn değerlerini 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kolayca benimseyecek ve benimsetecek başarılı bireyler yetiştirmek amacı hakimdi. 
Bu nedenle ortaokullar, hem liseye hem de yaşama eleman hazırlayan temel kurumlar haline getirilmişti. 1935’den sonra ise çevrenin ve ekonominin ihtiyaçlarım karşılamaktan çok, genel kültürü olan insan yetiştirme çabası hakimdir. Maarif Vekaleti Teftiş Kurulu Başkam Dursunoğlu; Atatürk devriminin özünün Doğu uygarlığından çıkıp Batı uygarlığına girmek olduğunu, Batı kültürünün ana kaynağının hümanizm olduğunu belirttikten sonra, sözlerine şöyle devam ediyor: “Hümanizm fikrinin anlaşılması, yayılması, bu kültür içindeki milletlerin yürüdükleri yoldan olabilir . Bunun da vasıtası Latince ve Grekçe öğretimdir.” (aktaramDoğan, 1999:202-204). Birinci Maarif Şurası’ndan başlayarak 1940’h yılların ilk yansına kadar hümanist eğitim görüşü, eğitim sistemimiz içinde ciddi bir tartışma konusu oluşturmuştur. Bu bakış açısı, eğitim programlarının oluşturulmasında da etkilidir. 

1939 ve 1943 yıllannda toplanan Milli Eğitim Şuralan, eğitimin artık planlı 
bir şekilde yapılmasının zorunluluğundan kaynaklanmaktaydı. Batı ülkeleri ile aramızdaki mesafeyi kapatabilmek, kapitalizmin/sanayileşmenin gerektirdiği işgücünü ülkeye sağlayabilmek için, yetiştirilecek öğrencilerin belli bir plan ve program çerçevesinde yönlendirilmesi gerekiyordu. Yeni belirlenen amaç ve hedefler çerçevesinde, eğitimin altyapısını tamamen devletin belirlemesi ve oluşturması gerekiyordu. Dışarıdan getirilen uzmanların verdikleri raporlar ve önerdikleri eğitim sistemine göre ilkeler ve müfredatlar oluşturulmaktaydı. Diğer yandan, eğitimin tamamen “milli” olması gibi bir istek vardı. Az zamanda, az masrafla meslek edinen ve ülkesi için çalışan gençler yetiştirmek en önemli amaçtı. Yabancı uzmanlar da bu amaca hizmet etmek üzere, kız ve erkek çocuklarının kendi cinslerine uygun alanlarda, kısa sürede eğitilecekleri eğitim modelleri öneriyorlardı. Ekonomik 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verimliliği öne çıkaran programlar yapılmaktaydı. Meslek adamı yetiştirmek temel amacı içerisinde, ortaöğretim önem kazanmıştı. Ortaöğretimin toplumdaki mevcut kadm ve erkek meslekleri baz alınarak yapılandırılması, kadın erkek arasındaki güç eşitsizliğini yeniden üretiyordu. Köy Enstitüleri örneğinde olduğu gibi, bireyin kendi bulunduğu çevreye faydalı olabilecek şekilde eğitilmesi ve bulunduğu çevrenin dışma çıkmaması politikası, toplumsal hareketliliği önleyici ve toplumsal eşitsizliği artırıcı bir politikaydı. Cumhuriyet Türkiyesi ile Batının koşullarının birbirine uyup uymadığı konusu ise gündeme getirilmiyordu. Bütün bu özellikler eğitimin, eşitsiz ve çoğu zaman anlamsız bir şekilde gelişmesine ve yayılmasına yol açıyordu. 

1937-38 öğretim yılında, ilkokuldaki kız öğrencilerin oram %33.3 iken, erkek öğrencilerin oram %66.7’dir. 1938-1939 öğretim yılında ilkokuldaki kız öğrenci oram %32.7, erkek öğrenci oranı %67.3’tür. Bu oranlar arasındaki görünür fark, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde uçuruma dönüşmektedir. 1937-1938 döneminde, ortaokuldaki kız öğrenci oranı %27.3 iken, erkek öğrenci oranı %72.7’ 
dir. Lise de okuyan kız öğrenci oram %23.3 iken, erkek öğrenci oram %76.7 dir.Bu oranlar hemen hemen aynı şekilde 1938-39 dönemine de yansımaktadır. Mesleki- teknik ortaöğretimde okuyan kız öğrencilerin oram %38.0 iken, erkek öğrencilerin oram %62.0’dır. Kız öğrenci oranının artış göstermesi kızların kendi cinslerine uygun meslek okulları nı n açılması ve kız öğrencilerin buralara yönlendirilmesi ile ilişkilidir. 1938-39 döneminde yükseköğretimde okuyan kızların oram %17.4, erkeklerin oram ise %82.6 dır (Ünal-Özsoy, 1999: 39-55). Kız ve erkek öğrencilerin eğitim alanındaki durumları kız öğrenciler açısından oldukça vahim görünmektedir. 
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Mesleki ve Teknik okullar açısından eğitimin gelişmesine baktığımızda yine kız ve erkek öğrenci oranlarında farklılıklar göze çarpmaktadır. Mesleki ve teknik okullar hakkmdaki bilgiler 1927’den itibaren başlar; çünkü 1927 yılına kadar bu okullar vilayet ve belediyelerin yönetiminde kaldığından herhangi bir istatistiksi çalışma yapılmamıştır. Bu okullar, 1052 sayılı ve 29.05.1927 tarihli kanunla, masrafları vilayetlerce karşılanmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. 
1927’de İstanbul’da iki tane kız meslek okulu vardır. Yine bu yılda Kız Sanat Okullarına Kız Enstitüsü adı verilmiş; 1927-1928 öğretim yılında Akşam Kız Sanat Okulları kurulmuştur. 1938 yılından itibaren Kız Teknik Öğretim Gezici Kadın Kursları oluşturulmuştur. 1927-1941 yıllan arasında mesleki teknik okullarm sayısı istikrarlı bir şekilde artmıştır. Bu artışa paralel olarak; bu okullarda 1928’de 145 olan kadın öğretmen sayısı, 14 yıl içinde 337’ye çıkmıştır. Kız öğrencilerin sayısı da 1927-1928 öğretim yılında 2822 iken, 1939-40 öğretim yılında 4949’a yükselmiştir 
(75 Yılda Eğitim-DİE İstatistikleri) 

b) III. Milli Eğitim Şurası (1946) ve Kız Enstitüleri 

Kız Enstitülerinin Cumhuriyet ve eğitim tarihimizde kadınlar açısından önemi çok büyüktür. Kadmlann eğitimindeki temel anlayışın bu okullarda yansıtıldığını görmekteyiz. Eğitim hakkı tüm yurttaşlar için temel bir haktır, dolayısıyla kadınlar için de temel bir haktır. Eğitim hakkının çok önemli olmasının nedeni, diğer hakların bilincine varmanın ve onları hayata geçirebilmenin ön koşulu olmasıdır. Şehirli, eğitimli ve bürokrat kesimden gelen kadınlar ve kız çocukları, Cumhuriyet dönemi reformlarının olanaklarından faydalanabilmişlerdir. Bu grup kamusal alanda belirli sosyal ve siyasal roller edinebilmiş, vatandaşlık haklarım 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kullanabilecekleri bir statüye ulaşmışlardır. Kemalizm’in nimetlerinden yararlanan kadm sayısı çok azdır. Ancak, bu kadınların da kendi özgür irade ve istekleri doğrultusunda hareket edebildikleri söylenemez. Cumhuriyet zihniyeti, okumuş, meslek sahibi kadınlara nasıl bir kişi olmaları hususunda çerçeve çizmiştir. Bu dönemde olması gereken Türk kadın tipi: Eğitimli, ev dışmda çalışan meslek sahibi, iyi bir anne ve iyi bir eş, balolarda ve partilerde modem Türk kadınım dünya nezdinde temsil edecek feminen özelliklere sahip (Gök, 1999:240) bir kadın tipidir. 

Kuşkusuz bu tür özellikler kırsal kesim kadım için gerçekleştirilmesi mümkün olmayan özelliklerdir, zaten Cumhuriyetin kadma ait reformları kırsal kesime çok fazla yaygınlaştınlamamıştır. Kırsal kesimdeki kadın hem ev inin içinde hem de evinin dışmda ücretsiz çalışan ve üreten kadındır. Eğitim açısından ilkokul öğretiminin zorunlu olmasına ve kanunen ceza konulmasına rağmen, Cumhuriyetin kuruluş döneminden günümüze kadar kız çocuklarının ilkokul öğretimi oldukça sorunlu olmuş ve bir türlü çözümlenememiştir. 

Kız Enstitüleri, modem Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundaki kadın imgesini oluşturmakta ve desteklemekte çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriyet ile birlikte yaratılmak istenen kadm kimliği ifadesini Kız Enstitülerinde bulmuştur diyebiliriz. Kadının toplumsallaştırılması ve toplumsal hayatta yerini alması bu enstitülerinin programlan çerçevesinde gerçekleşmiştir. Kadım kamusal hayata çıkarmak ve iş sahibi yapmak görüntüsü altında, kültürlü, bilgili, iyi birer ev kadını olmalarım sağlamak amacı güdülmüştür. Kadm eğitimli olarak evinde oturacak cumhuriyetin ilkelerim benimseyecek ve destekleyecek, daha da önemlisi doğuracağı yeni nesillere de bunları aktaracaktır. Dinin ve geleneklerin etkisinden kurtulmuş 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olan kadın yine evine hapsolunmaktadır, sadece bir fark ile; kültürlü, eğitimli, bir anne ve kadın olarak. Bu donanımların kadma verilmesinin nedeni, kadının ev içini huzurlu, temiz, düzenli tutması bu ev içinde yaşayan erkeğin ve çocukların toplumsal hayata katılımlarını sağlayacak, dolayısıyla da toplumsal kalkınma hedeflerine ulaşmak kolaylaşacaktır (Çaha,1996:109-ll). Kız Enstitülerinin Batılı bir toplum yapısına geçme aşamasında çok önemli toplumsal ve ideolojik işlevleri olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle o dönemde Batıda da kadın önce anne ve ev hanımı daha sonra çalışan kadındır. (Modem çekirdek aile resimleri ders kitaplarına ve okuma kitaplarına konulurken daha çok batıdaki resimler alınmıştır ve bunların çoğunluğunda evde iş yapan anne ve işinden evine dönmüş, karısının evde sağladığı huzur ve temizlik ortamında koltuğunda gazete okuyan baba imajı vardır. Bu tür resimler aynen bizim kitaplarımıza da aktarılmıştır.) Bir anlamda kadınlar için daima “esas” ve “tali” işler söz konusu olmuştur. Bir yandan kadma seçme ve seçilme hakkı, yükseköğrenim ve bilim yapma hakkı tanınır ve bu yollar açılarak kadınların kamusal hayata (evin dışındaki hayata) dahil olabilmelerinin önünün açıldığı iddia edilir, öte yandan “esas” işlevleri olarak görülen evdeki görevleri de, devlet tarafından açılan Kız Enstitüleri gibi okullarda düzenlenir (Gümüşoğlu, 1998: 130- 
104). 

Fatma Gök, Kız Enstitülerinin toplumsal ve ideolojik işlevlerine dikkat çekmiş ve Selçuk Kız Enstitüsünü inceleyerek söz konusu toplumsal ve ideolojik işlevleri ömeklendirmiştir. Selçuk Kız Enstitüsünün temeli bir Islahhanedir. Tuna Valisi Mithat Paşa kimsesiz çocuklan barındırmak ve sanat öğretmek amacıyla ıslahhaneler açma emri vermiştir. Kızlar için ilk ıslahhane Rusçuk’ta 1865’de kurulmuş, bunu diğer ıslahhanelerin kurulması izlemiştir. 1879 yılında Aksaray’da 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Sinekli Bakkal Sokağı’nda kurulan ıslahhane bugünkü Selçuk Kız Enstitüsü’nün temelini oluşturmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra sanat okullarının önemi artmıştır. Sanat okullarının öneminin artması ve bu konuda Türkiye’de öncülük edecek çok fazla isim bulunmaması sonucu; Kühne, Buyse gibi yabancı eğitim uzmanlan. Maarif Vekaletinin davetlisi olarak Türkiye’ye geldiler. Özellikle Belçikalı Buyse’nin denetiminde, 1928 yılından itibaren sanat okulunda Belçika modeli uygulanmaya başlandı. Bu uygulamaya dayalı olarak okul Selçuk Kız Sanat Mektebi adını aldı. Beş yıllık dönemde pratik ve teorik olarak sanat dersleri okutuldu.. Okulun mezunlarından bazıları seçilerek yurtdışına, özellikle Paris’e gönderildi. Paris’ten dört yıllık eğitimi tamamlayıp dönenler okula öğretmen olarak atandılar. 1934 yılında, ortaokul öğrencilerinin de girebileceği bir bölüm açıldı, daha önce ilkokul mezunlan beş yıllık eğitime almıyorlardı. Okulun kuruluş amacı “kültürlü ev hanımı “ ve ileride artmlması düşünülen sanat okullarına öğretmen yetiştirmekti. Çocuk bakımı, yemek pişirmek, ev idaresi, yapma çiçek, şapka yapımı, pastacılık gibi dersler vardı. Diğer orta eğitim burumlarındaki teorik dersler de hafifletilerek okutuluyordu. 1947 yılındaki Talim Terbiye Kurulu karannda enstitünün amacı; “ kızlanmıza evlerini sağlık, düzen, ekonomi ve zevk kurallanna uygun olarak çekip çevirme yollarım gösteren teorik ve pratik bilgileri vererek, ileride neşeli, mesut bir yuva kurmalanm sağlamak ve dolayısıyla onlan memleketin sosyal kalkınmasına yardımcı hale getirmek” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, “Enstitüler ev dışında çalışmak isteyen mezunların da teknik bilgi ve yeteneklerini ilerletmelerine yardımcı olacaktır.” (Gök, 1999:244-245). Bu ifadedeki bazı noktalar dikkat çekicidir. “Neşeli ve mesut” aile yuvası kurmak kadının görevidir, bunun için kadın önce kendisi neşeli ve mesut olacaktır; enstitüler bu amaca hizmet için 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kurulmuştur. Daha sonra eşini ve çocuklarını mesut edecektir ve böylece bütün toplum mesut olacaktır, anlayışı hakimdir. Kadma nasıl neşeli ve mesut olabileceğinin yolu da gösterilmiş olmaktadır: Evi çekip çevirmenin kurallarını bilmek. 

Birinci Milli Eğitim Şurası’nda öğretmen Nezihe Uygur önemli bir açıklama yapmıştır : “Kız enstitülerinin amacı, liseye ve yükseköğretime öğrenci yetiştirmek değil, genç kızlarımıza ev kadınlığına ait bilgi ve maharetleri kazandırmaktır (...) 
İsteyen öğrenciler liseye ve yüksek öğrenime devam edebilirler bu yolda kapalı değildir.” Lise ve üniversitenin yolu dolaylı olarak kapalıdır çünkü bu okullarda diğer okullarda olduğu gibi lise ve üniversiteye hazırlayıcı bir müfredat izlenmediğinden lise ve üniversiteye devam etmek isteyen enstitü mezunu kızların diğer öğrencilere göre ek olarak daha fazla çalışmaları gerekmektedir. Enstitü mezunu kız öğrenciler, açılacak diğer enstitülerde öğretmen olabilirler, gezici köy kurslarında öğretmen olabilirler ya da atölye açarak veya açılmış atölyelere girerek hayatlarım kazanabilirler. Böylece kız çocuklarının meslek bakımından yönlendirilmesi de tamamlanmış gibi görünmektedir. 

Fatma Gök, “Kız Enstitülerinin toplumsal ve ideolojik işlevleri; “modem” Batılı kadın kimliğinin ve imajının Türk ulus-devletinde yerleştirilmesi ve diğer kadınlara örnek olabilecek kadınların yetiştirilmesi olarak özetlenebilir” demiştir. 
Kız enstitülerinin kuruluş dönemlerinde okumuş olan 25 kadınla yapılan görüşme sonucunda kadınlar ortak özelliklerini belirtmişlerdir: Kemalizmin doğal ve gönüllü misyonerliğini yapıyor olmak; diğer kadınlara örnek olacak fikir ve davramş içerisinde bulunmak; ezilmiş, geleneksel, sadece çocuk doğuran ve evde oturan 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bilgisiz kadın imajının yıkılmasını sağlamak; evin yönetimi dekorasyonu, çocukların bakımı ve ailenin beslenmesi konularında mükemmel hale gelmeleri; yeni neslin çağdaş bir şekilde yetişmesini sağlamaları; mutlu ve çevresinde saygı gören bir kadm olarak toplumdaki yerlerini almış olmaları; mükemmel kadın kavramım kendilerine uygun görmeleri ve sıklıkla tekrarlamaları (Gök, 1999: 301). 

Burada Bemard Caporal’ın vurguladığı iki önemli noktayı da eklememiz gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte, eski düzenden kopmak adına, aile, kadm ile toplum arasındaki tek ve gerekli aracı kurum olmaktan çıkarılmaya çalışılmış ve bu kısmen başarılmıştır. Hem ailesel hem de toplumsal nitelikleri ile birlikte bir kısım kadın çalışma hayatındaki yerini alırken; çağdaş bir Yurttaşlar YasasTnın kabul edilmesine rağmen evin dışında çalışan az sayıdaki bu kadınlar, evi içi görevleri ile baba ve kocalarına bağlanma biçimleri açısından Osmanlı İmparatorluğu döneminden pek farklı durumda değillerdir. Diğer önemli nokta ise; “kadının durumu toplumun ekonomik durumu ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Hatta denilebilir ki kadının statüsü, yasal düzenlemelerden çok toplumun ekonomik kalkınmasına bağlıdır. Oysa Türkiye’de egemen sınıfların ve ayrıcalıklıların yararına eşitsizce paylaştırılan büyüme sonuçlan, Türklerin tümünün maddi koşullarında derin değişiklikler yaratamamışlardır. Kırsal dünyanın büyük çoğunluğu ve halk yığınlarının önemli bir kesimi hala kadirim durumunun gelişimini zorlaştıran geleneksel tipte bir ekonomi içinde yaşamaktadır.” (Caporal, 1982:525,738). 

Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere, devletin cinsiyet ilişkilerine müdahale ettiği ve her devletin tanımlanabilir “bir toplumsal cinsiyet rejimi” oluşturduğu 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söylenebilir. Özellikle devletlerin milliyetçi tarihleri ve oluşturdukları milli kimlik politikasındaki toplumsal cinsiyete bakışı ve bu bakıştaki dönüşenler ve dönüşmeyenler açısından olayları incelemek gerekir. Milliyetçi projelerde kadınlar nasıl hem bu projeleri desteklemiş etkin olarak katılmış, gönüllü sürdürücüsü olmuş hem de bu projelerin rehineleri/kurbanları/tutsaklan haline nasıl gelebilmişlerdir? 
Örneğin Kemalist dönüşüm ve değişim, bir şapka kanunu çıkararak fes yerine şapkayı giymeyi zorunlu kılmış ve fes ile birlikte eski düşüncelerin atılacağım da vurgulamıştır. Ancak karşı olunduğunun söylemesine rağmen kadınların çarşaf, peçe vb. örtünmemeleri ile ilgili bir kanun çıkarılmamıştır. Buradan da anlıyoruz ki, modem ile geleneksel arasında belirsiz anlamlar bırakılmaktadır. Bu belirsiz anlam boşluklarının bırakılması, her şeye rağmen “müdahale edilemeyen” bazı güç odaklarının bulunmasından kaynaklanmaktadır diyebiliriz. 

Güç odaklarının, egemenlerin çekişme ve çıkar alanları, kadın/ toplumsal cinsiyet konusu başta olmak üzere bir çok konuda yapılmak istenen modernleşme ve Batılılaşmadan taviz verilmesini zorunlu kılmıştır. Kendini ulus yaratmak için kurban edenlerle kurban edilenlerin tarihi biçiminde bir okuma yaptığımızda, kurban olanların daha çok kadınlar oldukları gözlenmektedir. Her tür modernleşme ve batılılaşma çabasma rağmen kadınlar yeni bir ahlak çemberi içine alınacaklardır; bu çember gelenekselden kopmuş gibi görünmesine rağmen adeta onun değişik bir versiyonu olarak gündeme gelmiştir. Kadının modemi talep etmesi erkek sınırlamalarının ve ulus-devlet ideolojisinin sınırlarını aştığı zaman “ihanet tehlikesi” ortaya çıkmıştır. Bu özellikle ahlak alanında gerçekleşmiştir. Kadınları her halükarda “yola getirmek”, “kontrol altında tutmak” zorunluluğu vardır. Bu nedenle de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamasındaki her kadın hareketi, onu üreten ulusal bağlamın 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anlam çerçevesine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma hayatma atılan her kadm, kadınlığından arınmak zorunda bırakılmış veya kadınlığın sadece ev içinde gösterilmesi istemi doğmuştur. Kendilerini güçsüz ve tehdit altında hisseden kadınlar ise geleneksel rollerini benimsemeye yönelmişlerdir. 

Kız Enstitüleri, bir anlamda devletin sivil toplum alanına müdahale etmesi bu alanı kendi lehine daraltması ve değersizleştirmesine yardım eden kurumlar olmuşlardır. “Devlet, sivil bir toplumun kendinden ayrı varoluşunu reddeder. 
Topluma giderek artan ölçüde müdahale eder, gündelik hayatm düzenine karışır, bu düzeni kendi lehine sıkıca denetler ve simgesel olarak değersizleştirilir.” (Kandiyoti, 1997:156) Görüldüğü gibi aile kurumu değerli ve vazgeçilmez görülmesine rağmen, kadı nın aile içi işleri ikincil işlerdir ve kadm bu ikincil işleri yapmakla yükümlendirilerek “küçümsenme” düzeyinde görülmektedir. 

c) Yüksek Öğretimde Kadm 

Eğitim süreci, parçası olduğu toplumsal yapının egemen ideolojisini yeniden üretmeye yarayan bir araçtır. Toplumsal işbölümü çerçevesinde toplumun üyeleri çeşitli kıstaslara göre seçilerek eğitilmekte ve yetiştirilmektedir. Toplumsal işbölümünün meşruluğu ve sürekliliği de eğitime bağlıdır. Böylece toplumsal sınıflaşma ve hiyerarşik yapılanma da oluşturulmuş ve yerleştirilmiş olur. Verili toplumsal düzen bireylerin eğitim yoluyla gerçekleştirilen sosyalizasyonu ile varlık ve süreklilik kazanır. Cinsiyete dayalı işbölümü ve mesleklerin cinsiyet temelinde sınıflandırılması ve üretilmesi de eğitim yoluyla gerçekleştirilir. 

Erkek egemen toplumun ideolojisinin yeniden üretilmesi aşamasında, kadınlar ekonomik olanaklar ve sosyal statü açısından kendilerini kısıtlayan 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mesleklere yönlendirilmektedirler. Kadınlar yoğun olarak annelik ve kadınlık rollerinin devamı olan ve üretimden çok işgücünün yeniden üretimini sağlayan alanlardaki meslekleri seçmeye zorlanmaktadırlar. Buradan yola çıkarak Türkiye’de kadınların kurtuluşu için genel olarak eğitim sürecinin, özel olarak da örgün eğitim kurumlannın çok önemli olduğu tezini ciddi olarak sorgulamamız gerekmektedir. 
Eğitimin özgürleştirici boyutunu kadınlar açısından çok fazla yüceltmemiz, erkek egemen ideolojinin o alanda bilinçli ve kasıtlı olarak üretmiş olduğu kısıtlamaları görmemizi engelleyecektir . Kadınlara sunulmuş olan eğitim olanakları kadınların durumlarım iyişleştirme, değiştirme ve yükseltme konumundan çok uzaktır. “Karar veren mevki erkeğe ait olmalıdır-karar vermek erkek cinsine ait bir özelliktir” zihniyeti, kadınlan eğitimini ve bilgisini edinmiş olsalar bile, ilgili mevkilerin karar alman birimlerinden uzak kılmıştır. Karar süreci içersinde yer alabilmiş az sayıdaki kadın ise, toplumsal normları çiğnemiş olmanın getirmiş olduğu bedelleri ödemek ve aykın olanı yapmış olmanın toplumsal cezasını çekmek zorunda kalmaktadır (Gök, 1990:165-170). 


Fakülte ve yüksekokullarda okuyan kız öğrencilerin sayılanna ve bunların branşlanna göre dağılımlanna baktığımızda, eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet farklılığını görebiliriz. Bu toplumsal cinsiyet farklılıklarınm yaratılmasında. Tek Parti döneminin eğitim anlayışının etkili olduğunu da ekleyebiliriz. 


Öğretim yılı 


Kız öğrenci oram 


1927-28 


%11.2 


1928-29 


%9.5 


1929-30 


%7.9 
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1930-31 


% 12.9 


1931-32 

%13.2 

1932-33 

%14.3 

1939-40 

%18.5 

1940-41 

%20.1 

1943-44 

%20.4 


(Aktaran: Köker, 1988:116) 

Görüldüğü gibi kız öğrencilerin fakülte ve yüksekokullardaki oranlan seneler içerisinde artış göstermesine rağmen, her zaman erkek öğrenci oranının çok gerisinde kalmıştır. Kız öğrenci oranının 1930’lardan sonra artış göstermesinin nedenlerinden biri ve en önemlisi kız öğrencilere yönelik meslek okullarının ve enstitülerinin açılmış olmasıdır. 

Fakülte ve yüksekokullardaki kız öğrencilerin branşlarına göre bir karşılaştırma yaptığımızda aşağıdaki oranlar ortaya çıkmaktadır. 


Bilim Dallan 

1932-33 

1937-38 


(Kız öğrenci oranlan) 

Hukuk 

%12.2 

%13.0 

Edebiyat 

%58.8 

%33.7 

İktisat 

%9.8 

%14.3 

Tı p 

%2.6 

%7.6 

Eczacılık 

%25.2 
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Dişçilik 

%26.5 


Fen 

%20.1 

%28.1 

Ziraat 

%8.4 

%5.4 

Mühendislik 

%1.5 

%1.3 

Öğretmen Ok. 

%43.9 

%18.8 

Güzel Sanatlar 

%12.8 

%18.9 


(Köker, 1988:118) 

Mühendislik ve Ziraat alanlarındaki düşük kız öğrenci oranı, bu alanların erkeklere ait olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır diyebiliriz. Burada görünmeyen nokta, kadınların kırsal kesimde ziraat işleri ile uğraşan ücretsiz emekçi halinde bulundukları gerçeğidir. Kadın ziraat işçisi olarak çalışırken, ziraat mühendisliği alanları erkeklere açıktır. 

Fen Fakültesindeki kız öğrencilerin oranını n yüksek olması dikkat çekmektedir. Bu oran toplumsal koşullar çerçevesinde yorumlanması gereken bir orandır. Bu yorumlamayı Fen bilimlerinde aldıkları eğitimle “fizik veya kimya mühendisi” olan kadınların olmayışı desteklemektedir. Kız öğrenciler fizik veya kimya mühendisi olmaktan çok, cinsiyetlerine uygun görülerek, fizik veya kimya öğretmeni olmayı tercih etmişlerdir. Türkiye’de o dönemde sanayileşme olmadığı için, bu alanda yetişen öğrencilerin istihdam edilme sorunu olması da böyle bir tablo ortaya çıkmasına neden olan bir ikinci etkendir. Az bir istihdam kapasitesine sahip olan bir alanda öncelik, toplumsal cinsiyet ideolojisi dayatmalarına bağlı olarak, ister istemez erkeklerin olacaktır. 
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1930 yılma gelinceye kadar tıp fakültelerinden mezun olan kız öğrencilere, 
kadm hekimler olarak, hükümet tarafından resmi görev verilmemekteydi, kadm heki ml er sadece serbest olarak çalışıyorlardı. 1930’da Sağlık Bakanlığı ilk olarak 
1930 mezunu kadm hekimlere görev vermiş ve bu görevlendirme sonucunda, kadm 
hekimlerin istihdam alanları açılmıştır. 

Latin alfabesinin kabul edilmesiyle birlikte, Osmanlı toplum yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki istenen/arzulanan kesin kopuş gerçekleştirildi. Latin alfabesinin kabulünün hemen ardından yaygın bir halk eğitim seferberliği başlatılmış ve kurulan Millet Mektepleri ile okul yaşım geçmiş kadınların hızlı bir şekilde okuma yazma öğrenmesi amaçlanmıştır. Kadınların öğretmen okullarındaki oranlan da 1935’e kadar çok yüksektir. Çünkü kadınlar toplumun eğitilmesi görevini, özellikle Cumhuriyet yıllarında kendi istekleriyle, gönüllü olarak üstlenmişlerdir. 
1939’lardan sonra öğretmen okullanndaki kız öğrenci sayısının düşmesinin bazı sebepleri vardır. Bunlardan bir tanesi, kız öğrencilerin Cumhuriyetin ilk zamanlanndaki yönlendirmenin ve idealizmin etkisinden kurtulmuş olarak, başka meslek alanlarına yönelmeleridir. Diğeri ise, öğretmen okullarından mezun olarak kısa yoldan hayata atılma isteği soncu erkek öğrencilerin de bu okulları tercih eder hale gelmesidir. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Latin Alfabesi ile istenen ani ve köklü değişikliklerin olabileceği düşünülmüşse de, varolan toplumsal, ekonomik ve siyasal eşitsizlikler, bu köklü ve ani değişimler ile birlikte daha keskin bir hale gelmiştir. 
İnanç, toplumsal ve kültürel alışkanlık ve yaşam düzeyleri, bir anda ve doğrusal bir çiğide değişmemektedir. Kadınların eğitim ile ilgili verilerinin içacıcı olmamasın ın 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bir diğer ve en önemli nedeni de budur. Ailelerin büyük bir kısmı evlatlarım okutacak (özellikle yüksek öğrenim) kaynağa, maddi gelire sahip değillerdir. Varolan maddi kaynak ise kız çocuklarına değil erkek çocuklarına ayrılmaktadır; çünkü kızlar için belirlenen “toplumsal rol” öncelikli olarak ev ile sınırlıdır. Yani kız çocuğunun evin dışma çıkabilmesi için öncelikle okuması ve eğitim görmesi değil, bu zihniyetin değişmesi gerekmektedir. Erkek çocuk, ev dışındaki rolleri üstleneceği ve eve para getiren kişi olarak düşünüldüğü için, öncelikle onun okuması ve meslek sahibi olmasının istenmesi kaçınılmazdır. Bu zihniyet, kız ve erkek çocukların eğitimindeki farklılaşmayı büyük oranda etkilemiştir. “Baskın değer yargılarının ve rol dağılımı anlayışının” değişmediği bir ortamda belirli sayıdaki okuyan kız öğrenciye de mezun olduktan sonra. Cumhuriyet ilkelerini koruma, kollama, idamesini sağlama ve birçok alanda önderlik-yol göstericilik yapmak düşmüştür. Üniversite eğitimi gören kadınların birçoğu gördükleri eğitimin dışında meslekler edinmişler, bir kısmı ise “eğitimli eş ve anne” olarak evlerinde kalmışlardır. “Toplumsal Alanda Kadın” bölümünde ayrıntılı olarak değineceğimiz gibi, kadınlar eğitim konusunda ve eğitimleri sonucunda edindikleri görevler hakkında mücadele vermemiş bu konuda çok az tartışmışlardır. Sayılan nüfusla kıyaslarsak çok az olan kadınlar ve kadın örgütlenmeleri bu konuda oldukça önemli tartışmalar ve konuşmalar yapmalarına rağmen, kimi zaman susturulmuşlar, kimi zamanda “yok farz edilmişlerdir”. Bu sonuç, bilhassa Tek Parti döneminde, şöyle bir düşüncenin eseridir; “Türkiye’de kadın haklan için mücadele hiç olmamıştır, olmasına da gerek yoktur çünkü kadınlara gereken haklan gerektiği kadanyla bizim tarafımızdan verilmiştir”. 
Kadınların kendi başlarına karar verebilen “toplumsal aktörler” olarak yerlerini almak istemeleri o dönemin uluslaşma ideolojisi ile uyuşmamıştır. Eğitimi olmayan, 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hatta bütün bu reformlardan haberi olmayan kadm kesimi için “Cumhuriyet Reformları” olumlu veya olumsuz bir anlam ifade etmemiş, onların hayatım etkilememiştir. Okuyan ve eğitim gören sınırlı kadm kesimi ise görüşleri ve Cumhuriyet reformlarını kabullenişleri ile birbirlerinden farklılık göstermişlerdir (Toska, 1998: 79-85). 

Ulusalcı ve Cumhuriyetçi söylemi benimsemenin yanında, bu söylemin sınırlarının da dışma çıkmamak şartı aranmaktadır. Kadınların, yazılan, konuşmaları ve örgütlenmeleri, söz konusu sınırlann dışma çıkmadığı takdirde kabul görmüş ve onaylanmıştır. Kadınlann eğitimi bir yönüyle, varolan sistemin ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığa dayanan ilkelerin devamım sağlarken, diğer yandan da eğitim gören kadınların Cumhuriyet yönetiminden onlann planladıklanndan daha fazla şeyler istemelerini de beraberinde getirmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllannda ve Tek Parti Döneminde “planlanandan ve verilenden daha fazlasını isteyen kadm ve kadm örgütlenmeleri” kabul görmemiş, değişik biçimlerde kapatılmış veya tarih yazılırken dikkate alınmamışlardır. Osmanlı ve Cumhuriyetin kadm demeklerini, örgütlenmelerini ve bunların kumcu ve idare heyetlerini incelediğimizde bu durum daha açık olarak ortaya çıkacaktır (Arat, 1998: 63-69). 

C. TOPLUMSAL ÖRGÜTLENMELERDE KADIN 

Birden çok kişinin, belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek kendi çıkar ve görüşlerinin beyan edilmesi niyetini taşıyan örgütlenmeler toplumsal örgütlenmelerdir. Bu tür örgütlenmenin toplumsal olarak nitelendirilmesinin nedeni, devlet yapılanması dışında yer almasından ve ülkede yaşayan insanların görüş ve taleplerini dile getirmesinden dolayıdır. Toplumsal örgütlenmeler devlet 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yapılanmasının dışmda-devlet eliyle yapılmayan örgütlenmeler olmasına rağmen çoğu zaman bir çok ülkede devletin kontrolü altodadır. Toplumsal örgütlenmeler genellikle “demek” olarak adlandırılmaktadır. Demek, Batıda ortaya çıkan ve gelişen bir kavram olmasına rağmen, Türk halkı demek kavramına yabancı değildir. 
“Düğün demek kurmak” sözü, bir araya gelmek, toplanmak, topluca bir şeyler yapmak anlamındadır. Batıda uzun bir tarihi gelişimin ürünü olarak ortaya çıkan demek kavramı bir toplumsal örgütlenme biçimini ifade eder. Birden çok kişinin kendi istekleriyle, belli bir amaç için, biraraya gelerek oluşturdukları örgütlenmelere demek denilmektedir. Demek adı altoda bir toplumsal örgütlenmenin varolabilmesi için, öncelikle demokratik bir rejimin olması önkoşuldur. Totaliter-faşist rejimlerde, demekler de devlet eliyle kurulur ve kişilerin veya grupların özel istek ve çıkarları söz konusu olamaz (Toksöz,tarihsiz yaym:366). 

Demekler toplumdaki farklı çıkar ve görüşleri olan gruplann-topluluklann görüşlerine meşru bir biçimde aracılık eder. Devlet olgusunun dışında kişilerin (vatandaşların) özgür iradeleri ile katılımları sonucu oluşması nedeniyle, varolabildiği sürece toplumdaki örgütlenme özgürlüğünün simgesi ve göstergesidir. 
Kuşkusuz demek vb. toplumsal örgütlenmelerin oluşabilmesi ve amacına ulaşacak şekilde işlevsel olabilmesi için, sadece devletin müsadesi ve rejimin demokratik , özgürleşimci olması yeterli değildir. Ülkede yaşayan insanların çoğunluğunun, toplum düzenine ilişkin konularda yeni öneri ve birikimleri taşıyabilecek ağırlığa sahip bir donanımının ve birikiminin olması gerekmektedir. 

Tanzimat’m ilanı ile birlikte, Osmanlı devleti batının etkisi altına girmeye başlamıştır. Toplumsal ve siyasal hayatın değiştirilmesi ve yenilenmesi Batının 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kurumlanılın alınması yoluyla yapılmaya çalışılmıştır. Devletin kurtarılması ve toplumun yeniden yapılandırılması için Batı örnek alınarak, idari, siyasi ve ekonomik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Osmamlı’yı değiştirmek, yenilemek ve Batı ile arasmdaki açığı kapatmak isteyenler için “kadın geri kalmışlığın sembolü” olarak ele alınmış, aile ve kadın ile ilgili olarak özellikle ve öncelikle değişimler yapılması yoluna gidilmiştir. 

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte ortaya çıkan, yeni toplumsal yapılanma içerisinde; hem toplumsal çerçeveler hem de toplumsallaştırma çerçeveleri ve bu çerçevelerde benimsenen değerler, davranış kuralları ve biçimleri (bir anlamda o güne kadar yaşanan hayatın kendisi) hızlı olarak değiştirilmeye çalışılmıştır. Bu değiştirme aydm-okumuş-bürokrat zümrelerin üsttenci siyasal/toplumsal önderlik geleneğinde yürütülmüştür. Hem toplumsal çerçevelerin hem de toplumsallaşma çerçevelerinin değişmesi esnasında, toplumun işleyişi üzerinde egemen konumda olanların belirledikleri sınırlar ve ölçütler esas alınmıştır. Bu anlamda “toplumsal örgütlenmelerde” devletin izni ile hatta devletin belirlediği ve kurguladığı şekilde gerçekleşmiştir. Toplumsal, siyasal ve kültürel hareketsizlik sürekli olarak yeniden üretilmiş ve bütün toplumsal farklılıkların yerleri, aynen korunarak, toplumsalın dışmda belirlenmiştir. Önceden ayarlanmış toplumsal varoluş tarzları kanun ve emir yoluyla hayata geçirilerek, kendiliğinden olabilecek gelişimler ve değişmeler engellenmeye çalışılmıştır. 

1924 Anayasasının devletin niteliğine ilişkin getirdiği yenilikler (laik, 
cumhuriyetçi, milliyetçi, devrimci vb.) sivil toplumun yaşam alanının oluşması için gerekli ama yeterli şartlan oluşturamamaktadır. Cumhuriyet 5 in Tek Parti dönemini 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belirleyen ve niteleyen düzenlemeler, anayasal haklan sınırlayıcı özelliğe sahip sıkıyönetim uygulamaları, sıkıyönetim mahkemeleri, İstiklal Mahkemeleri, Takrir-i Sükun Kanunu, zorunlu iskan yasaları, Türk Ceza Kanunu ve Hıyanet-i Vataniye kanunudur. Bu yönüyle Tek Parti dönemi, sivil hayatı kanunlarla oluşturmaya ve düzenlemeye çalışmıştır denilebilir. Bir yanda halk, diğer yanda modernleştirmeci, aydm, bürokrat elitler vardır. Böylece halk, hem uygarlaşacak ve aydınlanacak, hem de yeni bir ulus-devletin kuruluşu gerçekleştirilmiş olacaktır. Böyle bir ortamda hal kın kendisine doğal ve kendisinin ürettiği yaşama alanları oluşturması pek mümkün görünmemektedir ( Tosun, 2001). 

Kadının çabalan ve örgütlenmeleri devlet katmda rejim sorunu haline gelmediği sürece kabul görüyor, daha doğru bir deyişle tarih yazımında sadece kabul edilenler gösteriliyor. Tasvip edilmeyen kadın çalışmalan çoğu zaman engelleniyor, yok oluyor veya zaman içinde varolan toplumsal yapılanmanın sürdürülmesini destekleyici bir şekle ister istemez dönüşüyor. Bu nedenle kadınların sivil alanda ürettikleri her şeyin dikkatle incelenmesi ve araştırılması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde kadının toplum içinde ikinci cins olarak varlığım görmek bile zorlaşıyor diyebiliriz. 

a) Osmanlı Kadın Örgütlenmeleri 

Türkiye Cumhuriyeti’nin OsmanlI’nın devamı olduğunun göstergelerinden bir tanesi de Osmanlı kadınlarının örgütlenmeleridir. Osmanlı kadınlarının çeşitli amaçlarla kurmuş oldukları örgütlerin bir kısmı Cumhuriyet döneminde de devam ederken, bir kısmı da yeni örgütlenmelerin oluşmasına sebep olmuşlardır. 19. 
Yüzyılda Osmanlı Devleti, Batıdan etkilenmesi ve içerdeki bazı unsurların zorlaması 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sonucu, sosyal, ekonomik, hukuki, fikri ve felsefi alanlarda ve eğitimde yapısal dönüşümleri başlatmak zorunda kalmıştır. Bu yapısal dönüşüm istekleri ve yeni yapılanmalar içersinde, kadın ve aile ile ilgili değişim ve dönüşümler ön planda yer almaktadır. Osmanlı kadım da, Osmanlı “modernleşmesi” içerisinde yerini almıştır. 
Osmanlı’yı değiştirmek ve Batılılaştırmak için harekete geçenler, müslüman kadının gerikalmışlığın simgesi haline geldiğini, Batı’da yaşayan kadının sahip olduklarına sahip olurlarsa içinde bulundukları zor durumdan çıkabileceklerini savunmaya başladılar. Batıcılara göre, toplumu değiştirmek öncelikle kadını değiştirmekle mümkündür. Kadm anne ve aileyi düzenleyen kişi olarak çok önemlidir. Osmanlı aydınlan arasında kadm ve kadm haklan sorunlun gündeme getirilmeden önce kadınlara bazı alanlarda haklar tanınmıştı. 1858 Arazi Kanunu ile kız ve erkek çocuklarının babalanmn mirasından eşit olarak yararlanmalan sağlandı. Sultan II. 
Mahmut’un açtırdığı kız okullan ile sınırlı da olsa kız çocuklan eğitim imkanına kavuştu. 1842’de Avrupa’dan getirilen ebe kadınlar ve hemşireler verdikleri kurslarla Türk kadmlannı eğiterek bir meslek edindirdiler. 1859’da Kız Rüştiyeleri (ortaokul), 1870’de Kız Sanayi Mektebi (sanat) ve Dar-ül Muallimat Okullan (öğretmen okullan) açıldı. II. Meşrutiyet dönemlerinde kız okullarının sayısı artınldı. 1914’te müslüman kızlara Dar-ül Fünun’a (üniversite) ye girme h a kkı verildi (Kaplan, 1998:1-9). Burada tartışılması gereken nokta, o güne kadar ev ve aile yaşantısı içerisinde, eğitim olanaklarından çoğunlukla yoksun olarak yaşayan kadm nüfusun, kendi talepleri ile mi, yoksa dönüştürücü ve değiştirici iktidar unsurlarının gündeme getirmesi sonucu mu değişmenin içerisinde yer aldığıdır. Araştırmacıların çoğu kadm demeklerini, dergilerini ve basında çıkan kadm yazılarım örnek vererek, kadınların hak ve taleplerini dile getirdiklerim belirtmişlerdir. Nüfusun çoğunluğunun okuma- 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yazma b ilm ekten ve okul eğitiminden yoksun olduğu ve bunların çoğunluğunun da kadm olduğu gözöniine alınırsa, kadınların haklarım savunmalarının ve taleplerde bulunmalarının ne kadar mümkün olabileceği veya talepte bulunan kadınların sayısı ve ait oldukları toplumsal sınıf önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kadınların örgütlenmelerle ve gazete/dergilerde yazı yazarak toplumsal, ekono mik ve siyasal haklarını talep etmeleri için bazı önkoşulların bulunması gerekmektedir. Örneğin, kadınların evlilik kurumu dışında bir ekonomik alternatife sahip olabilmeleri ve kendi yaşamlarım kendi başlarına sürdürebilecekleri bir ortam bulabilmeleri halinde, ancak ataerkil yapılanmaya karşı çıkarak, bu sisteme düşünsel ve toplumsal alternatifler sunabilmeleri mümkün olabilecektir. Kadınların çok büyük çoğunluğunun geçiminin ve hayatta kalmasının babalarına veya kocalarına bağımlı olduğu bir toplumsal/ekonomik ortamda, çok sınırlı sayıda kadının örgütsel dayanışma kurabilmesi ve gazetelerde/dergilerde yazı yazarak kadın haklarını savunabilmesi mümkün olabilmiştir. Bu tür savunular ve örgütler ise toplumsal, kültürel, geleneksel yapılanmanın dışına çıkamadan gerçekleştirilmek durumundadır. 
Kendilerini savunma imk anı ve ortamı bulan kadınlar, varolan/yürürlükteki temel erkek hakimiyetli düzeni eleştirmeden, “kadının da eksiksiz bir insan varlığı” olduğunu, yine yürürlükteki toplumsal kodlamalarla anlatmaya çalışmışlardır (Van Os, 2001: 335-340). Özellikle vurgulanan, Osmanlı toplumundaki Batılılaşma/ Modernleşme bağlamındaki etkilenmeler sonucu ortaya çıkan olumlu değişim tablosundan kadınların da nasibini aldığı yargısı, iki yönlü olarak ele alınmalıdır. 
Bunlardan bir tanesi, Batının ve modemin getirdiği eğitim anlayışı ile ortaya çıkan özgürlük, eşitlik gibi genel fikirsel değişmelerin öncelikle erkekleri etkilediğidir. Bu etkilenme sonucudur ki, erkeklerin kadınlara ve kadın sorunlarına bakışlarında 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değişiklik meydana gelmiş ve kadınların ev ve aile ortamından ayrılarak kendi taleplerini söyleyebilmelerine hoşgörü ile bakılabilmiştir. 

OsmanlIdaki müstüman kadın hareketi, kadının bireysel/cinsine ait özel haklarından çok toplumsal yarara önem vermektedir. Kadınların içinde bulundukları topluluğun ruhunu simgelemeleri, dolayısıyla da topluluğun kurtuluşu ya da ilerlemesi kadar topluluğun çürümesi ve gerilemesiyle de özdeşleştirilmeleri. Batılı ya da Doğulu olsun, ataerkil düşüncenin genel bir özelliğidir (Berktay, 2001:352). 
Kadınlar bir anlamda, iktidarın geleneksel ile modem/Batılı arasında bocalayan yapılanmasının içerisinde kendisine bir yer açmaya çalışmıştır. Doğal olarak, genel toplumsal ve siyasi yapılanma içersinde kadm da bu ikili bocalamadan nasibini almıştır. Kadirim aile ve ev içinde varolan sorumluluklarından vazgeçmediği, bu sorumlulukları sürdürmenin yanısıra, “yurttaş ve insan” olarak diğer hak ve sorumlulukları istediği görülmektedir. 

Doğu ile Batı’nm kadm örgütlenme ve taleplerindeki en büyük ayrımın, bu noktada olduğunu görmekteyiz. Ne Osmanlı’da ne de Cumhuriyet döneminde, örgütlenme ve konuşma hakkım elde eden kadm kesimi, hiçbir şekilde ataerkil ilişkiler/din/aile/çocuk/ulus/iktidar kavramlarını doğrudan sorgulayamamıştır. 
Kadının varolan toplumsal ve ekonomik durumunun, böyle bir radikal çıkışa elvermemesi kadar, kadınların toplumsallaşmalarına paralel olarak, “toplumsal barışı” bozucu unsur olmak istememelerinin de payı büyüktür. Doğulu kadm, kendisinin toplum/vatan ve millet huzuru ve yükselmesi ile olan bağlantısını ister istemez kabullenmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla kadm kendisini kurumsal 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yapılanmaların dışında, bireysel olarak varolmasını sağlayacak girişimlerde bulunmamıştır. 

Serpil Çakır (1994), kapsamlı olarak ele alıp incelediği Osmanlı kadın hareketinde demeklerin rolünün neler olduğunu, amaçlan çerçevesinde belirli başlıklar altında toplamıştır: 1 .Yardım dernekleri: Fakir kadın ve çocukların geçimini sağlamak amacıyla para toplamak, dul ve kimsesiz kadınlara yardım etmek, oğullan, kocalan askerde olduğu için zor dummda olan asker ailelerine yardım etmek, işyeri ve okul açarak kadınların ve çocuklann okumasını ve çalışmasını sağlamak, azınlıklara mensup kadınların kurdukları demeklerle hiçbir aynm gözetmeden işbirliği halinde çalışmak 2. Kadınların geçimlerini sağlayacak işyerleri açmayı amaçlayan dernekler: Özellikle kız çocuklanmn eğitimlerini sürdürmelerinde para yardımı yapmışlardır. Gelir sağlamak amacıyla kermesler düzenlenmiş ve buradan elde edilen gelirle okuyan kız çocuklarına, okul malzemesi ve giyecek alınmıştır. 
Özellikle 1913’de “Osmanlı Türk Hanı mİ an Esirgeme Demeği” adı altmda kurulan demek, savaş sonucu kimsesiz ve yoksul kalan ailelere ve kadınlara yardım etmeyi amaçlamıştır. İttihad ve Terakki Kız sanayi Mektebine özellikle gelir sağlanmasına çalışılmıştır. Göçmen ve kimsesiz kızlar için, biçki-dikiş ve el sanatlan kurslan açılması desteklenmiştir. Özellikle dikiş evleri açılarak, kadmlann kendi kazançlarım elde etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bazı kadm demeklerinin kuruculan arasında ise hiç kadm yoktur. “Osmanlı Kadınlan Çalıştırma Cemiyeti-i îslamiyyesi” demeğinin bütün kumcu üyeleri erkektir. Bu demek sadece kadmlann çalıştığı fabrikalar kurmuştur. Bu fabrika! ann temezilenmesi işinde de aynca kadınlar çalıştınlarak, kadınlara iş bulunmuştur. Bu demek aracılığı ile isteyen kadınlar gönüllü olarak askere yazılmışlardır. Geri hizmette çalışacak olan “kadm işçi 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taburları” kurulmuştur. Bu tabura girebilmek için 18-30 yaş arasında, sağlıklı ve Osmanlı uyruklu olmak gerekmektedir. En önemli koşul ise; ehl-i namus ve iffetli olduğunun mahalli mercilerce belgelenmesi ve kucağında çocuğunun olmamasıdır. 
Bu demeğin önemli bir işlevi de daha sonra ortaya çıkmıştır: bünyesinde bulunan kadınların evlenmesini teşvik etmek ve zorunlu kılmak. Böylece devletin evliliği ve çocuk yapmayı özendirici politikasına hizmet edilmiştir. 3 .Kültür amaçlı dernelder.Kadımn bedenen ve fikren terbiyesine yardımcı olan demeklerdir. Bir örneği, “Teali Nisvan Cemiyeti” dir. Halide Edip ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Demeğe üye olabilmek için, çok iyi okuma -yazma bilmek ve verilen İngilizce kurslarına katılmak gerekmektedir. Demeğin amacı, ulusal geleneklerden vazgeçmeden kadınlan irfanen yükseltmektir. Bu demeğin daha çok Batı esaslı ve belirli bir sınıf Osmanlı kadınına hitap ettiği görülmektedir. 4. Ülke sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan dernekler. Özellikle yerli mallarım kullanılmasını ve tasarrufu teşvik ederek kadınl arın ülke ekonomisine katkı yapmasın amaçlamaktadırlar. Bu tür demekler, özellikle savaş zamanı, çeşitli semtlerde kurmuş olduğu terzi atölyelerinde askerlerin ihtiyaçlanm karşılayacak üretimler yapmışlar ve buralarda kadınların çalışmalarım sağlamışlardır. 5. Siyasal partilerin kurmuş oldukları kadın dernekleri: İttihat Terakki Cemiyeti, kendi ideolojisine uygun olarak kadın demekleri açmış ve ideolojisinin kadınlar eliyle yaygınlaştmlmasma çalışmıştır. Kadınlar topluntılarda, vatan, millet ve hürriyet konulu açıklama ve konuşmalar yapmışlardır. 6. Feminist kadın demekleri: Bu tür demeklere örnek olarak, “Osmanlı Kadınının Hukukunu Savunma Demeği” verilebilir. Kadınlar bu dönemde siyasi alanda yer alma mücadelesi vermemekteydiler, çünkü henüz daha toplumsal alanda bile yerleri yoktu. Öncelikle 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toplumsal yaşamdaki alanlarım kurabilmeleri gerekiyordu. Çalışma hayatında kadınla erkeğin beraberliği hususunda çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışan kad ının işçi olarak haklarının korunması amacıyla değişik taleplerde bulunuldu. Kadınların, giyimleri, davranışları konusunda kendi kararlarını verebilmeleri konusunda çalışmalar yürütüldüyse de, içinde yaşamlan toplumun sınırlan pek fazla zorlanmadı. 
7. Ülke savunmasına yönelik dernekler: Kadınların cephe gerisinde çalışabilmeleri için sahip olmalan gereken bilgileri onlara veren ve kadınların güçlerim birleştirmelerini sağlayan demeklerdi. Orduya para ve mal yardımı toplamamn yamsıra, ülke insanlarım bilinçlendirmek amacıyla konuşmalar da yapıyorlardı. 8. 
Siyasal amaçlı kadın dernekleri: Kadımn siyasal alandaki sesisin artamasım gerçekleşirmeyi amaçlıyordu. Özellikle 15 Haziran 1923 de kurulan “Kadınlar Birlği” önemliydi. Başkanlığına Nezihe Muhittin getirilmişti. Kuruluş gerekçesi: “Kadın ülkenin her yerinde yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik sorunların içinde olmasına ve bu sorunlardan etkilenmesine karşın, bu alanda gözle görülür biçimde çalışamamaktadır. Amaç, yer yer ortaya çıkan kadın varlığının ve kişiliğinin kitlevi bir şekle dönüştürülmesidir.” Ancak, özellikle belirtilmişti ki, kadınların siyasi akımlara katılmak gibi bir problemleri yoktu, sadece analık ve kadınlık görevlerinin yanında ek olarak, ülkenin siyası konularından söz edebilecek derecede , siyasetten ve ülke sorunlarından haberdar kadın yetiştirmekti. Kadımn nasıl terbiye edileceği ve nasıl bir eğitimden geçmesi gerektiği üzerine konferanslar düzenlenmesine çalışıldı (Çakır, 1994: 43-78; Kurnaz,1992:111-138, Kaplan, 1998). 

Osmanlı döneminde okur-yazar kadın oram çok düşüktü. Eğitimli olmayan kadınların çalıştırılması da önemli bir problemdi. Bu nedenle bu iki önemli sorunun aşılması öncelikli olarak kadın demeklerinin programlarında yer aldı. Osmanlı 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döneminin kadın demekleri, altyapıları olmadığı ve imkanları kısıtlı olduğu için çok önemli adımlar atamadılar. Ülke ekonomisinin ve toplumsal yapısının da zayıf ve fakir olması, kadınların sadece kendi problemleri üzerine odaklanmalarım engelleyici bir unsurdu. Bu nedenle kadınlar kurdukları demekler ile, hem kadınların hem de ülkenin problemlerine çözüm arama gayreti içerisnde oldular. Osmanlı kadın demeklerinin öncelikli sorunu, “kadın özgürleşmesi veya kadın hareketi” olamadı; olması mümkün değildi. Kadın demekleri bir tür hayır cemiyeti veya kalkınma projelerinin destekçisi olarak görev yaptılar. Kadınların eğitim oranının az olması, bu demeklerin kuruluşunda çalışan kadın sayısının da az olmasına yol açtı. Osmanlı kadınlarının, şehirli, eğitimli ve aileleri zengin ve okuma imkanı bulmuş olanları ancak bu demeklerin kuruluşunda rol aldılar. Okuma-yazma bilmeyen, eğitim kuramlarına gidememiş, çalışacak işi olmayan geniş kadın kitlesi ise bu demeklerin açtıkları işyerlerinde çalıştılar. 

Kadm emeğinin kullanıldığı yerlerde, kadınların çalışma süreleri çok uzurdu ve ücretleri de düşüktü (Çakır, 1994:262). Ekonomik kaygılarla, ucuz işgücü olarak kadm emeği sömürülüyordu. Kadınların katıldığı grev ve gösteriler bu yüzden ortaya çıkıyordu, sayılan az da olsa bu grev ve gösterileri, çalışan ve emekleri sömürülenkadınlar değil, kadm demeklerinin kuruculan düzenliyordu (Güzel, 1985: 862-871). 

Osmanlı’mn ve dinin çıkarlan ile uyuşmayan veya ters düşen kadm örgütlenmeleri ve yaymlanna pek itibar edilmiyor, onlar toplumun ve dolayısıyla da tarihin okumasının ve görmesinin dışında kalıyorlar. Vatan, millet, ülke namusu, aile, şeref kavramlarından bahsetmeden kadınların kendi taleplerini dile getirmeleri 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mümkün olmuyor. Bu nedenle de, zaten sayılan çok az olan öncü kadınlar, kadınlık taleplerinin yanma toplumsal/dinsel/vakansal talepleri de eklemek zorunda kalıyorlardı. Kadınlar için, erkek egemen yönetenler tarafından tanınmış geleneksel kadınlık alanlarının dışında dolaşmak ve bir yer aramak mümkün değil. Dolayısıyla, kadınların kendi haklarım ve taleplerini belli bir örgütlülük ve süreklilik içinde dile getirmediklerini, getiremediklerini görüyoruz. Örgütsüzlük ve süreksizliğe, alfabenin değişimi ve eskinin olumsuzlanarak reddedilmesi eklenince, Osmanlı kadınlarının Cumhuriyet kadınlarına ciddi ve anlamlı aktarımlar yapması da mümkün olamadı (Demirdirek, 1993:125-128). Osmanlı kadm demekleri Cumhuriyet döneminde kumlan kadm demeklerine önderlik ve öncülük yapamadı. Ancak, Cumhuriyet döneminde gerçekleşen bir çok kadm örgütlenmesinin kurucuları ve önderleri Osmanlı döneminde yetişen kadınlardı. 

b) Cumhuriyet’in Kadm Örgütlenmeleri 

Modem ulus-devlet oluşumlarının tarihine baktığımızda, bir yandan kadınlara özgü olarak kabul edilen üstün ahlaki değerlere saygı gösterilip yüceltilirken, diğer yandan da, kadınların erkek ahlakım bozucu ve yoldan çıkancılığı (dolayısıyla toplumsal ve ulusal değerleri ve yapıyı bozucu), yurttaşlık faziletlerini aksatıcı bir unsur olarak görülmektedir. Ahlaki değerlere sahiplik ve onları korumak bakımından kadm tek başma sorumlu tutulmuş, modem ulus-devletin veya onun yöneticisi erkek iktidarının ahlaki boyutu hiç bir şekilde tartışmaya açılmamıştır. Çünkü kadm üzerinde karar veren ahlaki otoriteyi, erkekler oluşturmaktaydı. Kadınlar ev ve aile ortamında tutulmaya çalışılarak; erkek/toplum/ulus değer ve aziletlerini bozuculukları önlenmeye çalışılmıştır (Davidoff, 2002:193-213). Kadınlar, erkekler 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için daima bir “karşı taraf’ olmuşlar, erkeklerin koydukları kurallar çerçevesinde, yerleri ve işleri belirlenmiş olarak ve özel yaşantılarından taviz vermeleri kaydıyla, zaman zaman, resmi alanın dışmda bizimkileştirilmişlerdir (örnek; evlatlık, cariye, gelin, odalık, metres, sevgili vb.) (Özbay, 2002:13-48). Batının modem anlayışında kadın ile erkeğin birliği ve beraberliği söz konusu olmadığı için. Batıya öykünen ve Batı (gibi) yapılmak istenen toplumlarda da kadm veerkek birlikteliği yoktu. Batıda ve gelişmek, modernleşmek amaçlı olarak Batıya öykünen Doğuda (Türkiye Cumhuriyeti’nde de) kadınlar, reisinin erkek olması toplumca ve yasalarca uygun görülen ev/aile alanında kalması istenen, erkek ile birlikte iktidara ortak olmak istediğinde ise bir şekilde bertaraf edilmesi ödemesi gereken varlıklar olarak görülmüşlerdir. 

Mustafa Kemal, verdiği bir demeçte, kadınların öncelikli görevlerinin anne olmak olduğunu hatta anne olmayı da özel ve kadının kendi seçimi çerçevesinde bir görev olarak değil de vatan ve millete adanması gereken bir görev olarak değerlendirmiştir : “Büyük atalarımız ve onların anaları, tarihin, olayların tanıklığı ile sabittir ki, cidden yüksek faziletler göstermişlerdir. Burada birçok noktalardan sayabileceğimiz o faziletlerin en büyüğü ve en ehemmiyetlisi kıymetli evlatlar yetiştirmeleriydi. Şunu söylemek istiyorum ki, kadınlarımızın umu mi vazifelerde üzerlerine düşen hisselerden başka kendileri için en ehemmiyetli, en hayırlı, en faziletli bir vazifelere de iyi anne olmaktır. Bugünün anaları için gerekli özellikler taşıyan evlatlar yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak, pek çok yüksek özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız hatta erkeklerden daha çok aydm, daha çok feyizli, daha fazla bilgili 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olmaya mecburdurlar. Eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, 1959:151-152) Cumhuriyetin kadm örgütlenmeleri, bu demeç içerisinde kendilerine verilen “Cumhuriyetin örnek kadmlan-kızlan” rolü çerçevesinde yer almışlardır. Analık ve kanlık vazifelerinden ödün vermeden, ahlaklı ve namuslu kadınlar/vatandaşlar olarak, “kendi hak ve isteklerini” kendi kişiliklerini ve varlıklarını hiçe sayarak talep etmişlerdir. 
Cumhuriyet döneminde kurulan bütün kadm demekleri ve örgütlenmeleri, Cumhuriyet’in Türk kadınlanna bahşettiği haklan kanunlar ve nizamlar çençevesinde korumak ve sürdürmek amacını taşımaktadırlar. Kadm haklanmn verilmiş ve t amamlanm ış olduğu fikrinden çıkarak, sadece bu haklann korunması, tekrarlanması, aktanlması ve yaygınlaştırılması söz konusu edilmiştir (Zihnioğlu, 2000: 74-79). 

Osmanlı kadm demekleri ve yayınlan, Osmanlı Devleti’ndeki Batılılaşma çabalan sonucu ortaya çıkmış ve o dönemin erkek aydınlan tarafından Batılı olmanın bir göstergesi olmasından dolayı desteklenmiştir. Cumhuriyet ile birlikte ise, yeni bir “ulus-devlet” ve “yeni bir Türk kimliği” inşası söz konusudur. 
Osmanlı’da Tanzimat Fermam ile başlayan ve devam eden yenilikler, devlet adamlannm Batılı modem ulus-devletlerle kurduklan yeni ilişkiler temelinde gerçekleşmiştir. Osmanlı kadm demekleri ile Cumhuriyet döneminin kadm demekleri bu nedenlerle birbirlerinden farklılık göstermektedirler.Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlınm kadm ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri yenileşme hareketlerinde ortak olan tek nokta, “Batılı olma çabasıdır” diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda bu ortak noktayı aynan çizgi, modernleşme ve medeniyete katılmanın bir düzenlemeler silsilesi ile değil, gerçek ve tek bir realite 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olarak bir “proje” haline getirilme isteğidir. Bu temel projenin en önemli ayaklarından birisi “laikleşme”dir. Bu ayrım, kadm demeklerinin ve yayınlarının ele aldıkları konuların Osmanlıdan farklılaşmasını da kaçınılmaz olarak beraberinde getirmiştir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türkiye’nin toplumsal cinsiyet hiyerarşisi ilelebet korunmak üzere kurulmaya başlanmıştır. Yeni ulus-devletinkuruculannın kadınların haklarını, kadınların görüş ve isteklerini gözönüne almadan, vererek aslında kadm haklarının sınırlarını belirlemiş oldular. 

Yurtsever bir Türk’ün Batı ve Doğunun nimetleri arasında, ilkinin bilim ve teknolojisini, İkincisinin de maneviyatını alarak bir denge kurması gerektiği teması, Türkiye’deki resmi eğitim kuramlarının müfredatı içinde sürekli olarak tekrarlanmaktadır. Bu zor görev neredeyse her yurtsever Türk’ün misyonu gibidir. 
İlk Batılılaşma çabalarından itibaren, etkilenen her bireyin Batı uygarlığı ile Türk kültürü arasında denge kurmak gibi zor bir yükümlülüğün altına girdiği söylenebilir. 
Kadm dünyası da, bilinçaltına sinmiş bu paradoksun bir alt alanı gibidir. 19. yüzyılın başındaki ilk Batılılaşma hareketlerinden bu yana hem kadınlar hem erkekler gelenek ile modernlik arasında bir yerde hayatlarım yaşamaya zorlanmışlardır (Kadıoğlu, 1999:35). Kadınlar, hem görünüş olarak milleti temsil edecek kadar modem hem de Türk insanına yakışır şekilde faziletli, ahlaklı ve iffetli olacaklardır. Buradaki fazilet, ahlak ve iffet sadece kadınlar açısından çizilmiş bir sınırdır -ki bu toplumsal cinsiyet alanındaki en büyük ve temel ayrımcılıktır ve erkeklerden bu tür bir beklenti yoktur- 

ve bu özellikler, kadımn ev yaşamı içerisine hapsedilmesi ve erkek-iktidar dünyasından uzak durması için kullanılmıştır. Cumhuriyet dönüşümlerinin kadmsız yapılmaması ve kadınların memleket meseleleri hakkında söz sahibi kılınması 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isteklerinde bulunan kadınlar susturuldular ve tarih yazımından çıkarıldılar. Kadınlar haklan için mücadele etmek istemediler veya etmelerine gerek yoktu çünkü onlan düşünenler vardı tezi ile yola çıkılarak Cumhuriyet kadınlar olmadan erkek egemen bir zihniyetin eylemleriyle gerçekleşti diyebiliriz. Bu nedenledir ki, günümüzde bir çok yazar ve düşünür, Cumhuriyet’in kurulma aşamasında karanlıkta bırakılan “kadınlan” ortaya çıkaran araştırmalar ve yayınlar yapmaktadırlar (Baykan ve Ötüş Baskett, 1999; Zihnioğlu, 1998, 1999, 2000; Erdoğan, 1998; Durakbaşa, 2000; Saktanber, 2001; Özyürek, 2001; Toska, 1998; Arat, 1998). 

Kadm hem kendi cinsine ait addedilen niteliklerini koruyacak, kendini erkeklerden ayıran çizgisine daima sahip çıkacak hem de Batı kültürünün gerektirdiği “modem” kurallarla kendini dönüştürecektir. Bu tür bir çelişki, milliyetçilik alanında da yaşanmaktadır. Milli kimlik, medenileşmenin ve uygarlık seviyesini yükseltmenin gereği olarak dönüştürülecek, fakat onu diğerlerinden ayıran nitelikler korunacaktır. Kadınlar bir ulus-devlet içerisinde iki kere kendilerini korumak ve şekillendirmek zorunda kalacaklardır; birincisi ülke içinde bir toplumsal cinsiyet olarak, İkincisi uluslararası alanda vatandaş olarak. Kemalist Cumhuriyet rejimi, modemist reformlarına “cinsiyetsizleştirme” ve “yeniden cinsiyetlileştirme projesini eklemişti (Durakbaşa, 2000:24). Bir anlamda, Cumhuriyet rejimi, kadm özgürlüğünü kadınlara karşı savunma azmi ve kararındaydı denilebilir. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir kadm partisi kurma girişiminde olan kadınların, bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu nedenle Türk Kadınlar Birliği, düşünsel ve toplumsal alanda kadınların bilgi düzeylerini yükseltmek, onlara toplumsal ve siyasal alanda haklar elde etmek ve daha çok da yoksul ailelere ve 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çocuklara yardım etmek amacıyla kurulmuştur (Kılıç, 1998:348). Kadm örgütlenmeleri Cumhuriyet döneminde de, kendilerini yardım ve sosyalleşme ile kamufle etmek zorunda kaldılar. Kamufle etmeyerek doğrudan iktidar söylemiyle ortaya çıkan kadınlar, devlet eliyle susturuldu ve kurdukları örgütler kapatıldı. Bu nedenle, sadece kadımn kadm olmasından doğan haklarım isteyen ve erkeklerle aynı ahlaksal ve zihinsel imkanlarda mücadele etme hakkım talep edemediler. Çocuklara ve kadınlara yardım konferansları ve seminerleri düzenlediler. Zaten Cumhuriyet döneminin kadınlarının çoğunluğunun okuma-yazma bilmemesi, eğitim altyapılarının olmaması ve savaş nedeniyle ekonomik durumlarının kötü olması, çok az sayıdaki kadirim örgütlenme ve dernekleşme işlerinde faaliyet göstermesine yol açmıştır. Yani bir anlamda, ülkenin ileri gelen, belli bir sınıfa mensup ailelerinin kızları, eşleri veya kızkardeşleri, bir tür sosyal güvenlik alanları yaratmışlardır diyebiliriz. Örneğin Türk Kadınlar Birliği’nin kadm partisi kurulması isteği ve girişimi, kadınların kendi aralarındaki tartışmalarda bile “benliğini daha ziyade idrak eden bir kadm ekseriyeti hazırlandığı vakit” bunu yapmalıyız görüşünün ağır basmasıyla ertelenmiştir. Cumhuriyet ideolojisi içerisinde kadın söyleminin varolması çok fazla arzu edilmemektedir (Zihnioğlu, 2000: 74-79). 

Cumhuriyet döneminin kadm örgütlenmelerinde, savaş zamanında erkeklere tam destek verilerek, “kadmsal sorunlar” çıkarmamaya özen gösterilmiştir. Savaş sonrasında ise, erkek iktidarın çizdiği sınırlar dahilinde, iktidarın desteği ve zorlamasıyla kamusal alanda yer alınmıştır. 

Tek Parti döneminde, kadm hareketinin çekirdeğini/çıkışmı hazırlayan ulusçu ideolojinin egemenliği; ekonomik, toplumsal, eğitimsel ve kültürel olarak 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zaten eksik durumda olan kadınların bağımsız birer kimlik geliştirerek ortaya çıkmasını engellemiştir. Halide Edip, “(...) bir kadm evvela bir vatanperverdir(...) 
Vatanın hukuku, kadınlık hukukundan bin kat mühim ve muhteremdir” (Berktay, 1998:1) derken, bu etkiyi çok güzel bir şekilde özetlemektedir. Halide Edip, Nezihe Muhittin, Suat Derviş gibi öncü kadınların söyledikleri veyaptıklan, sürekli bir kadm hareketi başlatamamış ve ulusal toplumsal proje ile zaman içerisinde ters düşmüşlerdir. Kadm hareketlerinin kişisel kalması, süreksizliği ve devlet yöneticileri tarafından destekleniyor gibi görünse de, devlet söyleminde yer bulamaması, hatta reddedilmesi, Cumhuriyet döneminde toplumsal cinsiyete bakışı özetlemektedir. 
Türk modenleşmesinin önderleri ve uygulayıcıları olan erkekler, kendi ideallerindeki kadını ve kadm hareketini, hem topluma hem de kadınlara empoze etmeye çalışmışlardır. 

Baltacıoğlu, “yeni kadm” idealini şöyle çizer: “Yeni kadm ev kadmı değildir. 
Öncelikle müstahsildir. Artık yalnızca tüketen kadm tipi ne ekonomik olarak ne de ahlaki olarak daha fazla savunulabilir. Yeni kadm çocuklarına laik terbiye verebilecek, erkeğe layık bir hayat arkadaşı olabilecek, müspet kafalı bir kadındır. 
Yeni kadm erkeğe göre menfi bir cins olmaktan çıkıp, tamamlayıcı, bütünleyici bir eş, arkadaş fikrine yerleşiyor. Yeni kadın, yeni beden düşüncesini de beraberinde getiriyor. Nazenin, kırılgan, hastalıklı bir güzellik değil, güç, sağlık, çeviklik, başarı ile özdeşleşen diri bir güzellik.” (Durakbaşa, 1998:43). Durakbaşa’mn yorumuyla söylersek, aslında bu tutarsızlık!, özel ve kamusal alandaki kadının iki farklı görüntüsünün birlikte varolmasının istenmesinden kaynaklanıyor. Erkek yönetenler, tamamen işlevsel ve iki yüzlü bir ahlak anlayışıyla kadının var olmasını istiyorlar. 
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Evinde ve aile yaşamı içerisinde başka, ülkenin çalışan ve üreten bir vatandaşı olarak evin dışında başka bir kadın isteniyor. 

Mondros Ateşkes Antlaşması’mn imzalanmasından sonra Anadolu Kadınlan Müdafa-i Vatan Cemiyeti, Sivas valiliğinden izin alarak kuruluyor. Orduya para ve mal yardımı toplamak, bağış kampanyalan açmak, göç edenlere ve evsizlere yardım etmek, sağlık hizmetlerini organize etmek gibi faaliyetlerde bulunuyor. Bir çok ilde şubeler açıyorlar. Cemiyet yeni Türk devletinin kurulması aşamasında kapanıyor. 
Cemiyet üyelerinin bazılan çalışmalanna devam ediyor (Kaplan, 1998: 130-135). 
Türk Kadınlar Birliği’nin kuruclanmn ve üyelerinin birçoğu bu cemiyette görev almış olan kadınlardır. İktidara ortak ve oluşturulacak yeni düzende hak sahibi olmak istekleri içindeki kadın örgütlenmelerine hoşgörüyle bakılmıyor. 
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SONUÇ 


Modernleşme teorileri genel ve belirleyici bir çerçeve olarak sunulduğundan, hep bütüncül bir teori biçiminde algılandı ve o türden bir işlev görmesi beklendi. 
Daha sonra anlaşıldı ki, modernleşme teorileri, deyim yerindeyse, süreklilikler yerine değişkenlik, özne yerine kurum ya da süreç, dahası da kültür ve politika yerine eğitimsel ya da ekonomik olana vurgu yapmaya eğilimlidir. Modernleşme teorilerinin bu anlamdaki eksikliklerinin en iyi sergilenebileceği alanlardan birisi de “toplumsal cinsiyet” alanıdır; bu çalışmanın bu eksikliklerin neler olduğunu listelemek gibi bir amacı bulunmamaktadır. Ancak, araştırma konusuna bağlı olarak, toplumsal cinsiyet sorununun, sadece kadın olma ve kadınlık durumuna indirgenerek ele alınmasının ilk işaretlerini modernleşme teorileri içerisinde bulduğumuzdan dolayı, modernleşme teorilerinin bakışı ve algılanışı bizim için önemli olmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet anlayışı içerisinde kadm, iki taraflı bir görmezden gelinme stratejisine uğramıştır: Bir taraftan doğrudan içinde yeraldığı modernizasyon süreçlerinde sadece eğitimsel, ekonomik girdi ya da en çoğu bir aile kurucusu-çocuk yetiştiricisi olarak varolurken, diğer taraftan bu süreçlerin kavranılmasında süreç içinde kendisine layık görülen konumun üzerinde konuşturulur. 

Modernleşmenin total bir söylem olarak değil, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal düzeylerde kavranması gerektiğini vurgulayan Beck, Lemer gibi teorisyenlerin yapıtları içerisinde, toplumsal cinsiyetin ve toplumsal cinsiyete ilişkin sorunların aile, eğitim, ekonomi gibi toplumsal kurumlar içerisinde ve bu kuramların birer girdisi olarak ele alınması daha kolay olmuştur. Böylece modernleşme 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teorilerinde, sözgelimi, sık sık vurgulanan, “önderlik”, “toplumsal önderlik”, “modernleştirici önderlik” gibi konularda bile doğrudan kadınlara vurgu yapılmaması durumu ortaya çıkmıştır. Görüldüğü üzere, modernleşme bir bütün olarak değil, kurumsal veya “rakamsal” olarak ele alındığında ve böyle algılandığında, “kadın” otomatik olarak toplumsal yaşamın birçok al anının dışma düşmekte, üstelik toplumsal ve siyasal olarak bu dışa düşüş halinin farkına varılamamaktadır. 

Modernleşmenin siyasal formu olarak, ulus-devletin kuruluşunu belirleyen yasal ve anayasal çerçevenin bir tür formel yapı oluşturduğunu ve burada ister istemez kadının ve cinsiyet sorununun prosedürel de olsa ele alınması gerektiğini düşünebiliriz. Tam tersine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, bu yönde oldukça pozitif bir ayrımcılık vaadinde bulunmuş olmasma rağmen, kadınlar söz konusu olduğunda, cinslerarası eşitsizliğin aşılması ya da en azından belirlenerek ortaya çıkarılması yolunda ciddi adımlar atılmamıştır. 

Kuşkusuz büyük oranda kırsal kesimde yaşayan, tarımsal üretime bağlı, okur¬ yazar olmayan bir kadm nüfusunun varlığı inkar edilemeyecek bir gerçektir. Ancak tam da bu nüfusun, bir yurttaşlar kitlesine dönüştürülmesi değil inidir, Cumhuriyeti bir proje olarak değerli kılacak olan? Cumhuriyetin tarihine bakıldığında, özellikle eğitim alanında atılan adımlan ve bu adımların toplumsal cinsiyet açısından yarattığı eşitlik durumunu kimse inkar edemez, etmemelidir de. Ancak bu adımlann, genel bir toplumsal özgürleşim projesi olarak görülmesi ve kabul edilmesi pek mümkün değildir. 


174 





Hem Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında hem de daha sonra ki Tek Parti yıllarında kadınlara yönelik olarak varolan, “hoşgörülü” tutumun, aslmda bütün kadınlara yönelik olmadığım, cumhuriyetçi söylem içerisindeki kadının, büyük oranda kentli, okur-yazar ve Batılı imgeyi taşıyabilen bir varlık olduğunu ve bu tür bir varlık oldukça da kadınlaştığmı-kadm kalabildiğini söyleyebiliriz. Cumhuriyetin toplumsal cinsiyete ilişkin folklorü, bir toplum kalkınmacısı ve uygarlık taşıyıcısı olarak kadına yönelik duygusal bir bağlanmayı içerse bile, bu bağlanmanın daha geniş bir çerçeveye taşınmasını özellikle istememiştir. 

Türkiye’de uluslaşma ve ulus-devletin inşası sırasında, yeni toplum projesinin kişilere yüklediği sorumluluklar, kadınlar ve erkekler arasında varolan toplumsal eşitsizliği ve toplumsal gücün dengesizliğini yeniden üreten bir içerik taşımaktadır. 
Doğrudan erkeklere seslenilmemektedir; ulus-devletin yurttaşı erkekdir. Buna karşılık kadınlar, yeni ulus-devlet projesinin sözde önemli bir öznesi olarak çağrılan ve kendisine sesle ni len özel bir aktör kümesini oluşturmaktadır. Bir özel aktör kümesi olarak kadınlar, tarihsel sahnede sergilenen veya dile getirilen laik, demokratik ve “modem” bütün desteklere rağmen, ne Cumhuriyet döneminde ne de günümüzde, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, hiç bir kumm ve kuruluşta, “erkek oligarşisini” yıkmayı başaramamışlardır. 

“Çağrılan” kadma yönelik kamusal ifade, kadının statüsünde önemli bir değişimi içermekle birlikte, esas vurgu kadının geleneksel rollerine, anneliğine ve “yuva yapıcı” imgesinedir. Kadm eğitimci, kadın akademisyen, kadın pilot, kadın mühendis, kadm doktor olabilir; ancak bu roller, kadının “esas” işlevlerini unutturmam alı ve bu esas işlevler her zaman için öncelik taşımalıdır. Kadm ev 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içindeki “esas” görevi konusunda ihmalkar bir tutum sergilememelidir. Kadm önce baba ailesinin, daha sonra koca ailesinin, en önemlisi de “vatan” m namusunun timsalidir. Bu nedenle nerede olursa olsun, nerede durursa dursun, öncelikle ahlaklı ve faziletli olmalı, olmadığında “bedelini ödemelidir”. Bütün yeni toplum ve yeni insan projelerinde, kadına yönelik bu çifte seslenmenin sonuçta bir tek yere vardığım belirtmek durumundayız: kadım olduğu yerde tutmak. Cumhuriyet reformlarına baktığımızda da bunu görürüz; en az tartışılan, en az didiklenen, en az eleştirilen ve en fazla olduğu gibi muhafazasına itina gösterilen reform kadınlarla ilgili olan reformlardır. Böylece kadınlara yönelik örgütlenmelerin, kimi durumda kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılığın yarattığı konjonktürel iyileştirmelerin bir türlü yapısal düzeye taşmamaması daha anlaşılabilir bir zemine oturmaktadır. Kaldı ki, kadınlar da bu yenileşme projesinin heyecanı durulduktan sonra, kendilerini yeniden o çok iyi bildikleri ikincil konumda bulmaktan kaynaklanan hayal kırıklıklarım dile getirmektedirler. 

Türk modernleşmesi, OsmanlI’dan Cumhuriyet’e ve oradan günümüze kadar gelen macerası içerisinde, bütün bu söylenenleri doğrulayan bir örüntü sunmaktadır. 
Kemalizm e gelinceye kadar, Türk yenileşme ideolojisindeki bütün önemli dönüşümcüler kadınlara “özel bir sayfa açma” ihtiyacı duymuşlardır. Önemli olan, hep bir öncekine göre, “daha yeni”, “daha ileri”, “daha açık”, “daha Batılı”, “daha modem” bir kadm görüntüsünün vitrine konulma çabasıdır. Kafeslerin ardından, kamusal hayatı seyreden kadm, o kafeslerin ardından kamusallığa indiğinde, kendisini bekleyen eşitsiz ilişkiler yumağının ortasında sadece çaresizliğini haykırırken görüntülenebilmektedir. Bir başka deyişle kadm söz konusu olduğunda, “açık kapı, yüksek eşik” durumu geçerli olmaktadır. Kadım “yurttaş” kılmak, resmi 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ideolojide ve pratikte hangi anlamı ifade ederse etsin, gerçekte kadının ikin di konumunun mutlaklaştınlmasından başka bir şeyle sonuçlanmamaktadır. Cumhuriyet rejimi ve düzeni kadımn ikincil konumda kalmasını istemektedir. 

Yenilikçi Cumhuriyet projesi, elbette ki kadına inkar edilemeyecek imkanlar sunmuştur. Yine unutulmamalıdır ki, kadınların yan köle statüsünden kurtarılmasını sağlamada önemli adımlar atmıştır. Çalışmamızda da geniş olarak ele aldığımız gibi, eğitim ve öğretim alanındaki gelişme ve dönüşümleri ortaya koyan bir çok kanıt bulunmaktadır. Cumhuriyet öncesindeki kadın, Cumhuriyet ile birlikte, eğitim- öğretim alanında büyük ilerleme göstererek, inkılaplan gerçekleştirenlerin bile tahmin edemeyecekleri aşamalara gelmişlerdir. Kadınların eğitim öğretim faaliyetlerinden yaygm bir biçimde yararlanmaları, meslek sahibi olmalan ve bunun sonucunda toplumsal hayatın hemen her alanında kendilerini gerçekleştirebilecek bir düzeye varabilmeleri konusunda kuşku bulunmamaktadır. Ancak, soruna sektörel ve sınıfsal dağılım çerçevesinde baktığınızda karşımıza farklı bir manzara çıkmaktadır. 
Mesleki bölünmeler (sektörelden kastımız bu), bölünmeleri mümkün kılan mobilizasyon, meslekler düzeyinde kadımn lehine işlemiştir diyebiliriz. Eğitim ve öğretimine önem verilen kadın, meslek olarak da eğitimci-öğretimci olmuş, olabilmiş ve olması destek görmüştür. Bu konuda çok fazla araştırma olmamasına rağmen, söz konusu bu gelişmenin, sınıfsal olarak aym iyimserliğe izin vermediği bir gerçektir. 
Özellikle belirtmemiz gerekir ki, bunu sadece incelediğimiz döneme ilişkin bir olgu olarak değerlendiremeyiz, bu aym zamanda günümüze kadar da geçerliğini koruyan bir durumdur. 
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Kadın çalışmaları alanında, araştırmacıların tersinden bilimsel bir yanlılığı temsil ettikleri ve genellikle diğer bütün eşitsizlikleri unutup ya da gözden kaçırıp, sadece toplumsal cinsiyet alanındaki eşitsizlikileri öne çıkardıkları ve kadına yönelik duyarlılığın, diğer öznelere bir duyarsızlık biçiminde somutlaştığı iddia edilmektedir. 
Bunun doğru olduğu bazı durumlar söz konusu olabilir. Ancak, ülkemiz açısından olaya baktığımızda, bu yanlılığın kendisini doğrulayabileceği bir olgusal gerçeklikle karşı karşıya olduğumuz yadsınamaz. Bu çalışma biraz da böylesi bir itkiyle yazılmıştır. Kuşkusuz böyle yanlı bir kadın araştırmasından yana olmak mümkün değildir; ancak toplumsal ve tarihsel gerçekliğe bakılırken, toplumsal cinsiyetin gözardı edilmesi hatta hiç yokmuşcasma davranılması, toplumsal cinsiyet araştırmalarında yanlılığın bir tepki olarak ortaya çıkmasına yol açmış olabilir. 
Kadınlan dışlayan bir “toplumsal yapılanma-toplumsal zihniyef’in yaratıcılarının kimler olduğunun, ne yapmak istediklerinin sorgulanması ve yola buradan çıkılması bu nedenle büyük önem taşımaktadır. 

Tekrarlamak gerekirse, modernleşmeyi bütüncül bir süreç olarak değerlendirmek yerine, verili bir toplumsal formasyonun siyasi, iktisadi, kültürel ve hukuksal pratiklerinin “modem” uğraklar tarafından dönüştürülmesini ve bu aşamada özellikle bireysel ve kummsal düzeyde, bu dönüşümün sonuçlarının incelenmesini gerektirmektedir. Toplumsal cinsiyete ilişkin tartışmalar ve başlı başına cinsiyet kavramı, bize böylesi bir inceleme için önemli veriler sunmaktadır. Çünkü, modernleşme gibi bir sürecin, ne yaptığını ve nasıl yaptığını görmek için toplumsal cisiyetten daha anlamlı bir ampirik oluşum bulmak neredeyse imkansızdır denilebilir. 
Bu iddialı argümanın, özellikle, ulus-devletin, yani denilebilirse modernleşmenin 


178 







siyasal boyutunun, en işlevsel-kurumsal oluşumunun inşası ve gelişmiyle birlikte düşünülmesi yararlı olacaktır. 

Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki yapısal farklılıklar ve eşitsizliğin derinliği de gözardı edilmemeli ve kamusal alandaki kadınların, daha doğrusu “görülebilen kadınların”, sayısal olarak çok az bir birimi ifade ettiği unutulmamalıdır. Bu tez bağlamı içerisinde tartışılan konu, nesnel olarak kendi evrenini temsil etmekten çok uzaktır. Elbette modernleşme, ulus-devlet ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan pratikler, sadece yatay değil aym zamanda dikey, yani ideolojik ve kültürel projelerle de değerlendirilmek durumundadır. Bu bakımdan özellikle Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarından günümüze kadar geçen süre içerisinde, devletin formel eğitim kurumlarmm kadınlan eğitmesini ve en azından eğitim açısmdan eşitliğin sağlanabilmesi yönündeki çalışmalarını dikkatle izlemek ve yorumlamak durumundayız. Fakat, bütün bu çabalara rağmen bugün bile okumayan-yazmayan kadın sayısının çokluğu açıklamalarımızı destekleyen dikkat çekici verilerden bir tanesi, hatta en önemlisidir. 
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ÖZET 


Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet döneminde modernlik oluşumundaki toplumsal cinsiyet sorunuyla ilişkili olarak, modemite kavramsallaştınmlanyla ilgilenmektedir. Buradaki özel vurgu, ulus-devletin oluşumu ve bu oluşumun cinsiyet sorunları üzerindeki dolaysız sonuçlandır. İkinci bölüm, “Cumhuriyet kadım” nın tarihini, bu kadınlann başansız özgürleşim stratejilerinde yer alan hikaye ve taleplerim anlatılamalarıyla, erken Cumhuriyet dönemindeki örgütlü teşebbüslerde konumlandırmaya çalışmaktadır. Bu stratejiler, hiç olmazsa Kemalist ideolojinin açık bir vaadi şeklinde, kadınlann eşit ve özgür yurttaşlar olarak konumlannı hukuksallaştırmayı amaçlamışlardı. Burada, özellikle eğitimsel ve seçim pratiklerinde görülebilecek olan siyasal ve toplumsal gelişmelere yönelik bir tartışma gerçekleştirildi. Üçüncü bölüm bir anlamda, Türk kadınlarının başarılan hakkındadır ve toplumsal dönüşümü modernleştirici sürecin, devrimci öznelerinden birisinin (kadınlar) özellikle, siyasal, eğitimsel ve toplumsal birimlerde nasıl gerçekleştiği incelenmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışma genelde, Türk kadım, özelde, doğruyu söylemek gerekirse, erken 1930Tarda Cumhuriyet ideolojisinin temel akidelerinden birisi olarak Türk kadımmn bitimsiz özgürleşim çabası hakkındadır. Bu dönem, kadınlar tarafından gerçekleştirilen hareket ve örgütlenmelerin, kadınlann yaptıklan değil de, Türk İnkılabı’nın başansı olarak yukandan yorumlandığı dönemdir. Gazete, dergi ve diğer yayınlara baktığımızda, kadınlann özgürleşimi dışarıdan verilmiş, garanti edilen ve eğer abartılmış sayılmazsa, müsaade edilen bir şeydir. Bu manzarayı tamamlamak üzere, kadınlann yer aldığı örgüt, demek ve hareketlerin, bütünüyle itaatkar ve “yardım faaliyeti” hüviyetinde olduğunu belirtelim. Zaten, kadın örgütleri politikayla ilgilenmeye cüret ettiklerinde hemen kapatılmaktaydılar. Ancak, buradan bütün kadınlann Cumhuriyet ideolojisinin kendiliğinden güçlü savunucuları olduğu 



anlamı çıkarılmamalıdır. Bu dönemde eğitilmiş kadm sayısı hemen hemen hiç yok gibidir. 
Karakteristikleri, işsiz, köylü ve haneye bağımlı olmalarıdır. Burada Cumhuriyet inkılapları ve reformları, sadece geleneğin patriyarkal pratiklerini hukuksallaştırmada araçsal olmuştur. 
Kemalizm, kadınların aydınlanmış, eğitilmiş, batılılaşmış ve özgürleşmiş bireyler olmalarım vaadetmiştir. Fakat, sonuçta, bu bir vaat olarak kalmış, kadm daha çok eve bağlanmış, iyi bir eş ve sorumlu bir anne olmanın rollerine itilmiştir. 

Afet İnan, tarafından ifade edilecek olan Kemalizm’in kadm üzerindeki ideolojik söylemi, kadınlan sahici anne, örnek yurttaş ve medeniyet taşıyıcısı olarak görür ki, bunun pratikle (hayatla) hiç bir ilgisi yoktur. Toplumsal cinsiyet sorunlanna eğilinmekle birlikte, kadınlara, besleyici bir yaratık, sadık eş ve müşfik anne rolü atfetmeksizin, kadınların haklannı bağımsız olarak savunacak, gerçek bir örgütlenme, demek, sendika ya da kurum bulunmamaktadır. Kadmlann haklan ve özgürlükleri yoktur, görevleri ve sorumlulukları vardır. Halide Edip, Nezihe Muhittin ve Suat Derviş gibi kadınlar ise Türk Cumhuriyet İnkılabı’nda yer almayan kadınlan temsil ederek, inkılaplardan uzak bırakılmışlardır. 

Denilebilirse, toplumsal hayatın aynşık alanlarının hiçbirisinde cinsiyet farklılaşmalanna ve sorunlanna yönelik anlamlı bir gelişme olmamıştır. Hala Türk kadınlarının, bir zamanlar varsayıldığı üzere, modernleştiği ve özgürleştiğini savunmak güçtür. Bu durum da, daha gidilecek çok yol olduğunu göstermektedir. Çalışma Türk kadimimi özgürleşiminin, bitirilememiş bir proje olduğu vargısıyla sonuçlanmaktadır. 


SUMMARY 


The study includes three chapters. The fırst chapter deals with the conceptualization(s) of modemity in relation to the question of social gender in the formation of Turkish modemity in both pre-Republican and Republican periods. The special emphasis is on the constitution of nation-state and its immediate consequences on gender issues. The second chapter tries to locate history of so-called “Republican Woman” within organized attempts that took place in early Republican period as women narrate their stories and demands in their unsuccesfull emancipation strategies. Those strategies, at least aimed at legalizing women’s status as equal and free citizens, which was a clearly stated promise of Kemalist ideology, a debate on political and educational developments, which one can discem cspecially in educative and electoral practices, is carried on. The third chapter is, in a sense, about the achievement that Turkish woman, show how one of the revolutionary subjects of modemizing process of societal transformation, had reached, especially in the political, educational and societal units, are taken into consideration in detail. 

This study is about Turkish woman in general, in particular it is, to teli the truth, about never-ending guest for emancipation by Turkish woman, which was one of the basic tenets of Republican ideology in early 1930s. The period in which movements and organizations carried out by women were evaluated and interpereted from above as if they are just what Turkish Revolution had accomplished, not what women had done. When we look at the periodicals, journals and newspapers in that time, emancipation (on woman) is something given from outside, something granted and if not exaggreration, permitted. To complete the picture, it is not concidental that the organizations, associations, and movements women take place were completely submissive and beneficiaıy. When they dare to intervene in political issues, women organizations were immediately closed down. But this does not 


mean that ali women are spontaneously strong defenders of Republican ideology. The number of educated women are almost negligible. The characteristics of women were that they are jobless, rural and domestic. The Revolution was only instrumental in legalizing patriarchal practices of tradition. Kemalism promised to make women enlightened, educated, westemized and liberated individuals. But in the end, that was going to remain as a promise, because women were domesticized, bound with roles of a wife, a responsible mother. 

The ideological discourse of Kemalism on woman, which would be expressed by some inf luential women writers like Halide Edip, took them as genuine mother, exemplary citizen and carrier of civilization, which had nothing to do with real situaiton. Despite missionary approach to gender issues, there was no a real organization, association, labour union or instution that defend vvomen’s rights independently without ascribing them a role of nurturing existence, a faithful wife, a careful mother. They had no rights, freedoms but only duties and obligations. 

After ali, none of the seperate fields of societal life bears a witness to a meaningfull development in relation to gender differentiations. It is stili very diffıcult to argue that Turkish women are modemized, emancipated and liberated as önce it was assumed. That means we have along way to go. The study concludes that the emancipation of Turkish woman is stili a unfînished project. 



